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Bijna kerst

Ik zie de beelden op tevee

van kou en kil geweld

en zap naar een programma
waar iets anders wordt verteld.

Ik trek mij terug hier in mezelf,
weg van die overmacht
terwijl ik vol verlangen
op heil en vrede wacht.

Maar van binnen zing ik:

'‘Ooit wordt het echt weer licht,
de wereld vol nieuw leven

als toen dat kerstbericht.

We zien elkaar ten volle aan
ook wie nog niet mocht zijn,
doen onze huizen open

voor vreugde en voor pijn,

dan mogen we naar binnen

bij elkaar met heel ons hart.'

Ik kan nog nauwelijks wachten:
nieuw leven, nieuwe start.

Evelijne Swinkels



Kerkdiensten

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.
ledere zondag drinken we koffie na de dienst.

26 nov.
3 dec.

10 dec.
17 dec.
24 dec.

7 jan.

14 jan.
21 jan.
28 jan.

4 febr.
11 febr.
18 febr.
25 febr.
3 maart
10 maart
17 maart

S’drecht: Ds. Th. Huisman-Verspui

le Advent Drs. Z. Albada, Gorinchem extra collecte
2°¢ Advent Ds. I. Verberk

3% Advent Drs. Z. Albada

21.30 uur Kerstnachtdienst, Dr. A.P.B. van Meeteren
S’drecht: Ds. H. Hartogsveld

Oecumenische dienst: Dr. A.B.P. van Meeteren
S’drecht: Ds. M.Kwant

Drs. Z. Albada

S’drecht: Ds. H. Hartogsveld

Drs. Z. Albada, extra collecte

S’drecht: Ds. D. Peters

Drs. Z. Albada

S’drecht: Ds. H. Hartogveld

Dr. A.P.B. van Meeteren

S’drecht: Ds. M. Kwant

Extra collectes

Op 3 december collecteren we voor de Wilde Ganzen en op
11 februari voor Artsen zonder Grenzen.



11 feBr.

Mw. A.E. Kazen-van Dijk
18 febr. Mw. G. v. d. Graaf-Tromp
25 febr. Mw. A. Huisman-Dubbelman
3 maart Mw. A. v. Noordenne-van Zuilen
10 maart Mw. C. Versluis-den Hertog
17 maart. Mw. T. Keizer-Trapman
Autodienst
3 dec. dhr. K. Blokland
10 dec. mw. M.A. de Groen
17 dec. mw. A. van Noordenne-van Zuilen
24 dec. mw. T. Keizer-Trapman
7 jan. hr. J. Huisman
14 jan.. dhr. K. Blokland
21 jan. mw. A. van Noordenne-van Zuilen
28 jan. mw. M.A. de Groen
4 febr. mw. T. Keizer-Trapman
11 febr. J. Huisman

Bloemendienst

Mw. T. de Groen

Mw. A.E. Kazen-van Dijk

Mw. G. v. d. Graaf-Tromp

Mw. A. Huisman-Dubbelman
Mw. A. v. Noordenne-van Zuilen
Mw. C. Versluis-den Hertog
Mw. T. Keizer-Trapman

Mw. J. Blokland

Mw. T. de Groen

Tel.

06-37374559
06-83334406
613256
630083
614543
613203
612002
06-57034773
06-37374559
06-83334406
613256
630083
614543
613203
612002

06-16145174
06-37374559
06-51296539
612002
630083
06-16145174
06-51296539
06-37374559
612002
630083



18 febr. dhr. K. Blokland 06-16145174

25 febr. mw. M.A. de Groen 06-37374559
3 maart. mw. A. van Noordenne-van Zuilen 06-51296539
10 maart. mw. T. Keizer-Trapman 612002
17 maart dhr. J. Huisman 630083

De eerste rit is altijd weer een reis

“Het regent en het is november: Weer keert het najaar en belaagt het
hart, dat droef, maar steeds gewender, zijn heimelijke pijnen draagt.”
Woorden van de dichter J.C. Bloem. Ik moet er altijd even aan
denken als we richting de kortste dag van het jaar gaan. Dat komt
ook omdat halverwege november de stukjes voor de Band moeten
worden ingeleverd. Stukjes over advent, kerst, licht in de duisternis,
vrede op aarde. En omdat ik een beetje last heb van vallende
blaadjes, kost dat me ieder jaar wat moeite. Misschien dit jaar wel
meer dan voorgaande jaren.

jd van het

n de hCChthe

rcweken' o a4
therl i leven,

5

“ry P

een Vage g
i



Waarom is het dit jaar anders? Omdat de tijden guurder zijn? Ik
weet het niet. Halverwege de jaren ’30 verzuchtte historicus Johan
Huizinga al in zijn klassieker ‘In de schaduw van morgen’ dat we in
een bezeten wereld leven (en wij weten het, schreef hij erbij). Een
recent verschenen boek van historicus Cor Hermans, getiteld ‘De
uitgewiste horizon’, gaat wat verder terug en laat zien dat denkers al
in de 19° eeuw zeker wisten dat alles naar de bliksem zou gaan.
Filosofen, schrijvers en kunstenaars zagen hoe ‘echte’ cultuur had
plaats gemaakt voor een ondragelijke levensbeschouwelijke leegte.

Leegte voorbij
Precies dat is wat er volgens predikant Joost Roselaers en psychiater
Esther Fenema ook vandaag de dag aan de hand is. In hun boek ‘De
leegte voorbij’ laten ze tal van denkers, politici, wetenschapers en
kunstenaars aan het woord, die er allemaal van overtuigd zijn dat de
maatschappij een samenbindend groot verhaal ontbeert en daardoor
als los zand is geworden. De teneur in
SUAEVEIREEREIERES = | het boek lijkt op wat Jany Roland
Jecsikesmiocts “ | Holst al in 1930 dichtte: “’t valt 4l
uiteen; het midden houdt geen stand;
barre anarchie, het bloedverduisterd
tij, wordt op de wereld losgejaagd.”

Als historicus mis ik in ‘De leegte
voorbij’ een relativerende lange-
termijnblik, een analyse die het
huidige onbehagen in perspectief
plaatst. Zijn de tijden niet geregeld bar
en boos voor wie er middenin leven?
Prediker wist al “dat wat er geweest
L is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat

ons verbindt zal gedaan worden; er is niets nieuws
onder de zon.”

6




En toch.

Hoezeer ik dit alles ook weet, dit jaar lukt het me minder goed om
me te onttrekken aan een zeker pessimisme. Hoe dat komt? Omdat
ik ook maar mens ben en de tijden niet goed overzie. Er speelt
zoveel tegelijk. Er woeden tal van oorlogen langs de periferie van
Europa, met onvoorziene gevolgen voor de internationale
machtsverhoudingen. Tegelijk zijn andere problemen waar we
wereldwijd mee te maken hebben nog bepaald niet weg. Dat alles
baart me zorgen. Wie is nog bezig met de lange termijn? Als iemand
dan in de krant opmerkt dat we als vrije westen onze neus aan het
poederen zijn op een zinkende Titanic, dan ben ik daar gevoelig
Voor.

Advent en kerst

Straks vieren we kerst, de belofte van het terugkerende licht. Terwijl
ik het alleen maar donkerder zie worden. 1k weet met mijn hoofd
natuurlijk ook wel dat er zonder donker geen licht is en zonder
winter geen lente. Maar dat soort inzichten, hoe waar ook, raken
mijn gevoel niet. Ik snap heel goed dat mensen de wereld
ontvluchten in genotseten (als ik dit schrijf is de crompouce
helemaal hot), tv-series kijken, hardlopen of mediteren om de wereld
maar even te vergeten.

Ik probeer naar hoop te speuren. Ik kijk naar de bemoedigende
handdruk van rabbijn Awraham Soetendorp en imam Shamier
Madhar in Buitenhof. 1k laaf me aan mensen die nog willen zoeken
naar het midden, de gulden middenweg tussen ratio en gevoel,
tussen ik en wij en tussen het religieuze versus het seculiere. Omdat
ik ervan overtuigd ben dat je vanuit het midden elkaar kunt vinden.
Daar, in het midden, heb je het meeste overzicht over de complexe
werkelijkheid waarin we leven. Maar hoe komen we daar?



(Afbeelding overgenomen met toestemming van Buitenhof:
https://tinyurl.com/35u355rm)

Klein begin

Misschien zit er in het kerstverhaal toch iets van een wenk, een
lichtpuntje, een perspectief in de chaos. Want kerst laat zien dat
vrede op aarde, het beloofde welbehagen, klein begint. Zo klein als
een kind in een voederbak, zo subtiel als de zon die, nauwelijks
merkbaar, weer langer gaat schijnen. Misschien zoeken we het
antwoord op de problemen van onze tijd wel in te grote gebaren en
willen we te snel aan de leegte voorbij. Houdbare veranderingen
beginnen vaak onooglijk klein. Zo klein dat we er nog niks van zien.
Het gaat stap voor stap. Ook dat is in de geschiedenis niet anders
geweest.

Het was ook het antwoord van Martinus Nijhoff aan de wat sombere
Johan Huizinga en zijn ondergangsstemmingen.
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Nijhoff kwam met ‘Voor dag en dauw’, een achttal sonnetten waarin
hij niet de schaduw, maar de onstuitbare komst van de morgen
centraal stelde. ‘Menselijke omtrekken” noemde Nijhoff zijn
gedichten. Het mooiste vind ik het derde sonnet over de
trambestuurder die in de ochtendschemering aan zijn werkdag
begint:

Verwachtingen en haren eenmaal grijs
zijn niet als nevelen van ‘t hoofd te vagen,
mijmert de trambestuurder, bij de slagen
der ruitenwissers, mogelijkerwijs.

De eerste rit is altijd weer een reis.

Aries van Meeteren



Privacy Statement

Ons privacy statement staat op onze website
www.kerkmetdebeelden.nl. Belangrijk is dat uw lidmaatschaps- en
adresgegevens gebruikt worden voor administratie, pastoraat en
verspreiding Band. Eventueel voor nieuws over activiteiten,
uitnodigingen voor leeskring en lezingen via de mail.

Als u dit niet wenst, kunt u zich afmelden. (Wij hopen van niet)

Contact met de voorganger

Bellen, mailen, appen, sms-en, facebooken, ik ben van alle markten
thuis. Maar het liefst kom ik gewoon bij u langs. Dat praat wel zo
makkelijk. Maak gerust een afspraak! Ik ben er niet alleen voor bij
ziekte, nood en andere calamiteiten. Ook als u wel eens een goed
gesprek kunt gebruiken of eens van gedachten wilt wisselen over
lets dat u bezig houdt, kom ik graag op de koffie als dit mogelijk is.
Ik ben bereikbaar op avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl. Wie wil
bellen, kan me overdag bereiken op 06-26258184. Gezien mijn
overige werkzaamheden kan ik niet beloven dat ik u onmiddellijk
uitgebreid te woord kan staan. Maar ik maak graag een afspraak
voor een vervolggesprek. Aries van Meeteren.

Aandacht commissie

Wij stellen het op prijs dat u opnamen in het ziekenhuis en
thuiskomst uit het ziekenhuis meldt aan Liesbeth Kazen (06-8333
4406) of aan Tonny Keizer (0184-612002), zodat wij hieraan
aandacht kunnen besteden.
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Verjaardagskalender

Wij feliciteren de jarigen van de komende

maanden en wensen hen alle goeds en een R4
fijne dag toe:

1 dec. Jaap van Wingerden

18 dec. Jenny Blokland

4 jan. Aartje den Breejen

9 jan. Tinie van ’t Verlaat

13 jan. Riet Vis

29 jan. Zandrie Albada

5 febr. Kees v.d. Herik

10 febr. Ida de Jong-van Wingerden
8 maart Tilly de Groen

De onzekere oorsprong van het Kerstfeest

Al eeuwen wordt op 25 december de geboorte van Jezus gevierd. En
toch was dat in het begin van het christendom niet zo. Hoe is het
Kerstfeest dan op de kerkelijke kalender gekomen? Het is
gemakkelijker die vraag te stellen dan hem te beantwoorden! Veel is
en blijft onzeker. Wel staat vast dat in de vierde eeuw van onze
jaartelling het Kerstfeest is ingevoerd. Maar hoe is dat begonnen?

De evangelién vertellen niets over de dag waarop, of het jaargetijde
waarin Jezus is geboren. Maar aan het einde van de tweede eeuw
gingen er wel allerlei data rond. Genoemd worden 6 of 8 januari, 25
of 28 maart, 19/20 april, 20 mei en 28 augustus. Op 6 januari zijn de
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oosterse kerken later Jezus” doop gaan vieren, maar 00k wel zijn
geboorte. En nog altijd wordt die dag daar uitbundig gevierd.

Volgens een destijds gangbare theorie stierven belangrijke personen
op hun geboortedag. Sommigen zeiden dat Jezus hierop een
uitzondering was. Hij zou zijn gestorven op de dag waarop hij
volgens de evangelieschrijver Lucas bij Maria was verwekt.
Uitgaande van een zwangerschap van negen maanden viel Jezus’
geboorte op 25 december.

En dat kwam goed uit. Die dag gold als het begin van de winter.
Daarna beginnen de dagen weer langer te worden. De zon krijgt dan
dus weer meer kracht. De oudtestamentische profeet Maleachi sprak
over de ‘zon van de gerechtigheid’ die stralend zou opgaan.
Christenen lazen hierin een profetie van de komst van Jezus. Zo
werd Jezus geassocieerd met de zon. Dat vanaf 25 december de zon
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weer in kracht toenam, was een mooi symbool voor Jezus’ komst, in
de ogen van de vroege kerk.

Nu komt de tweede veronderstelling over de oorsprong van Jezus’
geboortefeest. Dat vanaf 25 december de dagen weer gaan lengen,
was natuurlijk niet alleen christenen opgevallen. Tal van culturen
vereerden de zon als god. Uit het oosten namen Romeinse soldaten
de verering van Mithras over, een god van het licht en de waarheid.
Hij heette ook wel ‘de onoverwonnen Zon’. En niet toevallig
vierden ze de geboorte van Mithras op 25 december, de dag waarna
de zon weer in kracht toenam.

Vermoedelijk is de kerk in Rome omstreeks het jaar 330 begonnen
Jezus’ geboorte te vieren op 25 december. Maar hoe dat in zijn werk
IS gegaan, is in nevelen gehuld. Wilde de kerk in Rome een
alternatief bieden voor het Mithras-feest? Of voor een ander
zonnefeest op midwinterdag? Zekerheid is hierover niet te krijgen.
Maar het ligt voor de hand dat er een verband is tussen de
zonnefeesten op die dag en het Kerstfeest.

Ondanks alle veronderstellingen, staat één ding vast. Ergens in de
eerste helft van de vierde eeuw begon in het westelijk deel van het
Romeinse rijk de viering van Jezus’ geboorte op 25 december.
Daarna verspreidde het feest zich verder over het Romeinse Rijk.
Vanaf de jaren 380 werd de feestdag in het Griekstalige oosten van
het Romeinse Rijk overgenomen. Jezus’ geboorte werd daar toen
niet langer op 6 januari herdacht, maar op 25 december. Wij weten
niet beter of we vieren dan het Kerstfeest, maar helemaal
vanzelfsprekend is dat niet!

Riemer Roukema, emeritus hoogleraar Nieuwe Testament
(overgenomen met toestemming)
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Bloel maar

Bedenk je op tijd dat je nooit te groot zult worden
voor klein geluk, vier het kind dat in je woont.
Eet biscuitjes als je daar zin in hebt, denk je

niet dik, denk geen pasmaat voor de wereld.

Waan je eerder een boomstam, wat mossig in het
begin, maar dan op een dag die je later zult herinneren
als prachtig, zul je uitbotten en bloeien. Wat je daar
voor moet doen: het mos uit je geheugen wissen.

Er zijn verhalen waarin klein geluk niet opvalt,
herschrijf ze! Markeer alles wat je vrolijk maakt,
zet een streep door oorlog, door woestenij, door
haat en vuilsprekerij. Leef lang en voortvarend.

Zing zo nu en dan een liedje, liedjes helpen vooral tegen
het pikkedonker, als je bang bent en onbeholpen. Waan je
dan weer een boomstam, bloeiend en stevig. Zing:

soms ben ik klein, soms ben ik groot, maar nooit val ik om.

Marieke Lucas Rijneveld
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Leeskring

Donderdag 7 december, 10 uur: Jaguarman,
Raoul de Jong.

Al lezende kom je er achter hoe weinig je van
Suriname weet.

Op zijn 28ste ontmoet Raoul de Jong zijn Surinaamse vader voor het
eerst. Ze praten hetzelfde, bewegen hetzelfde en geloven allebei in
wonderen. Dan vertelt Raouls vader hem een verhaal dat blijft
hangen: een van hun voorouders, een medicijnman, kon zichzelf
transformeren in een jaguar. Gegrepen door dit mysterie besluit
Raoul op onderzoek te gaan in Suriname.

De geschiedenis van deze voormalig Nederlandse kolonie is er een
van duisternis en slavernij, maar wie goed zoekt vindt ook veel hoop
en levenskracht. Raoul zelf is het levende bewijs: zijn voorouders
hebben op de een of andere manier overleefd.

Tijdens zijn zoektocht, waarin hij kennismaakt met Surinaamse
schrijvers, denkers en verzetshelden, ontdekt hij dat de kracht van de
jaguar onmisbaar is geweest voor het land, en beseft hij hoeveel
ieder mens daarvan kan leren.

Met Jaguarman, geschreven als een avonturenroman, brengt Raoul
de Jong een prachtige hommage aan het land van zijn vader.

Donderdag 4 januari, 10 uur, Amor Towles, Graaf in Moskou.

De recente Russische geschiedenis wordt verteld met prachtige
verwijzingen naar literatuur en film. In het postrevolutionaire
Moskou van 1922 wordt de eigenzinnige graaf Alexander Rostov
veroordeeld tot een levenslang huisarrest in het luxueuze Hotel
Metropol. Terwijl hij op zijn benauwende zolderkamer zit in plaats
van in een weelderige suite, ontvouwen zich buiten de deuren van
het hotel enkele van de meest tumultueuze decennia in de Russische
geschiedenis. ‘Een boek waar je vrolijk van wordt.” The Times.
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Donderdag 1 februari 10.00 uur, Hemelse mevrouw Frederike,
Maaike Meyer

F. Harmsen van Beek wordt tot de grootste dichters van Nederland
gerekend. Haar debuutbundel Geachte Muizenpoot en achttien
andere gedichten werd in 1965 ontvangen als een literaire sensatie.
Ook schreef ze betoverende korte verhalen en was ze journalist,
kunstenaar en illustrator, onder meer voor Vrij Nederland. Ze
woonde een aantal jaren in Frankrijk en werd daarna het creatieve
middelpunt van villa Jagtlust. Op haar eenenveertigste verhuisde ze
naar het Groninger dorp Garnwerd, waar Kus of ik schrijf (1975)
ontstond.

Rond Frederike Martine ten Harmsen van der Beek, zoals haar
werkelijke naam luidt, was nogal wat mythevorming — “Fritzi’ werd
lang afgeschilderd als spilzieke ‘flodderdiva’. Deze
kunstenaarsbiografie vertelt een ander verhaal. VVoor het eerst komt
Frederike zelf aan het woord, in brieven en fragmenten uit haar
dagboek. Maaike Meijer sprak met vele mensen en kreeg inzage in
het archief. Ze doet met haar biografie recht aan een fascinerend en
veelzijdig kunstenaarschap van internationale allure.

Donderdag 7 maart, 10.00 uur, Arthur Japin, Wat stilte wil

Zingen is Anna’s grote geluk. Zij heeft de stem, het talent en de
ambitie, maar een carriere als zangeres is voor een meisje uit haar
milieu eind negentiende eeuw ondenkbaar. Met de opkomst van de
vrouwenbeweging, het Palingoproer in de Jordaan en de oprichting
van het Concertgebouw breekt echter een nieuwe tijd aan. Gesterkt
door de eigenzinnigheid en vrijheidszin van schrijvers als Kloos,
Verwey, Van Eeden en Van Deyssel, in wier entourage zij
terechtkomt, durft Anna haar eigen weg te gaan.

Zij oefent in stil verweer haar stem en zet, als onafhankelijke vrouw,
haar eerste eigen stappen in de muziek en de liefde. Dan blijkt dat zij
buiten de macht van haar familie heeft gerekend...
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Geloofsgemeenschap Kerk met de beelden

Afdeling Hardinxveld-Giessendam van Vrijzinnigen Nederland
Jaarverslag secretaris sept.2022 — aug.2023

1. Het bestuur bestond dit jaar uit:
dhr. Cor Verdoorn, voorzitter,
dhr. drs. Zandrie Albada, secretaris,
mevr. Tonny Keizer, lid,
mevr. Liesbeth Kazen, lid.
De financiéle administratie werd verzorgd door dhr. Koen
Bohré.
Onze voorganger is de heer dr. Aries van Meeteren.

2. De twee commissies die in het vorig jaar zijn ingesteld
hebben hun verslag gedaan en hun resultaat behaald.

De commissie Toekomst, bestaande uit onze voorganger,
onze oud secretaris en de secretaris deed verslag bij monde
van onze voorganger. We houden alles zoveel mogelijk bij
het oude en we proberen moedig door te gaan. (In wezen is
de commissie recentelijk opnieuw gevraagd verder te gaan
met haar werk in de nieuwe bedeling zonder een eigen
gebouw.)

De commissie Gebouw, bestaande uit onze voorzitter en de
heren Kees van den Herik en Jaap Huisman, heeft, na
raadpleging van de vorige vergadering van de leden, in
december 2022, besloten over te gaan tot de verkoop van ons
gebouw. Die verkoop is gerealiseerd. Eind augustus kwam
de eerste betaling binnen bij onze administrateur. We zullen
het gebouw nog kunnen gebruiken tot en met 5 april 2024.
Daarna valt het doek en gaan we kerken in een beoogde
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ruimte hier in Hardinxveld Giessendam. VVoor het vieren van
een passend afscheid van het gebouw is in de loop van dit
jaar een nieuwe commissie Afscheid Gebouw ingesteld.

Over het voeren van het secretariaat en het verrichten van
de vele andere taken die door de vorige secretaris vervuld
werden kan ik dit jaar korter zijn dan vorig jaar. Het
bijwonen en verslaan van vergaderingen van het bestuur is
een betrekkelijk eenvoudige klus die door ondergetekende
goed te doen valt. Dankzij enige hulp van buiten af is zelfs
de mailbox van de KmdB door de secretaris in te zien.

Over de vele andere taken schreef ik al in het verslag van
vorig jaar dat die door heel wat trouwe leden in betrekkelijke
anonimiteit worden ingevuld. Laten we de namen toch
noemen. Natuurlijk is daar nog altijd het verzorgen van onze
periodiek De Band, door de onvolprezen mevrouw Tilly de
Groen. Daarover straks meer. De koffie wordt vaak verzorgd
door bestuursleden, maar ook anderen maken zich daartoe
verdienstelijk. Genoemd mogen worden mevrouw Jenny
Blokland, mevrouw Aartje den Breejen en mevrouw Arna
Huisman. En onze vaste koster Klaas Blokland is van
eveneens onschatbare waarde. Hij vervangt onder meer de
heer Dukel die tot in het vorige jaar altijd de liederen op het
bord zette. Dat is hem door zijn leeftijd nu onmogelijk
geworden, helaas. Klaas zet nu altijd de stoelen klaar, doet
de verwarming aan en ontvangt de voorgangers. Ook
mevrouw Liza van der Meulen vervult met verve haar rol als
contactpersoon met de dienstdoende voorgangers. En niet te
vergeten: mevrouw Jolanda Verdoorn is de stille kracht op
de achtergrond van het bestuur zonder wie we het echt niet
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kunnen! We mogen ons als gemeenschap gelukkig prijzen
met zoveel informele bestuurlijke ondersteuning. We
hebben in bestuurlijke kring wel eens opgemerkt dat vrijwel
ieder lid in ons midden op de een of andere wijze actief is.

Het afscheid van Mevrouw Tilly de Groen als secretaris en
het overlijden van mevrouw Gerda Brandwijk zijn in het
vorige jaarverslag al vermeld. Het levensmotto van Gerda
was: Een zonnetje zijn! En daar heeft ze zich meer dan
vorstelijk aan gehouden. Maar strikt genomen vielen die
twee gebeurtenissen binnen deze bestuursperiode. Ze vonden
plaats in oktober ’22. In deze bestuursperiode viel ook het
huwelijksjubileum van de familie Van ’t Verlaat en de
opname van de heer Piet van ’t Verlaat in een
verzorgingshuis. Het aantal leden bedraagt desondanks nog
30.

Het bezoek van onze bijeenkomsten blijft redelijk op peil.
We hebben eigenlijk voornamelijk trouwe leden die goed
blijven komen. VVoorganger en secretaris wisselen soms de
aantallen bezoekers uit, die ze hadden, bijvoorbeeld, op
Witte Donderdag. Hardinxveld-Giessendam 15, tegen
Meerkerk 12 (en dat terwijl ze daar officieel 10 leden meer
hebben!). Opgemerkt dient te worden dat onze voorganger
altijd veel werk maakt van zijn diensten (en van het thema
café, daarover later meer). Hij blinkt uit in het zeer diverse
gebruik van media. Het is een genot voor alle zintuigen! In
het vorige jaarverslag werd al vermeld dat het bestuur heeft
besloten om altijd samen koffie te drinken na afloop van de
dienst. Dat besluit mist, nu we een jaar verder zijn, zijn
uitwerking niet. Er worden, evenals het vorige jaar, meer en
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meer geanimeerde gesprekken gevoerd over thema’s uit de
bijeenkomst. Het is de stellige overtuiging van onze
voorganger en het volledige bestuur dat deze gesprekken
bijdragen aan de verdieping van onze beleving en ons
geestelijk leven. Geheel in de geest van de oprichter van de
Protestantenbond van weleer. 1k schreef vorig jaar en herhaal
dat nu: gewoon dankzij een kopje koffie!

Hadden we vorig jaar te maken met de afwezigheid, soms,
van muzikale ondersteuning, dit jaar hebben we daarin een
welkome aanvulling gekregen in de persoon van de heer
Harm de Nooij. Hij speelt wanneer zijn rooster elders (zijn
functie elders...) het toelaat voor ons op de piano en neemt
ons allen mee naar onvermoede verten. Dit vult de beleving
enorm aan. Natuurlijk blijft de bijdrage van mevrouw Anja
Breedijk en haar dochter, mevrouw Leonie Lanser van groot
belang.

Als ik het heb over ondersteuning, mag ik niet vergeten de
grote rol en betekenis van ons ‘clubblad’ De Band. Van
dienstregelingen gaat het, via personalia, door naar
meditaties: al wat ons hartje begeert staat erin.
Zo schreef onze voorganger in het zomernummer dat het
typisch vrijzinnig is: ‘van tijd tot tijd je opvattingen te
hernemen en daarbij te roepen dat de nieuwe kleren van de
keizer weinig om het lijf hebben.’ In het septembernummer
noteerde hij van Karen Armstrong: ‘Laat ons alle schepselen
koesteren, zoals een moeder haar enig kind.” En in het kader
van de leden enquéte over de toekomst van onze
geloofsgemeenschap noteerde ik de wvraag: ‘Is de
vrijzinnigheid niet soms een beetje saai?’ In  het
winternummer volgde een uitgebreide bespreking door de
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voorganger van de biografie van Etty Hillesum. Daarin werd
vooral aangewezen hoezeer de echte Etty en de schrijver van
elkaar verschilden. Ook noteerde ik een interessant verhaal
over de tweevoudigheid van de mens onder de titel: ‘Een
wijs mens plast niet tegen de wind in.” Met daarna de
retorische vraag: ‘Maar ja, hoe wijs zijn we echt?’ In het
zomernummer bespreekt de voorganger ‘Een brief die niet
meer dicht kan’, van theoloog en filosoof Johan Goud. De
titel handelt over een schilderij van Vermeer. Een meisje
leest een brief. En op het schilderij blijft die brief open, voor
altijd. Goud ontleent er een beeldspraak aan voor zijn eigen
spreken en schrijven. Voor ons als lezers van De Band is dat
een prachtige symboliek. Wanneer vinden wij onze eigen
stem? Wat blijft daarin en wat is net zo veranderlijk als
wijzelf?! Zijn wij een raadsel voor onszelf (en dus zeker voor
anderen!) of een open boek, of zelfs: een open brief?! En
laten we vooral niet onthouden wat Simon Carmiggelt ooit
noteerde van een café bezoeker: ‘Mijn vrouw, meneer? Dat
is een open boek! Maar ik heb het boek al uit!” Wij worden
in de Koran de ‘mensen van het boek’ genoemd. En wij
hebben het nog lang niet uit! De Band blijft daarom een
goede ondersteuning voor ons leven en denken. Ere wie ere
toekomt! Alle hulde voor Tilly!

De boekenclub ging dit jaar onverdroten verder op het
ingeslagen pad. We bespreken alleen boeken van onze eigen
voorkeur, zoals vorig jaar al besloten was. Ook daarbij kan
een misser voorkomen. Eén boek werd door ieder als een
flutroman aangewezen. De overige boeken werden als steeds
intensief besproken en zonder uitzondering als een prettige
leeservaring beschouwd. De vaste groep deelnemers
consolideert zich. Aan het eind van het seizoen trad de
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10.

11.

12.

schrijver Thomas Verbogt op. Dat was op 4 mei. Het was
heel bijzonder daar hij ’s avonds de 4 mei lezing moest
houden in Nijmegen. Zijn bijdrage werd door ieder zeer
gewaardeerd en ontlokte één van onze deelnemers de
opmerking dat ‘het een optreden van zeldzame schoonheid
was’. Aan het eind van het seizoen is de
voorbereidingscommissie uitgebreid met twee leden, zodat
we een nog meer veelzijdige boekenkeuze kunnen doen.

Het themacafé was eveneens goed bezocht en door alle
deelnemers als zeer prettig ervaren. De voorganger maakt er
altijd veel werk van. Hij meent nu en dan zelfs: een beetje
teveel. De waardering van de deelnemers vergoedt veel.
Hopelijk zal dat genoeg zijn. Dit verhaal gaat verder in het
nu lopende jaar. Daarover volgend jaar meer. Een belangrijk
onderdeel van het programma van het themacafé was de
geplande lezing over kunst en spiritualiteit van dominee
Kick Bras. Helaas is deze tweemaal uitgesteld. Tenslotte
heeft de lezing wel plaats gevonden in het nu lopende
bestuursjaar. Daarover dus volgend jaar meer.

In verband met de naderende verkoop van het kerkgebouw
was er dit jaar geen huurder meer.

De tentoonstellingen van het werk van plaatselijke
kunstenaars, amateurs of professionals, hebben gedurende
het gehele jaar plaatsgevonden. De commissie onder leiding
van mevrouw Riet Vis en de heer Kees van den Herik heeft
hier veel mooi werk verricht.
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13. Over de voortgang van de samenwerking met Sliedrecht is
enkele malen vergaderd. We hebben de indruk dat er over het
belang van de samenwerking nogal verschillend gedacht
wordt. Het gelijkzetten van de agenda’s is blijkbaar toch
moeilijk. In de praktijk zijn de wisseldiensten in de
zomertijd met Sliedrecht gewoon doorgegaan. Daarin
kunnen we over en weer voor elkaar van betekenis blijven.

Ik dank u wel.
Zandrie Albada

Winterprogramma Onze Roeping
Getrouw in Sliedrecht

Donderdag 14 december 18.00 uur Jaarlijkse Kerstmaaltijd,
Opgave vanaf 3 december.

Donderdag 25 januari, 20.00 uur Sjaak Kazen verzorgt een
lezing/voordracht: Het kerklied, de kerkzang in Nederland.

Voor de pauze zal hij aandacht besteden aan de ontwikkeling van de
Psalmen en na de pauze van de gezangen/geestelijke liederen.
Diverse aspecten komen aan de orde.

Donderdag 28 maart 20.00 uur Filmavond. Er is nog geen keuze

gemaakt welke film vertoond zal worden, maar ongetwijfeld wordt
het een fijne avond.
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Waar ik jou word

overweldigd door ons
vermogen om vast te houden
op deze kneedbare aardmantel

Jij niet niemand zijn

wij niet nergens zijn

het ongehoord behorende woord
niet niet-gezegd worden door ons

Mijn hart hapert —
gewichtlozer dan tevoren
maar overbrugbaar

Daar waar ik anders ben dan jij
begin ik het is waar

Maar daar waar ik jou ben

jou geworden ben — zing ik buiten mezelf
lichte polsslagen kwikzilverzingend

iets voorbij de hele mensheid gekaatst

Antjie Krog
Zuid Afrikaanse dichter
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[ _edenvergadering 16 november 2023

Om 14 uur zijn er 15 leden aanwezig. VVoorzitter Cor heet ons
welkom en leest een gedicht. Als eerste wordt de agenda vastgesteld.
Zandrie leest het jaarverslag voor, zie elders in deze Band. De
financién worden besproken; waar voorgaande jaren een tekort
toonden, is er nu een bedrag over van de verkoop van ons pand. Er is
een commissie ingesteld om dit bedrag verstandig te beheren.

De financiéle stukken worden goedgekeurd onder dank aan onze
administrateur Koen Bohré, die op dit moment niet aanwezig is.. We
waarderen het enorm dat hij nog een jaar bijgetekend heeft.

De kascontrolecommissie Kees v.d. Herik en Jaap Huisman hebben
alles in orde bevonden.

Voor het organiseren van enige activiteiten bij het afscheid van ons
pand is een commissie ingesteld en ook voor de activiteiten na 31
maart. Het wordt zeer gewaardeerd als u de ideeén, die biju
opkomen, doorgeeft aan het bestuur. Op 31 maart, Pasen, is de
laatste kerkdienst in ons kerkgebouw. De overdracht is 8 april. VVoor
die tijd moet het pand leeggeruimd worden.

Vanaf 31 maart zijn de kerkdiensten eenmaal per 2 weken in de
Parel. Voor de leeskring en het Themacafé wordt ruimte geregeld.
Met Sliedrecht is overlegd dat wij gedurende het jaar wisseldiensten
zullen hebben. Als er bij ons geen kerk is, zijn we van harte welkom
in Sliedrecht en Sliedrecht zal ook regelmatig diensten bij ons
bijwonen. We zijn wederzijds welkom bij elkaars activiteiten.

De huidige bestuursleden zullen hun activiteiten voortzetten. Als
nieuw algemeen bestuurslid mogen wij Riet Vis begroeten. Klaas zal
zijn kosterswerkzaamheden voortzetten, Tilly de Band maken,
verder wordt er gezorgd voor het rondbrengen van de Band en het
koffie zetten, de dominees vaor de dienst bellen (Liza), enz.,
allemaal activiteiten die door onze leden verzorgd worden. ledereen
draagt zijn steentje bij. Het was een gezellige middag.

Kort verslag door Tilly de Groen.
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Kerstnacht

Kerstnacht — het woord is als een lafenis,
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte
stralen der sterren — op de landen is

het weerloos stil, een ongerept verwachten.

Kerstnacht — het eenzaam zwerven der gedachten
rondom een oud verhaal, het nimmer uit te spreken
verlangen naar het helder zingen in de nacht en
het opgaan van de ster, een lichtend teken.

Kerstnacht — het sneeuwt op uw geschonden aarde,
dun en verstuivend dekt een huivering

van ijle val, een lichte zuivering
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.

Ida Gerhardt
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Onderwerpen Themacafé bekend

Waar gaan we het dit seizoen van het Themacafé over hebben? Na
de lezing van Kick Bras en een bijeenkomst rond Al gaan we verder
met onder meer een gedichtenochtend, Albert Schweitzer en
dilemma’s rond het levenseinde. De volledige lijst ziet als volgt uit:

Datum Onderwerp
14 december Gedichtenochtend

Omschrijving

Gedichten horen bij december.
Neem allemaal een gedicht mee
dat u mooi vindt (en bedenk
ook wat u er zo mooi aan
vindt).

11 januari Albert Schweitzer —
wat kunnen we nog
van hem leren?

Albert Schweitzer wordt wel
een protestantse heilige
genoemd. Maar gelukkig was hij
vooral erg menselijk.

8 februari Dilemma’s rond het Een gesprek over waardig
levenseinde sterven, regie en loslaten.
14 maart Filmochtend Welke films boeien ons? Denk
na over uw lievelingsfilm en
misschien zelfs welke scene u
kunt blijven kijken.
11 april Vrijzinnige vieringen —  We verhuizen naar een nieuw

wat kan blijven en wat
moet anders?

gebouw. Een nieuwe start dus.
Een verhuizing kan aanleiding
zZijn voor opruiming en
vernieuwing. Nodig of niet?

We komen net als voorgaande jaren bijeen op de tweede donderdag
van de maand. We beginnen om 10.00 uur. De koffie staat klaar.
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De opzet is vrijwel steeds zoals u gewend bent, behalve tijdens is de
gedichtenochtend en de filmochtend. Die ochtenden komt u zelf
aan het woord. Het is fijn als u van te voren al kunt nadenken over
wat u een mooi gedicht of een mooie film vindt. En ook als u alvast
bedenkt wét u er zo mooi aan vindt.

Graag tot ziens op het themacafé!

Aries van Meeteren

Symbolisme vlucht of aanklacht?

Driemaal recht is scheepsrecht, luidt het gezegde. Op 12 oktober jl.
heeft theoloog en kunstkenner Kick Bras dan eindelijk bij ons een
lezing gehouden over zijn boek ‘Het bezielde landschap’. We
hadden hem oorspronkelijk gevraagd voor ons jubileum in 2020,
maar dat ging vanwege de covidpandemie niet door. Afgelopen
voorjaar deden we een tweede poging, maar toen vergat ik dat 27
april Koningsdag is. Maar gelukkig, de aanhouder wint.

De lezing valt samen met de eerste serieuze herfstdag van het najaar.
Het is de hele dag regenachtig. Op de snelwegen staat bijna 1000
kilometer file. En toch komen er aardig wat mensen naar ons kerkje,
waar het warm is en de koffie klaarstaat. Niet alleen het weer is
guur, het nieuws ook. Het geweld tussen de Palestijnen en Israél is
tot ongekende hoogten opgelaaid. We zien het elke dag op de
journaals.
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Bras steekt van wal met de opmerking dat hij vanwege het geweld in
het Midden-Oosten even moet schakelen. Maar al snel gaat hij op in
zijn verhaal en praktisch zonder aantekeningen loodst hij ons als een
ervaren reisleider langs tal van vergezichten, van de Andes tot
Heerenveen, van de Tonsee tot Tahiti en van Rhenen tot Canada. En
gaandeweg reizen we ook door de tijd, van de middeleeuwen tot aan
de jaren dertig van de 20% eeuw.

Symbolisme

Het zwaartepunt van de lezing ligt bij het zogeheten symbolisme,
een kunststroming die zijn hoogtijdagen beleeft tussen 1880 en
1920, hoewel er in de VS nog tot 1940 kunstenaars zijn die zich aan
symbolistische werken wagen. Wat typeert het symbolisme? Je zou
het een reactie kunnen noemen op het gevoel van ontworteling dat in
de tweede helft van de 19% eeuw de kop opsteekt. De modernisering
van de maatschappij had mensen veel goeds gebracht, maar er ging
ook het nodige verloren.

Illustratief is een uitspraak van de Italiaanse architect Vinicio
Paladini: “Tandwieltjes en versnellingen, raderen en dynamo's, de
schitterende architectuur van hijskranen en ijzeren bruggen,
hoogovens, gasfabrieken en torenflats met hun duizelingwekkende
techniek zullen het walgelijke, fletse oude landschap, de romantiek
van het maanlicht, die hele bespottelijke, wormstekige literatuur
waar de bourgeois zo dol op is, vervangen. De rechte lijn, krachtig
en aristocratisch, tegenover wazige, impressionistische vaagheid.
Zuiver staal en de driedimensionale vormen van moeren en bouten
van de machinewereld, de bron van ons moderne leven en onze
grote revolte.”
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Het is dit soort
verschuivingen
waartegen de
symbolisten en
anderen ageren. Zij
ervaren de richting
die de samenleving
opgaat vooral als
verval en herfsttij.
Het best is dat te
illustreren aan de
hand van een
schilderij van de
Belgische kunstenaar Henry de Groux, getiteld Le grand
chambardement (De grote omwenteling, 1893). Het toont mensen
die naar de stad trekken en hun oude bestaan achterlaten. Kick Bras
wijst ook op de kerkelijke attributen die bij het vuil liggen, zoals een
Kruis en een altaarhek. Die laten zien dat in die jaren de rol van de
kerkelijke religie verder naar de achtergrond verschuift. Een non
dwaalt verdwaasd rond.

De Groux lijkt tegenover het veronderstelde licht van de
vooruitgang het duister te willen benadrukken, om het gevoel van
ontluistering uit te drukken dat de industrialisering en de wetenschap
hadden veroorzaakt. De symbolistische schrijver en dichter Gustave
Kahn meent dat zo de bronnen van de dromen opdrogen. De
symbolisten willen daar wat tegen doen.

Droomlandschappen

Sommige kunstenaars zoeken ongerepte oorden op, waar het leven
nog niet zou zijn aangetast door de vooruitgang. Zo reist Paul
Gauguin naar Tahiti en Lawren Harris naar de poolstreek.
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Beide scheppen op hun doeken droomwerelden, plekken om naar uit
te wijken en te ontsnappen aan de echte wereld. Als een vorm van
escapisme.

Ook zoeken symbolisten naar manieren om het goddelijke terug te
brengen. Daar is in de 19° eeuw steeds minder ruimte voor.
Kunstenaars proberen iets van het hogere of ‘het sublieme’ te
vangen in de harmonie van de natuur, maar misschien nog wel meer
in een zekere afgedwongen huiver. Niet voor niets zien we veel
berglandschappen met daarin nietige mensen.

Afwisselend

De stijlen die we tijdens de lezing krijgen voorgeschoteld
verschillen sterk. Dat kan ook niet anders. Het verhaal van Bras
bestrijkt de middeleeuwen tot aan het expressionisme van de eerste
helft van de 20% eeuw. Er komt abstract werk voorbij van Lawren
Harris en Ferdinand Hodler, maar ook vrij gedetailleerd realisme
van Amerikaanse landschapsschilders uit de periode van de
Romantiek, zoals Thomas Cole en Frederick Edwin Church.

ledereen zal tijdens het kijken naar de vele kunstwerken een
persoonlijke favoriet hebben gehad.
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Ik merkte dat ik ademloos heb gekeken naar Het hart van de Andes
van Church. Een werk uit 1859, dat Bras heeft opgenomen in het
meer thematisch opgezette tweede deel van de lezing. Niet alleen
ben ik getroffen door de hoge mate van precisie waarmee het
omvangrijke werk is geschilderd (168 x 303 cm), maar ook door de
lichtval en compositie. Ik ben ook verrast, omdat ik normaal liever
naar abstracter werk kijk.

Wat me misschien nog het meest aantrekt in het schilderij is dat het
zo positief is getoonzet. Het is een opgewekte noot tussen de soms
wat plechtige doeken van de symbolisten. Alsof de schilder zijn
publiek toeroept: kijk eens hoe mooi alles is, hoe indrukwekkend,
zonder de mens per se op zijn nietige plaats te willen zetten. Haast
als een tegengeluid. Ook dat is een vorm van escapisme. Mijn
escapisme vooral. Omdat het buiten al zo donker is met alle crises
en omwentelingen waar wij anno nu voor staan.

Aries van Meeteren
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Ik gun je

Ik gun je elke dag een engel

die voor je zorgt wanneer het niet
zal gaan zoals je graag zou willen
en je geen enkel lichtpunt ziet.

Ik gun je zonnige gedachten

die iets verzachten van je strijd,
gestreden in de lange nachten
van bange zorg en eenzaamheid.

Ik gun je alle mooie dingen,

die ieder mens zo dolgraag wil

en dat je in de trieste dagen

toch even blij kunt zijn en stil.

Ik gun je dat een golf van warmte
vanuit mijn hart in 't jouwe stroomt
en dat er wonderen gebeuren

zoals je ze alleen maar droomt.

Ik gun je elke dag een engel,

die steeds tot helpen is bereid,

een engel met een hart vol liefde

die met je strijdt en met je lijdt.

Ik gun je dat vanuit de hoge

een stille kracht jouw pijnen stilt

en dat je zegt: "Ik ben vandaag weer
als door een wonder opgetild!"

Frits Deubel
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Vrijzinnigen Nederland
Afd. Hardinxveld-Giessendam

Kerkgebouw: Peulenstraat 167, geen postadres, geen telefoon
Postadres: Groot Veldsweer 55, 3371 CB Hardinxveld-Giessendam

E-mail:
Website:
Voorganger:

De Band:

Kopij data:

info@kerkmetdebeelden.nl

www.kerkmetdebeelden.nl

Dr. A.P.B. Van Meeteren, Rivierdijk 523, 3361 AM
Sliedrecht. tel. 06 2625 8184 alleen overdag, behoudens
noodgevallen

avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl

Tilly de Groen, Groot Veldsweer 55, 3371 CB,
tel. 06-37374559, tilly@degroen.eu
20 november, 20 februari, 20 mei, 20 augustus

Aandachtscommissie: Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Zwaanswal 139, 4201 MN

BESTUUR:
Voorzitter:

Secretaris:

Administrateur/

penningmeester:

Leden:

Gorinchem, Tel. mobiel 06-8333 4406

Dhr. C.G. Verdoorn, Kerkweg 30, 3371 AG HaGi, tel. 06-
51614974, e-mail jasbas@upcmail.nl

Dhr. Z. Albada, Arkelse Onderweg 116, 4206 AH
Gorinchem, tel. 06-5174 3468, e-mail z.albada@gmail.com
Dhr. K. Bohré, Pauwtjesmolen 4, 3371 RM, tel. 06 28445144
Rekeningnummer NL11 RABO 0325 0333 74

ten name van de penningmeester NPB.

Mw. T. Keizer-Trapman, Rivierdijk 646, 3371 EE, tel. 0184-
612002

Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Zwaanswal 139, 4201 MN
Gorinchem, tel. 06 8333 440
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EXpositie als eerste afscheidsritueel
Het kerkgebouw maart 1958 —maart 2024 66 jaar

Nog vier maanden is de Kerk met de Beelden onze thuisbasis. Dan zullen
wij dit gebouw verlaten en daarbij gaan er veel gedachten door ons heen,
aan mensen en aan gebeurtenissen. Een lichte weemoed bevangt ons.

Als eerste nemen wij afscheid van de kerk als expositieruimte. Het is al
weer lang geleden dat Nel van der Vlies-Tukker begon met het organiseren
van kunstexposities. Aan de muur was plaats voor 10 tot 12 grote
schilderijen en de kunstenaars kwamen vaak uit de directe omgeving.
Naast onze eigen mensen konden ook die van de zangverenigingen en de
yogalessen de kunst bekijken. René de Groen heeft het ook jaren verzorgd
en de laatste jaren heeft Kees v.d. Herik dit gedaan.

Hij kwam ook met het lumineuze idee: laten wij onze eigen leden de
mogelijkheid geven om de laatste expositie in te vullen met eigen kunst of
kunst die zij in hun huis hebben hangen of staan. Schilderijen, foto’s,
creatieve scheppingen, het mag heel verschillend zijn.

Kees zal op zaterdagen 2 en 9 december aanstaande in de middag van
15.00 tot 16.30 uur aanwezig zijn in het Kerkgebouw om stukken voor de
tentoonstelling van de leden in ontvangst te nemen.

Bij een overweldigend aanbod, je weet maar nooit, kan halverwege de rit
eventueel wisseling plaatsvinden. Veel kunst in eigen bezit heeft ook een
verhaal. Het zou leuk zijn dit op papier te zetten en zo te delen met de
kijkers. Het lijkt ons heel
leuk en sfeervol zo de
laatste expositie samen
te stellen.
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Eenv Gelukkig Kerstfeest gewenst
en

Eenv Voorspoedig Niewwjaowr
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