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Ledenvergadering 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de 

ledenvergadering op donderdagmiddag 16 november om 

14.00 uur. 

Zoals u weet zijn er belangrijke ontwikkelingen die wij 

graag met elkaar bespreken. Derhalve hopen wij op een 

goede opkomst. Indien u vervoer nodig heeft, verzoeken 

wij u dit aan het bestuur mee te delen en dan wordt 

daarvoor gezorgd. 

 

 g  
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Kerkdiensten  
 

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.  

 

27 aug.  PVV Provinciale Dag in Alblasserdam 

Voorganger Drs. Z. Albada 

3 sept.  Ds. A.P.B. van Meeteren 

10 sept. S’drecht: H. Hartogsveld 

17 sept. Drs. Z. Albada 

24 sept. Streekdag Alblasserwaard in Kedichem  

Ds. A.P.B. van Meeteren 

1 okt.  Ds. A.P.B. van Meeteren, extra collecte 

8 okt.  S’drecht: Ds. M. Ottens 

15 okt.  Ds. Th. Huisman-Verspui, Rhenen 

22 okt.  S’drecht: Ds. D. Peeters, Alphen a/d Rijn 

29 okt.  Ds. Ivo de Jong, Leeuwarden 

5 nov.  Ds. A.P.B. van Meeteren, herdenking overledenen 

12 nov. Drs. Z. Albada, Gorinchem 

19 nov. Ds. I. Verberk, Giessenburg 

26 nov. S’drecht: Ds. Th. Huisman-Verspui, Rhenen 

3 dec.  1e Advent Ds. A.P.B. van Meeteren, extra collecte 

10 dec.  2e Advent Ds. I. Verberk, Giessenburg 

17 dec.  3e Advent Drs. Z. Albada, Gorinchem 

24 dec.  21.30 uur Kerstnachtdienst, Ds. A.P.B. van Meeteren 

 

 

Extra collectes  

 

Op 1 oktober collecteren we voor de Stichting Vluchteling en op 3 

december voor de Wilde Ganzen. Beide van harte bij u aanbevolen. 
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  Bloemendienst  Tel. 
 

3 sept.  Mw. T. de Groen   06-37374559 

17 sept  Mw. A.E. Kazen-van Dijk  06-83334406 

1 okt.  Mw. G. v. d. Graaf-Tromp   613256 

15 okt.  Mw. A. Huisman-Dubbelman   630083 

29 okt.  Mw. A. v. Noordenne-van Zuilen  614543 

5 nov.  Mw. C. Versluis-den Hertog   613203 

12 nov. Mw. T. Keizer-Trapman   612002 

19 nov. Mw. J. Blokland   06-57034773  

3 dec.  Mw. T. de Groen   06-37374559 

10 dec.  Mw. A.E. Kazen-van Dijk  06-83334406 

17 dec.  Mw. G. v. d. Graaf-Tromp   613256 

24 dec.  Mw. A. Huisman-Dubbelman   630083 

  

Autodienst    
 

27 aug.  mw. M.A. de Groen      06-37374559 

3 sept.  mw. A. van Noordenne-van Zuilen    06-51296539 

10 sept. mw. T. Keizer-Trapman   612002 

17 sept. dhr. J. Huisman    630083 

24 sept. dhr. K. Blokland      06-16145174 

1 okt.  mw. A. van Noordenne-van Zuilen    06-51296539 

8 okt.  mw. M.A. de Groen      06-37374559 

15 okt.  mw. T. Keizer-Trapman   612002 

22 okt.  dhr. J. Huisman    630083 

29 okt.  dhr. K. Blokland      06-16145174 

5 nov.  mw. M.A. de Groen      06-37374559 

12 nov. mw. A. van Noordenne-van Zuilen    06-51296539 

19 nov. mw. T. Keizer-Trapman   612002 

26 nov. dhr. J. Huisman    630083 
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3 dec.  dhr. K. Blokland      06-16145174 

10 dec.  mw. M.A. de Groen      06-37374559 

17 dec.  mw. A. van Noordenne-van Zuilen    06-51296539 

24 dec.  mw. T. Keizer-Trapman   612002 

 

 

Alles wordt anders,  

maar de essentie blijft 
 

De verkoop van ons kerkgebouw heeft tot nu toe iets onwerkelijks. 

Vind ik. Ik weet dat we het pand hebben verkocht en dat we er dus 

formeel geen eigenaar meer van zijn. Maar omdat we er tot en met 

Pasen gebruik van kunnen blijven maken, lijkt het allemaal nog 

business as usual. Maar dat is het natuurlijk niet. De komende 

maanden zijn echt de laatste die we hebben in ons dierbare 

kerkgebouw aan de Peulenstraat. Dat is een hard gelag.  

 

Natuurlijk, ik weet ook wel dat we als gemeenschap een weg 

afleggen die meer kerken gaan. Kerken hebben het moeilijk, ook die 

van andere richtingen. Het begint er al mee dat mensen zich niet 

meer zo makkelijk bij een groep aansluiten. Ze willen zich niet 

vastleggen. Daar hebben overigens niet alleen kerken last van. Ook 

bijvoorbeeld sportverenigingen hebben moeite om leden te vinden. 

 

Belangrijker nog is dat de belangstelling voor religie en spiritualiteit 

verder terugloopt, zoals blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau. Dat komt vooral doordat mensen steeds minder vaak 

religieus zijn opgevoed. Ook zijn ze niet langer atheïst, maar eerder 

nog apatheïst (een mix van apathie en theïsme). Ze houden zich niet 

meer bezig met het bestaan of niet-bestaan van ‘het hogere’. 
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En dus sluiten er tegenwoordig elke week gemiddeld een of twee 

kerkgebouwen. Sommige kerken veranderen in een winkelcentrum, 

een klimhal, een kinderdagverblijf of een uitvaartcentrum. Weer 

anderen worden omgetoverd tot woningen. Dat laatste gaat ook 

gebeuren met onze eigen Kerk met de Beelden. Het heeft iets van het 

sluiten van een cirkel. Eind jaren ‘50 maakten een winkel, een 

werkplaats en een woonhuis plaats voor ons huidige gebouw. En 

straks wonen er weer mensen. 

 

Gemeenschap 

Maar hoezeer we ook een landelijke trend volgen, ik blijf het zonde 

vinden. Juist omdat we als gemeenschap een tegenwicht vormen 

tegen de tijdgeest van ieder voor zich. Omdat we binnen de Kerk 

met de Beelden aandacht voor elkaar willen hebben, met ruimte voor 

ieders verhalen. Dat gun je zoveel meer mensen! 
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Hoezeer dat wordt herkend en gewaardeerd blijkt wel uit de enquête 

die we onlangs hebben gehouden. Meerdere mensen schrijven daarin 

dat ze zich verbonden voelen met elkaar en dat ze onderling ook 

andere gesprekken hebben dan met mensen van buiten onze 

gemeenschap. Ik moet denken aan een gedicht van Evelijne 

Swinkels: 

 

Niet het praten, de verhalen, 
mooi geschreven poëzie, 
niet het steeds opnieuw herhalen  
van een oude melodie. 
 
Niet de woorden die hier klinken 
alles wat men roept en vindt, 
maar de thee die we steeds drinken 
sterremix, moroccan mint 
 
en de koffie die we maken 
zo geborgen en intiem. 
Zachte ogen ja, die raken, 
meer dan elk gesprek misschien. 

 
Gelukkig zetten we de gemeenschap van de Kerk met de Beelden 

straks gewoon voort. Weliswaar in een zaaltje van de Parel en niet 

langer in het kerkgebouw waarmee we vergroeid zijn geraakt. Hoe 

dat zal gaan? Ik heb geen idee. Maar er is ook in de Parel alle ruimte 

voor ontmoeting onder het genot van koffie en thee met wat lekkers. 

Er zijn vieringen waarin we een moment worden uitgetild boven wat 

ons door de weeks zo kan opslokken. En er is een beamerscherm. 

Geen kerk zonder (licht)beelden in de Parel. 
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De overschakeling zal niettemin groot zijn. We moeten goed 

nadenken over het afscheid van ons huidige gebouw aan de 

Peulenstraat. Het lijkt het bestuur een goed idee om daarvoor een 

commissie in het leven te roepen die gaat brainstormen over wat we 

zouden kunnen doen, niet alleen op het moment van de overgang 

zelf, maar ook in de aanloop daar naartoe. Lijkt het u mooi om een 

bijdrage te leveren aan de commissie, meldt u dan bij een van de 

bestuursleden (of stuur een mailtje naar info@kerkmetdebeelden.nl). 

 

Aries van Meeteren 
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Privacy Statement 
 

Ons privacy statement staat op onze website 

www.kerkmetdebeelden.nl. Belangrijk is dat uw lidmaatschaps- en 

adresgegevens gebruikt worden voor administratie, pastoraat en 

verspreiding Band. Eventueel voor nieuws over activiteiten, 

uitnodigingen voor leeskring en lezingen via de mail. 

Als u dit niet wenst, kunt u zich afmelden. (Wij hopen van niet)  

 

Contact met de voorganger 
 

Bellen, mailen, appen, sms-en, facebooken, ik ben van alle markten 

thuis. Maar het liefst kom ik gewoon bij u langs. Dat praat wel zo 

makkelijk. Maak gerust een afspraak! Ik ben er niet alleen voor bij 

ziekte, nood en andere calamiteiten. Ook als u wel eens een goed 

gesprek kunt gebruiken of eens van gedachten wilt wisselen over 

iets dat u bezig houdt, kom ik graag op de koffie als dit mogelijk is. 

Ik ben bereikbaar op avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl. Wie wil 

bellen, kan me overdag bereiken op 06-26258184. Gezien mijn 

overige werkzaamheden kan ik niet beloven dat ik u onmiddellijk 

uitgebreid te woord kan staan. Maar ik maak graag een afspraak 

voor een vervolggesprek. Aries van Meeteren. 

 

 

Aandacht commissie 
 

Wij stellen het op prijs dat u opnamen in het ziekenhuis en 

thuiskomst uit het ziekenhuis meldt aan Liesbeth Kazen (06-8333 

4406) of aan Tonny Keizer (0184-612002), zodat wij hieraan 

aandacht kunnen besteden. 

http://www.kerkmetdebeelden.nl/
mailto:avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl
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Verjaardagskalender 
 

Wij feliciteren de jarigen van de komende 

maanden en wensen hen alle goeds en een 

fijne dag toe: 

 

28 aug.  Jasper Verdoorn 

12 sept. Bas Verdoorn 

27 sept. Greet v.d. Graaf 

5 okt.   Jan den Breejen 

11 okt.  Klaas Blokland 

3 nov.  Tonny Keizer-Trapman 

7 nov.  G. Langeveld 

13 nov. Koen Bohré 

18 nov. Jaap Huisman 

23 nov. Jolanda Verdoorn 

27 nov. Cor Verdoorn 

1 dec.   Jaap van Wingerden 

 

 

Lezingen met lunch 
 

Kijkt u nog in de bijlage van de vorige Band? 

 

Vrijdag 22 september 11-12 uur  

Lezing Gerard Poptie over dokter Salomon Biegel 

 

Vrijdag 24 november 11-12 uur 

Lezing Gradus Lemmen over de Natuur rond Gorinchem 

 

In kenniscafé Metropole Gorinchem, eventueel met lunch. 
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Projectie 
 

Het zal wel donker zijn, en stil, als je er niet meer 

bent. 

Misschien zo stil en donker als het ademloos 

moment 

waarop het zaallicht dimt voordat de film begint, 

 

dat ogenblik. De hele eeuwigheid. Misschien. 

Maar als je droomt dat je een vlinder bent, 

kun je evengoed een vlinder zijn 

die droomde dat hij een mens was. 

 

Je mag dit nooit vergeten. Op een dag 

kust een van ons de ogen van de ander dicht 

en moet dan weten: dit is louter pauze totdat alles 

weer opnieuw begint. Jij en ik – geen stof, maar 

licht. 

 

Ingmar Heytze 
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Leeskring 
 

Onze nieuwe leeslijst bevat weer interessante 

boeken, de eerste vier worden hieronder 

toegelicht. De uitvoering zal iets anders zijn. 

De voorbereiding en begeleiding van de leeskring was altijd alleen 

en in handen van Zandrie. In het nieuwe leesseizoen zullen naast 

Zandrie ook vier leeskringleden een boek inleiden, maar het hart 

blijft toch steeds ieders bijdrage. Wij denken dat dit experiment een 

leuke afwisseling zal geven. 

 

Donderdag 7 september, 10 uur: De Lessen, Ian McEwan. 

Vorig jaar uitgekomen, een schrijver die zijn sporen heeft verdiend. 

Als de wereld nog steeds te kampen heeft met de gevolgen van de 

Tweede Wereldoorlog en het IJzeren Gordijn een feit is, wordt de 

11-jarige Roland door zijn ouders ondergebracht op een Engelse 

kostschool. Ver weg van waar hij zijn idyllische jeugd doorbracht, 

trekt hij de aandacht van zijn pianolerares, Miriam Cornell. Jaren 

later, als zijn vrouw Alissa plotsklaps verdwenen is en hij met hun 

vier maanden oude zoontje achterblijft, gaat Roland niet alleen op 

zoek naar haar, maar ook naar het waarom van zijn rusteloze 

bestaan. Gemiste kansen, verloren liefdes, muziek, vrienden, familie, 

literatuur, seks en politiek, alles komt voorbij. Meesterschrijver Ian 

McEwan weet het leven van Roland moeiteloos te verweven met de 

grote gebeurtenissen uit onze recente geschiedenis: van de 

Suezcrisis naar de Cubacrisis en van de val van Muur tot de 

klimaatcrisis en de pandemie. Een tijdsgewricht dat dichtbij ons en 

de auteur zelf ligt. Met Lessen heeft McEwan misschien wel zijn 

meest persoonlijke roman tot nu toe geschreven. 
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Donderdag 5 oktober, 10 uur: De vanger in het graan, J.D. Salinger. 

Dit boek uit 1951 is e. en echte klassieker. De verteller van deze 

onsterfelijke coming of age-roman is Holden Caulfield, die model 

stond voor talloze verhalen waarin adolescenten worstelen met 

thema’s als vervreemding van de wereld van volwassenen en het 

verlies van onschuld. Geen van de schrijvers die Salinger 

probeerden te imiteren konden echter in zijn schaduw staan. Het 

boek speelt zich af in de donkere dagen rond Kerstmis in New York, 

als Holden wegens slechte prestaties van school is gestuurd maar het 

niet aan zijn ouders durft te vertellen. In plaats daarvan zwerft hij 

door de stad en ontmoet hij allerlei mensen, onder wie zijn kleine 

zusje, de enige die hij helemaal vertrouwt. De vanger in het graan 

hoort tot de romans die je gelezen moet hebben, niet in de minste 

plaats vanwege de zowel dwarse als vertederende humor waarmee 

Salinger het verhaal heeft geschreven. 'Als je het echt allemaal wilt 

horen, dan wil je waarschijnlijk eerst weten waar ik geboren ben en 

wat een waardeloze jeugd ik heb gehad en wat mijn ouders allemaal 

gedaan hebben voordat ze mij kregen en meer van dat soort 

sentimentele gelul, maar eerlijk gezegd heb ik geen zin om het 

daarover te hebben.' 

 

Donderdag 2 november, 10 uur: Duizend schitterende zonnen,  

Khaled Hosseini. Van deze schrijver heeft u misschien al iets 

gelezen. De ongeschoolde Mariam is vijftien wanneer ze wordt 

uitgehuwelijkt aan de dertig jaar oudere schoenverkoper Rasheed in 

Kabul. Jaren later moet zij de beeldschone en slimme Laila naast 

zich dulden, die door Rasheed na een raketaanval uit het puin is 

gered. Rasheed neemt Laila in huis in de hoop dat zij hem de zoon 

zal schenken die Mariam hem niet kan geven. In eerste instantie 

overheersen tussen de twee vrouwen gevoelens van achterdocht en 

jaloezie, maar door de tirannieke houding van Rasheed ontstaat er 

langzamerhand een innige vriendschap. Samen zetten Mariam en 

Laila alles op alles om te overleven in de eindeloze oorlog van 
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Afghanistan, die voor hen ook binnenshuis woedt. 

Na het overweldigende succes van De vliegeraar verrast Khaled 

Hosseini zijn lezers opnieuw met een verpletterend verhaal. Mariam 

had nog nooit een auto aangeraakt. Ze liet haar vingers over de kap 

van Jalils auto gaan, die zwart was en glansde en blinkende wielen 

had, waarin Mariam een afgeplatte en verbrede versie van zichzelf 

zag. De stoelen waren van wit leer. Bij het stuur zag Mariam ronde 

glazen panelen met wijzers. 

 

Donderdag 7 december, 10 uur: Jaguarman, Raoul de Jong. 

Al lezende kom je er achter hoe weinig je van Suriname weet. 

Op zijn 28ste ontmoet Raoul de Jong zijn Surinaamse vader voor het 

eerst. Ze praten hetzelfde, bewegen hetzelfde en geloven allebei in 

wonderen. Dan vertelt Raouls vader hem een verhaal dat blijft 

hangen: een van hun voorouders, een medicijnman, kon zichzelf 

transformeren in een jaguar. Gegrepen door dit mysterie besluit 

Raoul op onderzoek te gaan in Suriname. 

De geschiedenis van deze voormalig Nederlandse kolonie is er een 

van duisternis en slavernij, maar wie goed zoekt vindt ook veel hoop 

en levenskracht. Raoul zelf is het levende bewijs: zijn voorouders 

hebben op de een of andere manier overleefd. Tijdens zijn 

zoektocht, waarin hij kennismaakt met Surinaamse schrijvers, 

denkers en verzetshelden, ontdekt hij dat de kracht van de jaguar 

onmisbaar is geweest voor het land, en beseft hij hoeveel ieder mens 

daarvan kan leren. 

Met Jaguarman, geschreven als een avonturenroman, brengt Raoul 

de Jong een prachtige hommage aan het land van zijn vader. 

 

Ik wens ons allen veel leesplezier! 
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Themacafé start weer 
 

Het themacafé begint weer. Net als voorgaande jaren komen we op 

de tweede donderdag van de maand bijeen. Op 14 september trappen 

we af met het onderwerp ‘De Exodus - van geschiedenis tot 

archetype.’  

 

 
 

Op 12 oktober is er overdag geen themacafé. In plaats daarvan 

houdt Kick Bras  ’s avonds een lezing over zijn boek Het bezielde 

landschap (zie verderop in de Band). Voor het overige moeten we 

de agenda nog vaststellen. Laten we daar op 14 september even de 

tijd voor nemen. 

 

Daarop volgende Themacafé’s zijn op 9 november en 14 december. 

 

Zoals ik in de vorige aflevering van de Band al aankondigde, wil ik 

graag met jullie nadenken over een iets andere opzet. Die wil ik niet 

dikteren, maar ik hoop wel de voorbereiding voor mij wel iets 

minder arbeidsintensief te maken. Het aardige van het themacafé is 

volgens mij dat we met elkaar in gesprek gaan.  
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Dat kan op veel manieren – van een lezing tot een spel – en over 

heel veel verschillende onderwerpen.  

 

Ik zou het fijn vinden als we manieren konden vinden om het 

gesprek wat meer de ruimte te geven. Bijvoorbeeld door het over 

onderwerpen te hebben waar we allemaal wel iets van weten of 

vinden. Maar we kunnen ook gezamenlijk een boek bij de kop 

pakken, zelf iets vertellen ons favoriete gedicht, lied, film, boek, 

schilderij, vakantieplek.  

 

Ik hoor het graag!  

 

Aries van Meeteren 

 

 

Het licht is rond 
 

Het licht is rond en rolt naar alle kanten  

de bergen op en af, de dalen door,  

de wezens in en uit en langs de planten  

stijgt het de bomen in en gaat het alles voor.  

Waarheen? Ik vraag dat niet, ik kom, ik ga,  

omdat mijn handen en mijn voeten,  

mijn ogen en mijn hart zo moeten  

en ik het licht nu eenmaal zo versta. 

 

Pierre Kemp (1886-1967) 
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Het bezielde landschap 

Spiritualiteit in de schilderkunst 
 

Lezing Kick Bras in de Kerk met de Beelden, 12 oktober a.s., 

aanvang: 20.00 uur 

 

Op 12 oktober a.s. geeft Kick Bras in de Kerk met de Beelden een 

lezing over zijn schitterende boek ‘Het bezielde landschap’ 

(Skandalon, 2019). In het boek beschrijft hij hoe kunstenaars in 

landschappen iets van het goddelijke op het spoor proberen te 

komen. Hij behandelt niet alleen afzonderlijke kunstenaars, hun 

ideeën en werken, maar bespreekt ze ook samen in mystieke thema’s 

als het verlangen naar een aards paradijs, kosmisch besef en de berg 

als beeld van het goddelijke.  

 

Als voorschot op de lezing laat ik alvast het schilderij ‘Het 

Thunermeer’ (1909) zien van de Zwitser Ferdinand Hodler. Zie de 

voorplaat van de Band. Hodler (1853-1918) was een van de 

vertegenwoordigers van het zogeheten parallellisme. Parallelle 

patronen, zoals hier de kammen van het Stockhorngebergte links en 

rechts, weerspiegeld in het water van het Meer van Thun, willen de 

eenheid van hemel en aarde laten zien. De blauwe kleur geeft het 

schilderij iets sereens. Iets subliems. 

 

Bras citeert iemand die over het doek van Hodler schrijft: 

Wie op bepaalde harmonieuze momenten zichzelf in een 
machtige eenheid met de natuur voelt, heeft beslist meer leven 
ontvangen dan anderen. In die plechtige uren van gemeenschap 
met de natuur kan hij (of zij) inzicht ontvangen hoe zijn (of haar) 
ziel tegelijk diep duikt en hoog in het al vliegt. […] Het gevolg is 
dat hij (of zij) de aarde op een andere manier dan daarvoor lief 
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krijgt. De aarde begint, in zijn verbeelding en gedachten, de rol te 
spelen van een levend, imponerend, groots, overmachtig 
moederwezen.  
 
 

Met dit citaat besluit Bras zijn boek. Tijdens zijn lezing neemt Bras 

ons mee langs tal van landschappen, aan de hand waarvan 

kunstenaars iets hebben willen uitdrukken van een werkelijkheid 

áchter de werkelijkheid. Ze pogen met andere woorden de ziel van 

een bos, een vlakte of een kuststrook te vatten en daarmee licht te 

werpen op het wezen van dat wat ze schilderen. Laat u inspireren en 

kom op donderdagavond 12 oktober naar ons kerkgebouw, aanvang 

20:00 uur.  
 

Aries van Meeteren 

 

  

Streekdag in Kedichem 
 

Op zondag 24 september bent u van harte uitgenodigd in de kerk van 

Kedichem. In de dienst van 10.00 uur zal ds. Aries van Meeteren 

voorgaan. Zoals bekend worden we in Kedichem zeker verwend: 

koffie, thee of fris met wat lekkers, wat we in of om de kerk kunnen 

gebruiken. Organist Wim Konijn zal een klein concert op orgel en 

piano voor ons verzorgen met het thema Variaties. Hij brengt 

werken ten gehore van Haydn, Pachelbel en Böhm. Siem Poot, onze 

scriba, zal nog een korte video-presentatie over de historie van onze 

kerk laten zien. 

ook zullen we met elkaar de lunch gebruiken waarna ieder zijns 

weegs kan gaan. 

Graag opgeven voor 20 september op hoeveel deelnemers wij 

kunnen rekenen. 
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Moderne psalmen 
van Paul Simon – agnostische mystiek 
 

Mijn ouders hadden ooit de LP Bridge over Troubled Water van 

Simon & Garfunkel. Wat een geweldige plaat! Ik herinner me vooral 

het grandioze titelnummer, het swingende Cecilia en het exotisch 

klinkende El Condor Pasa, maar ook het melancholische The Only 

Living Boy in New York maakte indruk. Wat een stemmen, wat een 

creativiteit en wat een zeggingskracht in de liedteksten! Het zou het 

laatste studioalbum van het duo zijn. Maar los van elkaar bleven ze 

platen maken.  

 

Onlangs verscheen alweer het vijftiende soloalbum van de bijna 82-

jarige Paul Simon. En omdat de cd Seven Psalms heet, raakte ik 

geïntrigeerd. Psalmen? Waar zouden die over gaan? Ik besloot de 

proef op de som te nemen. En ik kan alleen maar zeggen: wat een 

bijzondere cd! Een testament, zou ik haast zeggen. 

 

 

Verstild 

Wie Paul Simon nog kent van de uitbundige gospels op Wednesday 

morning 3 AM, het debuutalbum van Simon & Garfunkel, die wacht 

een verrassing. Seven Psalms is een ingetogen, mystieke en bij tijd 

en wijle donkere plaat. Simon valt meteen met de deur in huis. 

 
I've been thinking about the great migration 
Noon and night, they leave the flock 
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Simon zingt over de grote reis van leven naar dood die, zo voelt hij, 

ieder moment kan beginnen. Steeds meer vrienden en bekenden 

overlijden, zo licht hij ergens toe. They leave the flock. En nu is het 

tijd voor hem om de balans op te maken.  

 

I lived a life of pleasant sorrows 
Until the real deal came 



21 

 

 

Broke me like a twig in a winter gale 
Call me by my name 

 
Geleide meditatie 

Simon peilt een half uur lang de tijd, het leven, de dood, God en de 

eeuwigheid. Hij maakt er een reis van en nodigt ons uit om mee te 

gaan. Niet voor niets bestaat het album uit maar één track met zeven 

delen. Het is duidelijk niet de bedoeling dat je een deel overslaat. En 

dat werkt. Eigenlijk is het een soort geleide meditatie die je over je 

heen moet laten komen. Het album begint met een bel en eindigt 

ermee. Als ik de cd in de auto draai, duurt-ie precies zolang als een 

rit naar Rijnmond. 

 

Het verhaal gaat dat Simon op een nacht droomde dat hij aan een 

project bezig was dat ‘Seven Psalms’ heette. Hij werd wakker en 

schreef het op. Later droomde hij complete dichtregels, die hij ook 

steeds in alle vroegte noteerde en daarna uitwerkte. Religieus is hij 

niet, zegt hij van zichzelf. Maar spiritueel toch wel, zou ik zeggen, 

gezien de liedteksten.  
 
God 

Zoekend en tastend naar de zin van het leven, gaat Simon de vraag 

naar God niet uit de weg. Sterker nog, hij maakt van God een 

terugkerend refrein dat de liederen aan elkaar rijgt. Er komen allerlei 

beelden van God langs, zonder dat Simon zweverig wordt of God in 

beton giet: “I'm not a doctor or a preacher / I've no particular guiding 

star.” 

 

The Lord is my engineer 
The Lord is the earth I ride on 
The Lord is a face in the atmosphere 
The path I'll slip and I'll slide on 
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The Lord is a virgin forest 
The Lord is a forest ranger 
The Lord is a meal for the poorest of the poor 
A welcome door to the stranger 
 
The Covid virus is The Lord 
The Lord is the ocean rising 
The Lord is a terrible swift sword 
A simple truth, surviving 

 
God lijkt voor Simon licht én donker, een troost én een uitdaging. 

God is overal én nergens: 

 

The Lord is a puff of smoke 
That disappears when the winds blow 
The Lord is my personal joke 
My reflection in the window 

 
Simons toon is steeds gemoedelijk, vragend, zoekend, tastend en 

nuchter. Als een open uitnodiging om mee te denken, mee te voelen 

met alles wat in hem leeft. En de muziek sluit daar nauw bij aan. 

Uiterst knap volgt de begeleiding de gevoelslagen van de tekst, nu 

weer weerbarstig, dan weer harmonieus. Steeds ontdek ik er weer 

iets nieuws in.  

 

Technicus 

Zo ging ik na verloop van tijd anders luisteren naar de tekst ‘The 

Lord is my engineer’. Ik dacht eerst dat Simon God vergelijkt met 

een soort bouwmeester, een beetje zoals bij de vrijmetselarij. Maar 

aan het eind voegt hij toe: ‘The Lord is my record producer.’  
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En toen ging mijn radiohart een beetje open. Want een engineer is 

ook een (audio)technicus. Ik zag een technicus voor me die, 

onzichtbaar achter het glas van een opnamestudio, sprekers of 

zangers op hun mooist laat klinken en ze opnieuw laat beginnen als 

ze een fout maken. Weer eens iets anders dan ‘de Heer is mijn 

herder’. 

 

Slot 

Het slot van de cd is wat mij betreft het mooiste deel – maar dat 

komt misschien ook doordat we daar pas belanden na het beluisteren 

van alle voorgaande delen (we kunnen er immers niet snel naartoe 

zappen). Begon Simon met ‘I've been thinking about the great 

migration’, hij eindigt met een bijna wanhopig ‘Wait. I'm not ready / 

I'm just packing my gear. Wait. My hand's steady / My mind is still 

clear.’ 
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En dan zingt zijn vrouw Edie Brickell – die ook een rol heeft in de 

laatste minuten van het album – een prachtig, troostrijk fragment, 

waarbij Simon invalt bij het laatste woord:  

 

Life is a meteor 
Let your eyes roam 
Heaven is beautiful 
It's almost like home 
Children get ready 
It's time to come home 
 
Amen  

 
Aries van Meeteren 

 

 

Poëzie en religie 
 

Religies zijn gedichten. Ze verenigen 

ons daglicht-ik en onze dromende ziel, ze brengen 

onze emoties, instinct, adem en aangeboren gebaren 

 

bij elkaar in het enige hele denken: poëzie. 

Niets is gezegd voor het uitgedroomd werd in woorden 

en niets is waar wat alleen maar in woorden verschijnt. 

 

Een gedicht, vergeleken met een religie in volle 

ontplooiing, 

is misschien als de korte huwelijksnacht van een soldaat - 
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om van te sterven en leven. Maar dat is een kleine religie. 

 

De volgroeide religie is het grote gedicht in liefdevolle 

herhaling 

en moet zoals elk gedicht onuitputtelijk zijn, en volledig, 

met wendingen waar we vragen waarom heeft de dichter 

dat nou gedaan? 

 

Een leugen kun je niet bidden, zei Huckleberry Finn; 

je kunt er ook geen dichten. Het is dezelfde spiegel: 

als het beweeglijk is en flonkert, noemen we het poëzie, 

 

en religie, als de kern is verankerd. 

Zo is God de in elke religie opgevangen poëzie 

opgevangen - niet gevangen - als in een spiegel 

 

die hij opriep door in de wereld te zijn 

wat poëzie is in het gedicht: een wet tegen afbakeningen. 

Er zal altijd ook religie zijn zolang er poëzie is 

 

of een gebrek daaraan. Beide zijn gegeven, en periodiek, 

als de vlucht van sommige vogels - kroonduif, rosella-

papegaai: 

met de vleugels gesloten, dan wiekend uitslaand en dan 

weer gesloten. 

 

Les Murray (1938-2019), vertaling Maarten Elzinga (De 

Gids 1996) 
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Per 1 september aanstaande worden in de Kerkzaal schilderijen tentoon 
gesteld van de hand van Paul van Geloven (1939) uit Alphen (N-Br.) De 
heer van Geloven heeft naast zijn werk in het gelijknamige familiebedrijf, 
altijd een grote betrokkenheid gevoeld voor dieren en in het bijzonder 
voor paarden. Hij is van grote betekenis geweest voor de Nederlandse 
ruitersport. Als hobby heeft hij door de jaren heen de verscheidenheid 
aan dieren, zowel in en om het woonhuis als van elders, vastgelegd op 
het schilderslinnen. 
Na de florale schilderijen van de vorige tentoonstelling, wordt nu de 
dierenwereld voor het voetlicht gebracht. 
 
Groet, Kees v.d. Herik 
 

 
 
Paul van Geloven 
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 Themacafé start weer 
 

Het themacafé begint weer. Net als voorgaande jaren komen we op 

de tweede donderdag van de maand bijeen. Op 14 september trappen 

we af met het onderwerp ‘De Exodus - van geschiedenis tot 

archetype.’  

 

 

 
 

 

 

 

Op 12 oktober is er overdag geen themacafé. In plaats daarvan 

houdt Kick Bras ’s avonds een lezing over zijn boek Het bezielde 

landschap (zie verderop in de Band). Voor het overige moeten we 

de agenda nog vaststellen. Laten we daar op 14 september even de 

tijd voor nemen. 
 


