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Kerkdiensten  
 

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.  

 

4 juni  Ds. A.P.B. van Meeteren 

11 juni  S’drecht: Ds. M. Kwant, Alphen a.d. Rijn 

18 juni  Ds. R. v.d. Keur, Rotterdam 

25 juni  S’drecht: Sjaak Kazen over Psalmen 

2 juli  Ds. A.P.B. van Meeteren 

9 juli  Ds. T. Huisman-Verspui, Rhenen 

16 juli  S’drecht: Ds. H. Hartogsveld 

23 juli  Ds. W.J. van der Meiden, Utrecht 

30 juli  S’drecht: Ds. H. Hartogsveld 

6 aug.  Ds. A.P.B. van Meeteren 

13 aug.  S’drecht:Ds. A.F.R. van der Meiden 

20 aug.  Ds. J. de Waard, Papendrecht 

27 aug.  PVV Provinciale Dag in Alblasserdam 

Voorganger Drs. Z. Albada 

3 sept.  Ds. A.P.B. van Meeteren 

10 sept. S’drecht: H. Hartogsveld 

17 sept. Drs. Z. Albada 

24 sept. Streekdag Alblasserwaard in Kedichem 

 

 

Extra collectes  

 

De Wilde Ganzen hebben steeds projecten, die mensen helpen om 

zichzelf te helpen. Een steun in de rug. Op 4 juni is de extra collecte 

voor de Wilde Ganzen. 

Op 6 augustus collecteren we voor Stichting Vluchteling. 
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     Bloemendienst  Tel. 
4 juni  Mw. T. de Groen   06-37374559 

18 juni  Mw. A.E. Kazen-van Dijk  06-83334406 

2 juli  Mw. G. v. d. Graaf-Tromp   613256 

9 juli  Mw. A. Huisman-Dubbelman   630083 

23 apr.  Mw. A. v. Noordenne-van Zuilen  614543 

23 juli  Mw. C. Versluis-den Hertog   613203 

6 aug.  Mw. T. Keizer-Trapman   612002 

20 aug.   Mw. J. Blokland   06-57034773  

3 sept.  Mw. T. de Groen   06-37374559 

17 sept  Mw. A.E. Kazen-van Dijk  06-83334406 

  

Autodienst    
 

28 mei  mw. T. Keizer-Trapman   612002 

4 juni  dhr. J. Huisman    630083 

11 juni  dhr. K. Blokland      06-16145174 

18 juni  mw. M.A. de Groen      06-37374559 

25 juni  mw. A. van Noordenne-van Zuilen    06-51296539 

2 juli  mw. T. Keizer-Trapman   612002 

9 juli  dhr. J. Huisman    630083 

16 juli  dhr. K. Blokland      06-16145174 

23 juli  mw. M.A. de Groen      06-37374559 

30 juli  mw. A. van Noordenne-van Zuilen    06-51296539 

6 aug.  mw. T. Keizer-Trapman   612002 

13 aug.  dhr. J. Huisman    630083 

20 aug.  dhr. K. Blokland      06-16145174 

27 aug.  mw. M.A. de Groen      06-37374559 

3 sept.  mw. A. van Noordenne-van Zuilen    06-51296539 

10 sept. mw. T. Keizer-Trapman   612002 
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Een brief die niet meer dicht kan 
 

Op de voorkant van het nieuwste boek van de remonstrantse 

theoloog en filosoof Johan Goud (1950) zien we een schilderij met 

daarop een brief vol priegelige zinnen. Op die brief ligt een bril, 

bijna als een open uitnodiging om ‘m op te zetten en de brief te 

ontcijferen. Het is een zorgvuldig gekozen beeld bij het eerste deel 

van de titel van het boek: ‘Een brief die niet meer dicht kan. Gesprek 

met mijn ongelovige alter ego’.  

 

 
 

Goud ontleende de titel weer aan een gedicht van Tom van Deel dat 

gaat over een ander schilderij, nl. ‘Brieflezende vrouw’ van 

Vermeer.  

 



6 

 

 

Wie ziet zichzelf zo niet staan, een keer, 
met in de hand een brief die nooit meer 
dicht kan en te lezen blijft, gelezen blijft. 

 
De brief-die-niet-meer-dicht-kan keert een paar keer terug in het 

boek. Nu eens als beeld voor een traumatiserende mededeling die we 

steeds weer moeten spellen om het slechte nieuws te laten indalen, 

dan weer als een goed bericht dat we met veel plezier blijven lezen. 

Aan het eind van het boek fungeert de brief ook als beeld voor een 

uitnodiging aan ons adres.  

 

Al met al staat de brief voor ‘geloven’, want daar gaat het boek van 

Goud over. Geloof dat zowel afschrikt als uitnodigt. Het boek is een 

uitwerking van een artikelenserie die Goud in 2020 en 2021 schreef 

voor het blad AdRem. Daarin wierp hij zo nu en dan de vraag op 

wat hij zelf eigenlijk gelooft. In het boek wil hij daar dieper op 

ingaan. Hij gaat op zoek naar zijn eigen stem. 

 

Eigen stem 

Ik hou van boeken waarin theologen proberen te verwoorden wat ze 

zelf geloven. Dat soort boeken overstijgen meestal de 

algemeenheden. Ik vind ze daarom vaak ook eerlijker. Zelf zou ik 

het nog best lastig vinden zo’n boek te schrijven. Want wat is 

precies mijn eigen stem? Die stem is wat onvast, zoekend, 

ontdekkend en daarmee wisselend. Misschien moet je wel een 

zekere leeftijd hebben bereikt om heldere lijnen te zien in je eigen 

denken en daar met enige trefzekerheid woorden voor te vinden. 

 

Hoe klinkt Gouds eigen stem? Fijnzinnig, subtiel en precies. 

Tenminste, die woorden komen bij me op tijdens het lezen van zijn 

boek. Aanvankelijk had ik zelfs de neiging om ‘eigen stem’ tussen 

haakjes plaatsen. Want Goud spreekt bij voorkeur via citaten van 

schrijvers en dichters.  
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Op zich niet verwonderlijk voor iemand die hoogleraar ‘zingeving in 

literatuur en kunst’ is geweest. Toch had ik vooraf bij ‘eigen stem’ 

iets anders verwacht. Iets meer autobiografisch misschien. Toch 

noemt Goud het zijn meest persoonlijke boek tot nu toe. Hoe dat zit, 

legt hij uit in het eerste hoofdstuk: 

 

Als pastor, theoloog, filosoof, preker, docent, leen je woorden uit, 
stel je taal beschikbaar. Bovendien leen je dikwijls woorden van 
anderen. Maar hoe klink je zelf? Als je op die vraag antwoord 
geeft, komen alle dingen die door anderen gezegd en geschreven 
zijn, hoogstwaarschijnlijk mee. Je ontdekt dat authenticiteit iets 
anders is dan het puur en alleen ‘jezelf’ zijn. Ook als je je daarvan 
nauwelijks bewust bent, ben je niet de enige eigenaar van jezelf. 
Door alles wat je voelt, denkt en zegt, lopen draden in het donker 
die je verbinden met de wereld van vroeger en de wereld om je 
heen. Anderen kunnen ze vaak scherper onderscheiden dan je 
het zelf doet (p. 15 en 16).  

 
Ongelovig alter ego 

Goud schrijft dat in hem twee 

‘ikken’ huizen. Als kind was hij 

onbevangen, argeloos en dromerig. 

Toen zijn vader uit het leven stapte, 

kwam er bij de toen veertienjarige 

Goud een sterke rationele inslag bij, 

die wantrouwend op zoek ging naar 

‘zin in een zee van zinloosheid’. Zijn 

‘ongelovige alter ego’ noemt Goud 

die andere kant. Maar zijn 

vertrouwensvolle ‘ik’ verdween niet.  
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Beide kanten maken deel uit van wie Johan Goud is. Zijn geloof 

beschrijft hij dan ook als een voortdurend gesprek tussen zijn twee 

‘ikken’. En in dat gesprek zoekt Goud naar woorden, vaak geleend 

van andere zoekers in kunst, literatuur en filosofie. Dichter Rutger 

Kopland noemde hem ooit een ‘zoeker in taal’. 

 

Goud deelt zijn boek op in vijf delen. De eerste vier laten zich lezen 

als een inleidende aanloop naar het antwoord op de vraag wat hij 

zelf gelooft. In het laatste deel, ‘Inhouden van geloof’, volgt Goud 

de structuur van de remonstrantse geloofsbelijdenis van 2006 

waarvan hij een van de opstellers was. Achtereenvolgens gaat hij in 

op zelfkennis, de geest van vrijheid, de gekruisigde, God als 

raadselwoord, nu, toekomst, aan de dood voorbij, vergeving, vrede 

en vrijheid en de geloofsgemeenschap. 

 

Wie hoopt op een stevig gesprek tussen de dromerige Goud en zijn 

ongelovige alter ego, of een eerlijke onderlinge bevraging, komt wat 

bedrogen uit. De beloofde dialoog tussen de beide ‘ikken’ wil niet 

echt van de grond komen. Daarvoor zijn de beide kanten van Goud 

in de loop der jaren te zeer versmolten geraakt, denk ik. Zelden trekt 

hij in twijfel wat hij zegt te geloven (of niet te geloven) en daarmee 

maakt hij het zichzelf niet heel moeilijk.  

 

Schat aan mooie woorden 

Desondanks bevat het boek een schat aan mooie woorden en gerijpte 

inzichten, precies de reden waarin ik zo hou van boeken van 

theologen die schrijven over hun geloof. Zo breekt Goud 

gepassioneerd een lans voor grensoverschrijdend denken. Denken 

kan niet zonder dichten, zegt hij. Het is de verbeelding die het 

denken verder brengt. Niet dat we ooit definitieve antwoorden zullen 

vinden, maar zo komen we tenminste wel tot eerlijke antwoorden, 

schrijft Goud. 
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Verder is Goud een groot Levinas-kenner. Veel centrale ideeën van 

deze Frans-joodse denker lezen we terug in ‘Een brief die niet meer 

dicht kan.’ Zoals over de ‘ander’ die hier en nu onze aangeharkte 

wereld binnenbreekt en ons aankijkt. Religie is daar te vinden, waar 

we die ander werkelijk ontmoeten en in gesprek gaan, schrijft Goud. 

Een dialoog op ooghoogte. Dat kan als we een ander een luisterend 

oor bieden, maar ook als we, zoals Goud doet, ons denken scherpen 

aan het werk van bijvoorbeeld een schrijver of dichter.  

 

Belangrijkste vondst 

Goud raakt me met wat hij zijn belangrijkste vondst noemt, nl. het 

besef dat wij leven van wat ons gegeven wordt. Denk aan de aarde, 

zuurstof, de zon, slaap, liefde, plezier in je werk. Als we ervan 

doordrongen raken hoezeer we afhankelijk zijn van wat ons zomaar 

toevalt worden we zelf vrij om te geven, schrijft Goud. Dan komen 

we in het geweer tegen wreedheden die andere mensen en dieren 

worden aangedaan. Want ook hun bestaan is geschonken en, zo 

merkt Goud treffend op, kan een geschenk aan ons worden.  

 

Voor wie tast naar woorden als het over geloven gaat – en wie doet 

dat eigenlijk niet – kan Goud een fijne gids zijn. Een gids die 

ruiterlijk erkent dat spreken over God eigenlijk helemaal niet kan. 

Zijn zorgvuldig zoeken in taal, doorspekt met talloze tot nadenken 

stemmende citaten, probeert niet alleen te verhelderen wat hij zelf 

gelooft, maar kan zeker ook anderen helpen iets van hun eigen stem 

te ontdekken.  

 

Johan Goud, Een brief die niet meer dicht kan. Gesprek met mijn 

ongelovige alter ego (Boekscout, 218 p.) € 21,99. ISBN: 978-94-

646-8479-7 (kijk voor de tekst van de remonstrantse 

geloofsbelijdenis op: https://t.ly/m8vx9) 
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Privacy Statement 
 

Ons privacy statement staat op onze website 

www.kerkmetdebeelden.nl. Belangrijk is dat uw lidmaatschaps- en 

adresgegevens gebruikt worden voor administratie, pastoraat en 

verspreiding Band. Eventueel voor nieuws over activiteiten, 

uitnodigingen voor leeskring en lezingen via de mail. 

Als u dit niet wenst, kunt u zich afmelden. (Wij hopen van niet)  

 

Contact met de voorganger 
 

Bellen, mailen, appen, sms-en, facebooken, ik ben van alle markten 

thuis. Maar het liefst kom ik gewoon bij u langs. Dat praat wel zo 

makkelijk. Maak gerust een afspraak! Ik ben er niet alleen voor bij 

ziekte, nood en andere calamiteiten. Ook als u wel eens een goed 

gesprek kunt gebruiken of eens van gedachten wilt wisselen over 

iets dat u bezig houdt, kom ik graag op de koffie als dit mogelijk is. 

Ik ben bereikbaar op avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl. Wie wil 

bellen, kan me overdag bereiken op 06-26258184. Gezien mijn 

overige werkzaamheden kan ik niet beloven dat ik u onmiddellijk 

uitgebreid te woord kan staan. Maar ik maak graag een afspraak 

voor een vervolggesprek. Aries van Meeteren. 

 

 

Aandacht commissie 
 

Wij stellen het op prijs dat u opnamen in het ziekenhuis en 

thuiskomst uit het ziekenhuis meldt aan Liesbeth Kazen (06-8333 

4406) of aan Tonny Keizer (0184-612002), zodat wij hieraan 

aandacht kunnen besteden. 

http://www.kerkmetdebeelden.nl/
mailto:avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl


11 

 

 

Verjaardagskalender 
 

Wij feliciteren de jarigen van de komende 

maanden en wensen hen alle goeds en een 

fijne dag toe: 

 

12 juni  Liesbeth Kazen 

25 juli  Piet van ’t Verlaat 

8 aug.  Dana Hupkens 

17 aug.  Arna Huisman 

23 aug.  Adrie van Noordenne 

 

 

 

Nieuwe expositie  
 

Van 7 mei tot eind augustus hangen de schilderijen van Margriet van 

Iperen-de Ruijter in onze kerk.  

 

Er is veel bewondering voor haar werklust met het schilderen door 

de jaren heen. Het plezier wat ze er aan beleeft, spat er aan alle 

kanten af. Mijn favoriete werk is "Sloot aan de Tiendweg", (zie de 

foto op de voorkant.) Het heeft een impressionistische lading. Ze 

geeft de schoonheid van de berm met geel koolzaad en fluitekruid 

prachtig weer. 
 
Daarbij schoot me te binnen: "Zie de Leliën des velds. Zelfs Salomo in al 
zijn luister was niet zo rijk gekleed..." Dat geldt niet alleen voor de Lelie, 
maar ook voor het Koolzaad en het Fluitekruid. 
 
Kees v.d. Herik 
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De Veugelkes 

 

De veugelkes zijn zo gauwe kontent 

Ze dragen noch broekske noch vestje 

Ze bouwen geen huis van steen en cement 

Maar van pluimkes en takskes een nestje 

 

In d'eerde en in 't water in de goot en op 't dak 

De godgansen dag zijn z'aan 't ruifelen 

in d'haag en de bomen van tak tot tak 

Ze tjielpen en ze tjilpen en ze schuifelen 

 

En waar ze dan slapen, op nen stok of nen draad 

Voor beddegoed moe'n ze nie zorgen 

Z'eten een vliegske een rupske en wat zaad 

En d'eikes broe'n da's voor morgen 

 

Ik zou 'k ik geiren een vleugelke zijn 

Al was 't maar een mus of een spreeuwe 

Of liever ne leeuwrik of een zwaluwke fijn 

Of een kraaie een duiv' of een meeuwe 

 

Maar 'k ben zo gevangen verslaafd en verwend 

Deur de dingen die mie schandelijk bedriegen 

De veugelkes zijn met zo weinig kontent 

't Is nodig anders kan je nooit vliegen 

 

Willem Vermandere 

 

https://youtu.be/oAOBFa_GBQQ 
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Leeskring 
 

Op de bijeenkomst van 4 mei 2023 was 

Thomas Verbogt onze gast. 

 

We waren met een select gezelschap. Met maar een enkeling meer 

dan normaal. Maar er heerste een fijne sfeer. Thomas sprak vrijuit 

over de sfeer waarin zijn werk ontstaat.  

 

’s Morgens begint hij met het schrijven van zijn column voor De 

Gelderlander. Dat lijkt een soort van vingeroefening, ‘om er in te 

komen’ zeg maar. Dan schrijft hij verder aan zijn roman. 

Indrukwekkend in zijn verhaal was dat hij heel vroeger al, met een 

vriend in Nijmegen bezig was om bij het schrijven van een tekst 

vooral het juiste ritme te vinden. Ze lazen elkaar hun tekst voor en 

schaafden er net zo lang aan tot ze ‘klopten’. De woorden op de 

goede plek en weg snijden wat overbodig was of gewoon 

weggelaten kon (en moest) worden. Tot de muziek ‘klopte’. 

 

Vooral wat Eva Meijer ooit schreef in NRC-Handelsblad sprak hem 

erg aan. De schrijver is niet de baas over de tekst. Eerder vraagt de 

tekst om juist zo en niet anders te worden voortgezet.  

 

Ook het vinden van woorden voor het onzegbare kwam uitgebreid 

aan bod. Het was voor alle aanwezigen een heel bijzondere ervaring. 

Een van ons sprak zelfs van een ‘buitengewone bijeenkomst van 

ontroerende schoonheid’. 

 

Het was een fijne afsluiting van weer een mooi lees-seizoen. We 

zien uit naar het volgende. 

 

Zandrie Albada 
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Opzet Themacafé 
 

Het themacafé van afgelopen mei kon helaas niet doorgaan. Het 

onderwerp ‘De Exodus van geschiedenis tot archetype’ schuift 

daarom door naar 14 september. Op 12 oktober is er overdag geen 

themacafé, maar ’s avonds een lezing van Kick Bras over zijn boek 

Het bezielde landschap (zie verderop in de Band). Voor het overige 

moeten we de agenda nog vaststellen. Laten we daar in september 

even de tijd voor nemen. 

 
 

Voor het zover is, wil ik even wat bij u in de week leggen. De 

onderwerpen voor de themacafés zijn in de loop van de jaren 

verschoven van thema’s waar ik relatief snel iets over uit mijn 

mouw schudde, tot thema’s waar ik soms serieus op moet studeren. 

Dat doe ik graag, daar niet van, maar ik wil niet dat mijn andere 

werkzaamheden erdoor in de knel komen.  
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Ik zit een beetje te broeden op een andere opzet. Maar ik ga die niet 

dikteren. Ik wil het denken erover daarom ook bij jullie neerleggen. 

Het aardige van het themacafé is volgens mij dat we met elkaar in 

gesprek gaan. Dat kan op veel manieren – van een lezing tot een spel 

– en over heel veel verschillende onderwerpen.  

 

Ik zou het fijn vinden als we manieren konden vinden om het 

gesprek wat meer de ruimte te geven. Bijvoorbeeld door het over 

onderwerpen te hebben waar we allemaal wel iets van weten of over 

vinden. Maar we kunnen ook gezamenlijk een boek bij de kop 

pakken, zelf iets vertellen over ons favoriete gedicht, lied, film, 

boek, schilderij, vakantieplek.  

 

Ik hoor het graag! 

 

Aries van Meeteren 

 

 

Voortgang kerkgebouw 
 

Het pand aan de Peulenstraat 167 heeft in de verkoop gestaan. Er 

zijn diverse biedingen binnen gekomen. Niet alleen de biedingen 

liepen uiteen ook het voorgenomen gebruik.  

 

De biedingen zijn besproken in een commissie van een aantal leden. 

Het voorstel om te gaan voor de hoogste bieding is tevens besproken 

en akkoord bevonden door het bestuur.  

 

Inmiddels heeft met de koper een gesprek plaatsgevonden om nadere 

afspraken te maken. Zodra de uitkomsten daarvan bekend zijn 

worden de leden weer ingelicht. 
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Gedicht gelezen in de dienst: 

 

 

Ik lees geschiedenis. Ik oefen mijn bescheidenheid. 

Ik leer wat voor klein plekje je hier krijgt toevertrouwd 

en hoe krankzinnig je moet werken voor hoe korte tijd 

en hoe je daar niet beter van wordt maar wel oud. 

 

En toch bouwt iedereen aan een onderkomen  

en zorgt dat hij zich van de andere dieren onderscheidt 

door recht-op-lopen en door een surplus aan dromen 

en door de absurde energie, daaraan gewijd. 

 

Want moeilijkheden krijgen we allemaal: de rat 

heeft, in gevaar, altijd haar aanvalsmoed gehad.  

Maar hoeveel moediger is niet een man 

 

die weet, als pijn bedaart, dat het nog erger kan, 

dat erger nog moet komen, en die toch kan schrijven, 

kan lachen, tennissen en zelfs vooruitziend blijven. 

 

 

Herman de Coninck 
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Vluchtelingenwerk Nederland 
 

Klaas Blokland en Jolanda Verdoorn hebben een vergadering 

bezocht van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Hardinxveld -

Giessendam. Namens deze werkgroep plaatsen we dit bericht: 

Nog steeds vestigen zich nieuwe statushouders (vluchtelingen dus) 
in ons dorp. Al deze mensen vragen de nodige begeleiding bij het 
zoeken naar hun weg in onze ingewikkelde maatschappij. Daarom is 
Vluchtelingenwerk Nederland op zoek naar mensen die zich willen 
inzetten als ‘maatschappelijk begeleider’. 
Wij zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om iemand te helpen en 
ondersteuning kunnen bieden bij het groeien naar zelfredzaamheid. 
Je maakt iemand wegwijs op allerlei gebieden zoals: financiën, 
huisvesting en gezondheidszorg. Ook help je bij het opbouwen van 
een sociaal netwerk en bij het zo snel mogelijk zelfstandig en 
onafhankelijk maken van jouw cliënt. 
Ben jij sociaal, maak je makkelijk contact en vind je het leuk om 
praktisch bezig te zijn en daarbij ook nog eens een steun en 
toeverlaat te zijn voor iemand die nieuw is in de gemeente? 

• Zowel betrokken als nuchter 
• Empathisch en in staat te stimuleren en motiveren 
• Flexibel en oplossingsgericht 
• In staat om op eenvoudige wijze uitleg te geven 
• Bekend met de sociale kaart in de gemeente (regio) of bereid 

om je hierin te verdiepen 
• Minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar en bereid 

minimaal een jaar te blijven (dit om onze cliënten een vast 
en vertrouwd contactpersoon te kunnen bieden). 

 
Heb je interesse of wil je meer informatie? Een berichtje aan: 
dvanasperenlenselink@vluchtelingenwerk.nl. 

mailto:dvanasperenlenselink@vluchtelingenwerk.nl
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De ijzergieterij 

 

Mijn jongens deden er vakantiewerk 

Het was er heet  

Er werd enorm gevloekt 

Dat was even wennen 

 

Een tijdlang stonden de gebouwen 

op de vlakte te wachten 

Een verweesd monument 

van harde, gevaarlijke arbeid 

 

Nu werkt men aan  

een andere bestemming 

Na protesten werd vervuiling 

afgegraven en bedekt 

 

Appartementen met uitzicht 

op de geliefde rivier 

Mocht ik ooit bejaard worden 

wil ik er wonen 

 

Vooralsnog 

loop ik door de grienden 

Binnenkort, achter de ramen 

kunnen vele ogen mij volgen 

 

Mathilda de Groen 
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‘The fellowship of the ring’ 
 
Ik ben de drie films van The Lord of the Rings weer aan het kijken, nu ik 
weet dat het magnum opus van Tolkien opnieuw naar het witte doek 
wordt gebracht. Keer op keer ben ik weer onder de indruk van de reeks 
van regisseur Peter Jackson. Ooit hebben Anoeska en ik welbewust onze 
tv opgeruimd. En hoewel ik de kijkbuis meestal geen tel mis, zou ik de 
indrukwekkende landschappen van Nieuw-Zeeland wél op een 4K Ultra 
HD muurvullend megascherm willen zien. Maar goed, ik doe het met mijn 
laptopschermpje. 
 

 
 
Eerlijk is eerlijk, ik kijk de films ook terug voor het overbekende grote 
verhaal van Tolkien. De Britse schrijver publiceerde zijn trilogie midden 
jaren ’50 als een indringende karakterschets van zowel de mens als de 
moderne tijd. Het lijkt een simpele saga over een magische ring die alles 
en iedereen perverteert. Maar het verhaal is ook een protest tegen de 
uitwassen van de industrialisatie, de gruwel van de wereldoorlogen en de 
aantasting van het milieu.  
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Held 
Al kijkend rijst bij mij de vraag: wie van de hoofdrolspelers is eigenlijk de 
held? Wie is die Lord of the Rings? Eigenlijk is er niet één duidelijke held. 
Is het de hobbit Frodo die de opdracht krijgt om the one ring to rule them 
all te vernietigen? Of is het misschien zijn trouwe vriend Sam? Is het 
Aragorn, de doler die een koning blijkt te zijn? Is het de oude tovenaar 
Gandalf die te hulp schiet wanneer hij maar kan? Zeg het maar… Ik kan 
niet kiezen.  
 
Misschien vind ik het ontbreken van een held nog wel het mooist aan het 
grote verhaal dat Tolkien vertelt. Alle reisgenoten zijn nodig. Is het 
daarom dat de Nederlandse vertaler de nadruk heeft weggehaald bij die 
‘Lord’ en de titel heeft veranderd in ‘In de ban van de ring’? 
 
Eigen kracht 
In verhalen die we vertellen over onszelf kan het soms lijken of we veel 
op eigen kracht hebben gedaan. We doen ongetwijfeld ook veel zelf. Het 
is ook het ideaal van onze samenleving. Kijk alleen maar naar de 
‘Amerikaanse droom’, die ons in zoveel films wordt opgedrongen. Het is 
het verhaal van de selfmade man die knokt en wint. Maar het is niet het 
hele verhaal. 
 
Als ik alleen naar mezelf kijk: als ik niet bij twee goed geschoolde ouders 
zou zijn geboren, was ik misschien wel niet op het vwo terechtgekomen. 
En als ik niet in een plattelandsdorpje was opgegroeid maar in een 
achterstandsbuurt was het misschien ook allemaal anders gelopen. Om 
maar wat te noemen. 
 
Wat zou er van mij zijn geworden als mijn ouders mij in de onderbouw 
niet tot vervelens toe aan mijn huiswerk hadden gezet? En wat als ik mijn 
superfijne vrienden niet zou hebben gehad die mij vergezelden op mijn 
gang door het schoolsysteem en ver daarna? Wat als mijn vader geen 
godsdienstleraar was geworden? Of geen tekenleraar? Wat als ik van 



21 

 

 

Anoeska niet zoveel ruimte zou hebben gekregen om mijn vrije tijd te 
steken in nóg weer een studie? Wat als… 
 

 
 
Net zoals Frodo er zonder hulp van al die anderen – the fellowship of 
reisgenoten – nooit in zou zijn geslaagd om de gewraakte ring van Sauron 
in het vuur te gooien waarin hij ooit was gesmeed, zo zouden wij nergens 
zijn zonder anderen. We zijn geen eilanden. We leven in een web van 
relaties. We staan op de schouders van hen die ons voorgingen en 
worden mede gevormd door hen die met ons meereizen. Zoals wij op 
onze beurt weer van betekenis zijn in het leven van anderen.  
 
Waar je tijdens het kijken naar een film allemaal op kunt komen… 
 
Aries van Meeteren 
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Vrijzinnigen Nederland 

Afd. Hardinxveld-Giessendam 
 

Kerkgebouw: Peulenstraat 167, geen postadres, geen telefoon 

Postadres: Groot Veldsweer 55, 3371 CB  Hardinxveld-Giessendam 

 
E-mail: 

Website: 

Voorganger: 

info@kerkmetdebeelden.nl 
www.kerkmetdebeelden.nl 

Dr. A.P.B. Van Meeteren, Rivierdijk 523, 3361 AM 

Sliedrecht. tel. 06 2625 8184 alleen overdag, behoudens 

noodgevallen 

avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl 
  

De Band: 

 

Kopij data: 

 

Tilly de Groen, Groot Veldsweer 55, 3371 CB,  

tel. 06-37374559, tilly@degroen.eu 

20 november, 20 februari, 20 mei, 20 augustus 

 
 

Aandachtscommissie: 

 

 

Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Zwaanswal 139, 4201 MN 

Gorinchem, Tel. mobiel 06-8333 4406 

 

 

BESTUUR: 

Voorzitter: 

 

Dhr. C.G. Verdoorn, Kerkweg 30, 3371 AG HaGi, tel. 06-

51614974, e-mail jasbas@upcmail.nl  
Secretaris: Dhr. Z. Albada, Arkelse Onderweg 116, 4206 AH 

Gorinchem, tel. 06-5174 3468, e-mail z.albada@gmail.com 
Administrateur/ 

penningmeester: 

 

Leden: 

Dhr. K. Bohré, Pauwtjesmolen 4, 3371 RM, tel. 06 28445144 

Rekeningnummer NL11 RABO 0325 0333 74  

ten name van de penningmeester NPB. 

Mw. T. Keizer-Trapman, Rivierdijk 646, 3371 EE, tel. 0184-

612002 

Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Zwaanswal 139, 4201 MN  

Gorinchem, tel. 06 8333 440 

mailto:info@kerkmetdebeelden.nl
http://www.kerkmetdebeelden.nl/
mailto:tilly@degroen.eu
mailto:jasbas@upcmail.nl
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Iconenwijding 

 

 

 
 

 

 

Liza van der Meulen-Ido heeft een mooie hobby: het schilderen van 

iconen met een groep in de parochiezaal van de St. Antoniuskerk in 

Dordrecht. Pastor Sander Verschuur toont zijn interesse, als hij daar 

een bezoekje komt brengen. In de Eucharistieviering van 30 april, 4e 

zondag van Pasen, heeft deze pastor de iconenwijding gedaan. Een 

bijzondere ervaring; met veel respect gedaan. 
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Er staan 2 iconen van Liza bij. 

 

 

 

Provinciale dag VVP – 27 augustus 
Streekdag - 24 september 
 
Zodra wij hiervan de programma’s hebben, zullen wij u informeren 
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Uitjesprogramma zomer herfst winter 

Vrijzinnigen Hardinxveld-Giessendam 
 

Woensdag 12 juli: lunchconcert 
Wat: Klezmore 

Waar: Grote Kerk Gorinchem 

Wanneer: 12 juli 2023  

Hoe laat: 12.15-13.15 uur 

Kosten: Uitgangscollecte 

Na afloop: Lunch bij ds. Zandrie Albada, 

Arkelse Onderdijk 116 te Gorinchem 
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Het wereldmuziekensemble Klezmore speelt o.a. klezmer-, 

zigeuner- en balkanmuziek. De muzikanten spelen al meer dan 15 

jaar samen en komen uit Nederland, Denemarken en Duitsland. Het 

ensemble bestaat Carina Majkowski: zang, Ben Immens: klarinet, 

Thomas Ruffmann: viool, Karin Peters: accordeon, Nikolaj 

FrankJensen: contrabas en percussie. 

 

Het belooft een geweldig leuke middag te worden, met nu weer 

vrolijke en dan weer melancholische muziek die altijd uit het hart 

komt. We gaan naar de Grote Kerk, schuiven aan bij het 

lunchconcert en na afloop zijn we welkom bij Zandrie en Mieke 

Albada die ons zullen trakteren op een rijkgevulde dis. Van harte 

welkom. 

 

 

NB. Er zijn de hele zomer op woensdagmiddag lunchconcerten in de 

Grote Kerk. Neem een kijkje 

http://www.grotekerkgorinchem.nl/lunchconcerten. Er is voor elk 

wat wils. 

 

 

Vrijdag 22 september: Lezing Gerard Poptie 
 

Wat: Het levensverhaal van de Gorcumse 

huisarts dr. Salomon Biegel 

Waar: Kenniscafé in hotel-restaurant 

Metropole te Gorinchem 

Wanneer: 22 september 2023  

Hoe laat: 11:00-12:00 uur 

Kosten: Nog nader bekend te maken 

Na afloop: Lunch bij Metropole, Melkpad 

3-5 in Gorinchem 

 

http://www.grotekerkgorinchem.nl/lunchconcerten
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Oud techniek-docent Gerard Poptie weet van alles over het leven 

van de beroemde Gorcumse huisarts dr. Salomon Biegel (1866-

1941). Biegel was een gedreven medicus, schreef een vijf keer 

herdrukte “Handleiding der gezondheidsleer” en hij was actief in het 

sociale leven van de stad. Hij vervulde lokale bestuursfuncties op 

sociaal-medisch terrein, was actief in de gemeenteraad en was 

wethouder. Hij was betrokken bij de hulp aan de Belgische 

vluchtelingen in 1914. De Dokter Biegelstraat in Gorinchem is naar 

hem vernoemd.  

 

De lezing maakt deel uit van het programma van de Leergang Voor 

Ouderen Gorinchem (LVOG). Zie voor meer informatie: 

https://www.lvog.nl/ 

 

 

Donderdag 12 oktober: Lezing Kick Bras 
Wat: Het bezielde landschap. Spiritualiteit in de schilderkunst 

Waar: Kerk met de Beelden 

Wanneer: 12 oktober 2023 

Hoe laat: 20:00-22:00 uur 

Kosten: Nog nader bekend te maken 

 

Eeuwenlang werd het landschap 

geschilderd als spiegel van de ziel en 

uitdrukking van spirituele waarden. Dr. 

Kick Bras schreef er een rijk kijk- en 

overdenkboek over, met veel grote 

kleurafbeeldingen. De schrijver vertelt aan 

de hand van talrijke beelden over de 

landschappen van Caspar David Friedrich 

tot William Turner, van Vincent van Gogh 

tot Anselm Kiefer.  

https://www.lvog.nl/
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Aan de orde komen thema’s als het verlangen naar een aards 

paradijs, kosmisch besef en de berg als manifestatie van het 

goddelijke.  

 

Kick Bras is emeritus predikant van de Protestantse Kerk en als 

onderzoeker verbonden aan het Titus Brandsma Instituut te 

Nijmegen, het wetenschappelijk instituut voor de bestudering van 

spiritualiteit (zie www.kickbras.nl). 

 

 

Vrijdag 24 november: Lezing Gradus Lemmen 
Wat: Natuur om Gorinchem 

Waar: Kenniscafé in hotel-restaurant Metropole te Gorinchem 

Wanneer: 24 november 2023  

Hoe laat: 11:00-12:00 uur 

Kosten: Nog nader bekend te maken 

Na afloop: Lunch bij Metropole, Melkpad 3-5 in Gorinchem 

 

 

 

Ecoloog Gradus Lemmen is bekend van 

onder meer het radioprogramma Vroege 

Vogels. Hij is werkzaam bij 

Natuurmonumenten. Hij is geboren en 

getogen Gorcummer, dus een lezing over 

de natuur in en rond de stad is de 

rasverteller wel toevertrouwd.  

 

 

 

 

 

 

http://www.kickbras.nl/
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