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Vrijzinnige Streekdag  
Het was prachtig weer op 24 september en we gingen met een grote 

groep naar Kedichem. Lizanne Bak-Lanser deed een mooie dienst. 

 

In de middag vertelde de kerkhistoricus Bert de Velde Harsenhorst 

over de Reformatie. Zijn interessante verhaal was doorspekt met 

humor en we hoorden veel dat ons nog niet bekend was. De 

verzorging was uitstekend met eigen gebak bij de koffie en 

huisgemaakte soep bij de lunch. Bedankt Kedichem! 

 

Kerstnachtdienst 
 

Op zaterdag 24 december vieren we onze Kerstnacht. De dienst 

begint 21.30 uur. Voor de aanvang is er samenzang van 

kerstliederen. We hopen op een volle kerk dus 

neem iedereen mee die het leuk vindt. 

Aries van Meeteren zal de dienst leiden en voor 

de muziek zorgen Bert van Bommel, trompet 

en Jos van der Hoff, orgel. Beiden zijn ervaren 

musici, die de dienst met veel gevoel en op 

stemmige wijze zullen opluisteren. 

 



 

  

Diensten, aanvang 10.00 uur 
  

Als wij geen dienst hebben, bent u altijd welkom bij Onze 

Roeping Getrouw, Kerkbuurt 157, Sliedrecht  

 

17 dec.  3e advent, mw. A. van Wijngaarden, Rotterdam 

24 dec. 21.30 4e advent en Kerstnacht dr. A.P.B. van Meeteren, 

Bert van Bommel, trompet en Jos van der Hoff, orgel 

25 en 31 dec.  geen dienst. In Sliedrecht ook niet. 

7 jan.  dr. A.P.B. van Meeteren, extra collecte, koffiedrinken 

14 jan.  geen dienst. In Sliedrecht: dr. A.P.B. van Meeteren. 

21 jan. 18.00 Oecumenische dienst in de kerk van de PKN, 

  Stationsstraat, 18.00 uur. Voorgangers ds. Amanda 

Spies en dr. Aries van Meeteren.  

28 jan.   ds. A.F.R. v.d. Meiden, Amsterdam 

4 febr.  dr. A.P.B. van Meeteren, koffiedrinken 

11 febr. geen dienst. In Sliedrecht: ds. Th. Huisman-Verspui 

18 febr. ds. Th. Huisman-Verspui, Nijkerk 

25 febr. geen dienst. In Sliedrecht: ds. A.F.R. v.d. Meiden 

4 maart dr. A.P.B. van Meeteren, extra collecte, koffiedrinken 

11 maart ds. J.F. Postma, Den Haag 

18 maart geen dienst. In Sliedrecht: ds. M. Kwant 

 

 

Extra collecte 7 januari en 4 maart 
 

Op zondag 7 januari vragen wij uw bijdrage voor het Leger des 

Heils. U kunt het verschil maken tussen eenzaamheid en gezelschap. 

Tussen crisis en herstel. Op 4 maart is uw gift bestemd voor Epafras. 

Deze organisatie bezoekt Nederlandse gevangenen in buitenlandse 

detentie. 

 

 



 

  

 

 Bloemendienst  Tel. 
 
 

17 dec.  Mw. A. Huisman-Dubbelman   630083 

24 dec.  Mw. M. van 't Verlaat-de Bruin  612441 

7 jan.  Mw. A. v. Noordenne-van Zuilen  614543 

28 jan.  Mw. C. Versluis-den Hertog   613203 

4 febr.  Mw. M.A. de Groen-van den Berg    06-37374559 

18 febr. Mw. N. van der Vlies-Tukker   612184 

4 mrt.  Mw. T. Keizer-Trapman   612002 

11 mrt.  Mw. A.E. Kazen-van Dijk     06-83334406 

25 mrt.  Mw. G. v. d. Graaf-Tromp   613256 

 

 

 

Autodienst     
 

17 dec.  mw. T. Keizer-Trapman   612002 

24 dec.  dhr. K. Bohré     614359 

7 jan.  dhr. R.P. de Groen      06-12830068 

14 jan.  dhr. P. van 't Verlaat    612441 

21 jan.  mw. A. van Noordenne-van Zuilen   06-51296539 

28 jan.  mw. E. Sluimer-Vervoorn   612475 

4 febr.  dhr. R.P. de Groen      06-12830068 

11 febr. dhr. P. van 't Verlaat    612441 

18 febr. mw. A. van Noordenne-van Zuilen   06-51296539 

25 feb.  mw. E. Sluimer-Vervoorn   612475 

4 mrt.  dhr. R.P. de Groen      06-12830068 

11 mrt.  mw. T. Keizer-Trapman   612002 

18 mrt.  hr. P. van 't Verlaat    612441 

 



 

  

Be good for 
goodness sake 

 

Sky Radio verandert in de weken voor kerst steevast in The 

Christmas Station. De hele dag laat de radiozender kerstliedjes 

horen. En ik moet zeggen, het heeft altijd wel iets gezelligs, met van 

die arrensleebelletjes tussen de platen door en natuurlijk het 

heerlijke ‘dub-a-dub-a-dum-dum-dub-a-dub-a-dum’ van het nummer 

Stop the cavalry waar ik altijd zo vrolijk van word.  

 

Een van de kerstklassiekers die ook ieder jaar weer terugkomen is 

Santa Claus is coming to town:  

 

You better watch out, 
You better not cry,  
You better not pout, 
I'm telling you why: 
Santa Claus is coming to town! 
 
He's making a list, 
And checking it twice, 
Gonna find out who's naughty or nice. 
Santa Claus is coming to town! 
 
He sees you when you're sleeping, 
He knows when you're awake. 
He knows when you've been bad or good, 
So be good for goodness sake! 



 

  

 
OH!...You better watch out,  
You better not cry 
You better not pout,  
I'm Telling you why. 
Santa Claus is coming to town. 
 
He sees you when you're sleeping, 
He knows when you're awake. 
He knows when you've been bad or good, 
So be good for goodness sake! 

 
Aan de tekst van het lied uit 1934 zie je goed hoezeer de Kerstman 

is afgeleid van Sinterklaas. Tenminste, ik herken er hetzelfde 

mechanisme in: wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is, krijgt niets 

(want de roe, daar doen we niet meer aan). You better watch out! 

 

Eigenlijk klinkt het best dreigend: zorg maar dat je braaf bent, want 

anders slaat Santa Claus je over. En dat zou natuurlijk iets heel ergs 

zijn... Ook tijdens Sinterklaas zingen we: ‘En ga toch niet stilletjes 

ons huisje voorbij!’ 

 

Maar al die oproepjes om ‘nice’ te zijn in plaats van ‘naughty’, 

helpen natuurlijk niet echt. Want wat je krijgt is dat kinderen op zijn 

best hooguit tijdelijk braaf doen. Alles voor een volle sok! En we 

doen het zelf meestal weinig beter.  

 

December is zo’n maand waarin we ons van onze beste kant laten 

zien: We doneren op de valreep nog wat voor het goede doel 

(misschien ook met oog op de belastingen) of wie weet vragen we 

een plaatje aan voor de 3FM-actie Serious Request. Allemaal voor 

het echte kerstgevoel.  

 



 

  

Ik kon als kind geen genoeg krijgen van de kerstperiode. Overal 

lichtjes, feel good-kerstfilms op televisie, lekker eten en iedereen 

vrij. De wereld zag er eventjes wat mooier uit.  

 

Maar dan werd het onvermijdelijk weer januari. En dan duurde het 

altijd eindeloos lang tot de voorjaarsvakantie kwam. En nu nog vind 

ik dat het zo lang kan duren voor de lente aanbreekt en er wat meer 

licht is buiten.  

 

Kortom, na de kerst zijn we dat feel-good-gevoel weer snel kwijt. 

Couldn’t it be christmass every day? zingt een draak van een 

kerstlied. Maar het is wel een goede vraag. Waarom zijn we niet het 

hele jaar lief voor elkaar? Niet omdat het moet, maar omdat we het 

zelf willen: be good for goodness sake? 

 

Aries van Meeteren 

 

 

 

Contact met de voorganger  
 

Bellen, mailen, appen, sms-en, facebooken, ik ben van alle markten 

thuis. Maar het liefst kom ik gewoon bij u langs. Dat praat wel zo 

makkelijk. Maak gerust een afspraak! Ik ben er niet alleen voor bij 

ziekte, nood en andere calamiteiten. Ook als u wel eens een goed 

gesprek kunt gebruiken of eens van gedachten wilt wisselen over 

iets dat u bezig houdt, kom ik graag op de koffie.  

Ik ben bereikbaar op avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl. Wie wil 

bellen, kan me overdag bereiken op 06-26258184. Gezien mijn 

overige werkzaamheden kan ik niet beloven dat ik u onmiddellijk 

uitgebreid te woord kan staan. Maar ik maak graag een afspraak 

voor een vervolggesprek. 

Aries van Meeteren 

mailto:avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl


 

  

Aandacht commissie 
 

Wij stellen het op prijs dat u opnamen in het ziekenhuis en 

thuiskomst uit het ziekenhuis meldt aan Liesbeth Kazen (06-8333 

4406) of aan Tonny Keizer (0184-612002), zodat wij hieraan 

aandacht kunnen besteden. 

 

 

 

Verjaardagskalender 
 

Wij feliciteren de jarigen van de komende 

maanden en wensen hen een fijne dag toe: 

 

26 december mw. G. Brandwijk 

2 januari mw. A. de Jong-Walet 

4 januari mw. A den Breejen-van Garderen 

9 januari mw. M. van ’t Verlaat-de Bruin 

13 januari mw. M.M. Vis 

22 januari mw. A. Kwak-Lemkes 

23 januari dhr. W. Goedegebuur 

29 januari mw. J. de Kok-Coenraads 

29 januari dhr. Z. Albada 

3 februari dhr. A.G. Kamsteeg 

5 februari dhr. C. van den Herik 

10 februari mw. I. de Jong-van Wingerden 

17 februari mw. G.M. Busé-Versteeg 

8 maart mw. M.A. de Groen-van den Berg 

11 maart dhr. J. Kazen 

18 maart mw. C. Versluis-den Hertog 

 

 



 

  

In memoriam Rina van 

Houwelingen – van der Hout 
(22 februari 1916  - 20 oktober 2017) 

 

Op 25 oktober hebben we afscheid genomen van Katharina van 

Houwelingen-van der Hout. Een vrouw van weinig woorden die 

graag op de achtergrond bleef. Dat maakte ook dat de 

uitvaartplechtigheid iets dubbels had. Rina hield er helemaal niet 

van om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Maar dat 

weerhield ons er niet van om desondanks te proberen recht te doen 

aan de vrouw, moeder, oma en overgrootmoeder die ze was. 

 

Nicolaas Beets dichtte de bekende woorden “Niet klagen, maar 

dragen, en vragen om kracht.” De tekst is Rina op het lijf 

geschreven. Ze maakte veel mee in haar lange leven. Niet alleen 

veranderde in de afgelopen honderd jaar de samenleving totaal. Ook 

haar leven nam enkele malen een onverwachte wending. 

 

Rina werd geboren in Duitsland, waar haar vader baggerde. De 

Eerste Wereldoorlog was in volle gang. Na de dood van moeder 

Josephine kwam het gezin naar Sliedrecht. Rina trouwde rond het 

midden van de Tweede Wereldoorlog met Riens van Houwelingen 

uit Giessendam. Hij had een groentehandel en trok met zijn waar 

langs de deuren. De bombardementen in 1945 op het spoor bij 

Giessendam vernielden ook het huis van Rina en Riens en ze 

moesten de boel weer van voor af aan opbouwen.  

 

Rina en Riens kregen drie dochters. Twee van hen deden volop mee 

met venten. Oma Groente, die de winkel runde, voedde haar twee 

oudste kleinkinderen grotendeels zelf op, terwijl hun moeders langs 

de deuren gingen.  

 



 

  

Riens overleed in 1981. De dood van haar schoonzoon Dirk was een 

nieuwe klap, net als het ziekbed en overlijden van haar middelste 

dochter Nel. Rina klaagde er niet over. Maar uit haar trouwboekje 

kwam na haar dood een gedichtje tevoorschijn: ‘Hier in ’t leven is 

het strijden van de wieg tot aan het graf. In beproeving, nood en 

lijden, loopt de draad des levens af.’ In de Lange Wei liet haar 

geheugen haar meer en meer in de steek. De vrouw van weinig 

woorden viel helemaal stil. 

 

We lazen Jesaja 46, vers 3 t/m 7. De profeet vergelijkt daarin God 

met de goden van Babylon, het land waar zijn volk in ballingschap 

was. De Babylonische goden, schrijft hij, bewegen niet en moeten 

worden rondgedragen. God draagt ons als een moeder en zal dat 

blijven doen.  

 

We hebben, in aansluiting op de tekst uit Jesaja, de hoop 

uitgesproken dat Rina niet langer meer hoeft te dragen nu de draad 

van haar leven is afgelopen, maar zelf gedragen mag worden in het 

licht, waarin ze vrij mag zijn. Dat ook wij ons gesteund en getroost 

mogen weten door God die ons als een moeder wil steunen en 

dragen. 

 

Aries van Meeteren 

 

 

Verhuizing 
 

Greet van der Graaf is verhuisd naar 

Jupiterstraat 147. Wij wensen haar daar 

met haar man een goede tijd toe. 

 

 

 



 

  

Leef met aandacht, 

dicht bij je hart. 

Val niet uiteen. 

 

Blijf in de buurt 

van het kwetsbare leven. 

Leef de dag van vandaag. 

 

Bekeer je tot het alledaagse, 

de zorg voor elkaar, 

een goed woord. 

 

Luister om te zien. 

Een moeder 

met de armen om haar kind. 

Wiegt het in het ogenblik. 

 

Dat is het wonder. 

God met ons. 

Het is zo dichtbij. 

 

(Leendert-Jan Parleviet) 
 



 

  

Vrede op aarde 
Kerstbundel van de VVP 

 

De engelen zingen het zo mooi boven de velden van Efratha: Eer zij 

aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen van 

welbehagen. En wij zingen het tijdens de Kerstnachtdienst vroom 

mee: ‘Vrede op aarde’!  

 

Maar hoe had Lucas, de schrijver van 

het Kerstverhaal, die vrede eigenlijk 

voor zich gezien? Kan dat wel: ‘vrede 

op aarde’? Daarover gaat de 

kerstbundel van de VVP. Aan de 

bundel heeft onder anderen onze oud-

predikant Carla Schoonenberg 

meegeschreven. 

 

Wie het journaal kijkt of de krant 

openslaat, ziet dat het met de vrede in 

de wereld droevig is gestemd. Tal van 

landen verkeren in een burgeroorlog, 

kernmachten bedreigen elkaar met 

totale vernietiging, extremisten plegen 

aanslagen en dan is er nog het geweld 

dat gewone mensen elkaar en de 

schepping aandoen.  

 

Henk Jongerius dicht (Nieuwe Liedboek 462): 

Zal er ooit een dag van vrede, 

zal er ooit bevrijding zijn 

voor wie worden doodgezwegen, 

levenslang gebroken zijn? 



 

  

Nee, zegt militair Roeland in een interview in de kerstbundel: die 

dag zal nooit komen. Roeland werd in 2014 uitgezonden naar Mali. 

‘Persoonlijk denk ik dat vrede een utopie is. Er zullen altijd 

conflicten ontstaan. Dat zit in de aard van de mens. Daarom is 

Defensie altijd nodig om waar dan ook ter wereld de vrede weer 

terug te brengen.’ 

 

De kerstbundel laat ook een tegengeluid horen. Predikant Henri 

Frölich pakt er een boek bij met de mooie titel ‘Het gaat geweldig! 

100 feiten die u een andere kijk op de wereld geven.’ Dan blijkt dat 

we door de media een wat verwrongen beeld van de werkelijkheid 

hebben gekregen. Er is nog nooit zoveel democratie geweest, er is 

nog nooit zo weinig oorlog geweest en met het klimaat komt het ook 

wel goed, zo is de strekking van het boek van Michiel Bicker 

Caarten. Het boek geeft Frölich het vertrouwen dat ook vrede op 

aarde ooit mogelijk zal zijn. 

 

Carla Schoonenberg vult dit aan met een droombeeld: het 

droombeeld van kerst dat ons voorhoudt dat er nog plaats is in de 

herberg van vrede – zolang we ruimte maken. Het visioen van vrede 

op aarde licht af en toe op en drijft ons voort, zo schrijft ze.  

 

De VVP heeft de kerstbundel aangekleed met mooie foto’s en 

schitterende gedichten. We hebben er als kerk 20 exemplaren van 

besteld.  

 

Aries van Meeteren 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Neva Ensemble  
bij de Vrijzinnigen in Sliedrecht 
 

Op donderdag 11 januari kunnen we opnieuw genieten van de 

vocale kwaliteiten van het 

 

Neva Ensemble uit Sint Petersburg 

 

Er is altijd veel belangstelling voor dit ensemble dus zorgt u ervoor 

om op tijd te zijn.  

De kerkzaal is geopend vanaf 19.30 uur.  

Aanvang van het concert is 20.00 uur. 

Vrije toegang, vrije gift na afloop. 

Er zijn ook altijd cd’s te koop. 

Laten we met elkaar naar Sliedrecht gaan om deze mooie avond mee 

te maken. 

 

 

Cabaretvoorstelling  

List en Bedrog 

donderdag 8 februari 
 

Een van de hoogtepunten van het winterprogramma van Onze 

Roeping Getrouw is de cabaretvoorstelling ‘List en Bedrog’ van 

Kees Posthumus. De titel verwijst naar de diefstal van het 

eerstgeboorterecht door Jacob, die daarmee zijn broer Ezau 

aftroefde. De toegang is € 5,00. Aanvang 20.00 uur. 

Een avond om in uw agenda te zetten. 

Laten we er met elkaar heengaan! 



 

  

Expositie Liesbeth Leenman 
 

Vanaf 17 december – Kunst in de Kerk – hangt er schilderwerk van 

Liesbeth Leenman in onze kerk. Hieronder beschrijft zij hoe haar 

werk zich heeft ontwikkeld. 

 

Mijn naam is Liesbeth Leenman-Kroon, woonachtig in Hardinxveld-

Giessendam, en daar geboren in 1964. 

In mijn jeugd tekende ik graag, met toenemende voorliefde voor 

portretten. Ik hanteerde slechts enkel het potlood. 

 

Pas in 2004, na twintig jaar andere bezigheden, nam ik  mijn “oude 

liefde” weer ter hand en ontdekte houtskool, verf en kwast. Dat was 

op les bij Dorien Uittenboogaard in Gorinchem.  

Later nam ik les in portretschilderen bij Barbara Kruijt in Dordrecht.  

Zij leerde mij veel. 

Intussen schilderde ik koppen van schapen, kippen, honden enz., die 

ik verkocht en zodoende veel oefende, en die ik nog steeds schilder. 

Ook werk ik veel in opdracht, voornamelijk met acrylverf. 

Nog steeds schilder ik het liefst portretten van mensen. Moeilijk, 

maar uitdagend.  

 

Dat heeft er toe geleid dat ik de Academie voor Schone Kunsten in 

Arendonk (België) ben gaan volgen. Ik zit nu in het 4e jaar, portret-

en modelklas. 

Het schilderen geeft mij veel voldoening. Vooral als na een heel 

“gevecht” met doek, kwasten en verf er een bevredigend resultaat te 

voorschijn komt, is dat elke keer weer een verrassing voor me. Een 

stimulans om door te gaan en me verder te bekwamen. 

Ik beschouw mijn talent als een cadeau van Boven en ben blij als ik 

het met andere mensen kan delen. 

 



 

  

Oecumenische dienst 21-1 
Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen 2018 

 

Ook in 2018 wordt hieraan wereldwijd aandacht gegeven. Het thema 

is “Recht door Zee”, gebaseerd op Exodus 15: 1-6 en 20-21.  

De uittocht uit Egypte en het verhaal van Mozes staan centraal in de 

liturgie. Dit jaar hebben de christelijke geloofsgemeenschappen uit 

het Caraïbisch gebied het thema gekozen en zich ingespannen om 

een mooie en zinvolle viering samen te stellen. Zij gaan op een 

blijde manier om met het christelijk geloof. Dit blijkt uit de 

samenstelling van de liturgie. 

Het is een goed gebruik dat er in Hardinxveld-Giessendam eveneens 

wordt stilgestaan bij de Week van de Eenheid in de vorm van een 

gezamenlijke viering. 

 

Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij deze kerkdienst op 

zondag 21 januari a.s. om 18.00 uur. 

Deze samenkomst is een initiatief van de Gereformeerde Kerk PKN 

Boven-Hardinxveld en idem in Beneden-Hardinxveld, De 

Vrijzinnigen in Hardinxveld-Giessendam en de Rooms Katholieke 

gelovigen van voorheen het Vicariaat Land van Giessen en Linge. 

Voorgangers zijn o.a. ds. mw. M.A. Spuis-Muis en ds. dhr. A.P.B. 

van Meeteren. De dienst wordt muzikaal opgeluisterd met diverse 

instrumenten. Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot 

van koffie en/of thee in de ontmoetingsruimte van de kerk. 

 

Plaats van samenkomst: Gereformeerde Kerk (PKN) Beneden-

Hardinxveld, Stationsstraat 20, Hardinxveld-Giessendam. 

Aanvang 18.00 uur ( 6 uur namiddag). 

 

Wij verwelkomen u graag op 21 januari met familie, vrienden, 

enz.! 

Arie Knegt 



 

  

Frits de Lange – 23 april 2018 
 

Op maandagavond 23 april a.s. komt Frits de Lange naar 

de Kerk met de Beelden. Hij zal spreken over zijn boek: 
 

HEILIGE ONRUST 
Een pelgrimage naar het hart van de religie 

 

Introductie van de uitgever: 

Met Heilige onrust schreef Frits de Lange 

een boek voor hen die het besef hebben van 

iets groters en sterkers dan zijzelf, maar dat 

moeilijk onder woorden kunnen brengen. 

Dit geldt voor veel kerkverlaters, maar vaak 

ook voor zoekers die in een seculier milieu 

zijn opgegroeid. De Lange identificeert zich 

met de moderne pelgrim, voor wie niet 

Santiago of het hiernamaals de bestemming 

is, maar de spirituele en fysieke ervaring 

van de pelgrimage zelf. Zo probeert hij de 

kern van de joods-christelijke traditie te doorgronden.  

 
 

Workshop Intuïtief schrijven 
Het was een gezellige en leerzame morgen met Yvonne Mallander. 

Ze liet ons kennismaken met deze manier om aan het schrijven te 

gaan – zomaar – wat er bij een bepaald beeld of idee bij je op komt. 

De deelnemers gaan voor nog een keer, in het begin van 2018. Dit 

wordt nader bekend gemaakt. Er kunnen er nog enkelen bij, dat zou 

leuk zijn. Het is open voor iedereen en kost € 12,00. 



 

  

To be 
continued... 

 

Aflopen zomer draaide in enkele Nederlandse bioscopen de eerste 

interactieve film ter wereld, Late Shift. Mensen in de zaal konden 

zelf de afloop van het verhaal bepalen. Ze mochten op cruciale 

momenten in de film stemmen over hoe een scene verder zou gaan. 

Om dat mogelijk te maken hadden de filmmakers allerlei extra 

verhaallijnen opgenomen.  

 

Hartstikke spannend! Als kijker heb je vooraf geen idee hoe de film 

eindigt. Loopt het goed af? Is er een open einde? Of komt iedereen 

in mineurstemming de bioscoopzaal uit?  

 

Voor mij voelde de ledenvergadering van 16 november jl. vooraf 

ook een beetje als zo’n film. Wat zal de uitkomst zijn van de 



 

  

stemming over onze toekomst? Nemen we een duidelijk besluit? 

Beginnen we een nieuw avontuur in samenwerking met Sliedrecht, 

stoppen we binnen afzienbare tijd of gaan we door zolang er mensen 

en middelen zijn? Drie denkbare scenario’s.   

 

Duidelijk 

Maar al snel bleek in welke richting de uitkomst zou gaan. De 

zestien aanwezige leden konden niet duidelijker zijn! Bij optie 2 zou 

het doek te snel vallen voor onze geloofsgemeenschap en bij optie 1 

zou de afloop wel eens veel minder mooi kunnen zijn dan gedacht. 

Veel leden zouden afhaken als we ons gebouw zouden opgeven en 

permanent in Sliedrecht zouden gaan kerken, zo bleek tijdens de 

vergadering 

 

Warm 

Blijft over optie 3. Ik heb die tijdens de vergadering in wat negatieve 

bewoordingen omschreven als ‘pappen en nathouden’. Maar er zit 

natuurlijk ook iets moois in. Want de (vrijwel) unaniem 

uitgesproken wens om door te gaan geeft ook aan hoe warm 

iedereen betrokken is op de gemeente en hoe graag iedereen die in 

stand wil houden. Ook als dat betekent dat we het aantal diensten 

per maand verder moeten terugschroeven, activiteiten moeten 

schrappen en met steeds minder mensen in de kerk zitten. 

 

Cliffhanger 

Ook ik ervaar opluchting dat we doorgaan. Het einde blijft open. 

Maar het voelt ook een beetje als een cliffhanger. Het betekent dat 

we ieder jaar opnieuw eerlijk moeten bekijken of we nog door 

kunnen. Laat de kas nog een extra jaar toe? Willen de bestuursleden 

nog door? Hoe staat het met het kerkbezoek? Dat maakt elke 

komende ledenvergadering spannend. Gaan we nog verder of houdt 

het hier op? To be continued... 

 

Aries van Meeteren 



 

  

Verslag ledenvergadering 
16 november 2017, 19.30 uur in de zaal achter de kerk  

Aanwezig: 16 leden en de voorganger.  

 

De voorzitter Lies Sluimer heet iedereen welkom.  

Het verslag van de algemene ledenvergadering van  17 november 

2016 wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

We ontvingen de stukken voor de landelijke algemene vergadering 

op 2 december. Tonny Keizer-Trapman zal de vergadering namens 

ons bezoeken. 

 

Jolanda Verdoorn-Sluimer geeft haar zoons Jasper en Bas op als 

jeugdlid van onze vereniging, wat met enthousiasme wordt begroet. 

 

Het jaarverslag 2016-2017 wordt voorgelezen. Er wordt informatie 

gegeven over het gesprek op het landelijk bureau inzake nauwere 

samenwerking met Sliedrecht. Dit was een uitgebreide brainstorm. 

Er is een groot compliment voor de Band, die er altijd goed uitziet. 

Het verslag wordt goedgekeurd onder dank aan Tilly de Groen. 

 

Koen Bohré neemt de resultatenrekening en balans met de 

aanwezigen door.  

Er waren 34 kerkdiensten met gemiddeld 20 kerkgangers per dienst. 

De collecte opbrengst nam in totaal af maar per kerkganger toe. De 

bijdragen en giften namen toe. De zaalhuur steeg. Wegens minder 

diensten en minder uren voorganger namen de kosten af. Er waren 

nog schoonmaakkosten van het voorgaande boekjaar. Er zijn dure 

LED-lampen gekocht. 

Mede door 2 subsidies via de landelijke vereniging en een grote 

bijdrage van de vrouwenvereniging was er tot onze verrassing een 

positief saldo van € 236. We moeten er rekening mee houden dat 

subsidies geen vaste financiering zijn. We moeten nog afwachten of 

er subsidies voor het lopende jaar beschikbaar worden gesteld. 



 

  

 

De begroting volgt direct daarop en wordt post voor post 

doorgenomen. Het contract met de voorganger wordt per 1 januari 

2018 met 1 uur uitgebreid. Het geraamde tekort is € 6704. Er zit 

ruimte in de begroting, dus we hopen dat het meevalt. De 

vergadering is akkoord met financieel verslag en begroting. 

 

De kascontrolecommissie , René de Groen en Jaap Huisman 

verklaren dat de financiën en boekhouding in orde zijn bevonden.  

Décharge wordt verleend met  veel dank aan de administrateur K. 

Bohré voor de verrichte werkzaamheden en aan de commissie. 

Uit de kascontrolecommissie treedt René de Groen af, Jaap Huisman 

blijft. Als 2e lid wordt gekozen:  Cor Verdoorn. 

 

In de pauze vindt de uitloting van obligaties plaats, te weten 23 

nummer, t.w.: 1, 201, 51, 75, 136, 3, 139, 59, 36, 12, 150, 119, 174, 

210, 192, 126, 131, 83, 27, 9, 81, 135, 50 

Uitgelote obligaties, die niet binnen 5 jaar bij de penningmeester 

worden geïnd,  zullen vervallen. 

 

Dan is het voorstel samenwerking met Onze Roeping Getrouw in 

Sliedrecht en eventuele verkoop gebouw aan de orde. Een 

toelichting heeft in de Band gestaan en zit nu ook achter de agenda. 

Aries legt het voorstel van het bestuur nog eens uit: 

Model 1, pappen en nathouden, doorgaan tot het einde van geld, 

leden en/of bestuur. 

Model 2, doorgaan met vastgesteld einde, begin 2019 of 2020. Een 

begrensde tijd voor het bestuur.  

In deze twee gevallen wordt de kerk bij opheffing verkocht en het 

geld gaat naar de landelijke vereniging om eventuele andere 

initiatieven te steunen. In beide gevallen verdwijnt de NPB definitief 

uit Hardinxveld-Giessendam. 



 

  

Model 3 geeft de meeste kans op continuïteit. Vereniging, 

voorganger en leden blijven. De kerk wordt over een jaar verkocht. 

We gaan in een federatief verband met Sliedrecht, iets nieuws. 

 

Na uitgebreide discussies blijkt bij stemming dat een ruime 

meerderheid kiest voor model 1, doorgaan als heden. De 

samenwerking met Sliedrecht zoals heden behouden want deze 

wordt zeer op prijs gesteld. 

In geval van ingrijpende besluiten was er een 2e vergadering gepland 

op donderdag 23 november om 09.30 uur. Met dit besluit met ruime 

meerderheid genomen is een 2e vergadering niet nodig. 

. 

Aries van Meeteren heeft het goed lopende Themacafé opgezet met 

wisselende onderwerpen. Een waardevolle nieuwe activiteit. 

De leden laten weten blij te zijn met Aries en zijn werk te 

waarderen. 

 

Vele activiteiten worden in het komend seizoen voortgezet zoals de 

Leeskring en het Themacafé. Kunst in de Kerk blijft. 

Oecumenische dienst op 21 januari in de Stationsstraat. 

Op maandag 23 april Frits de Lange over zijn boek Heilige Onrust. 

Er worden extra boeken geleend. Veel reklame maken. 

4 januari film: Bridges of Madison County. 

 

Het bestuur blijft onveranderd: voorzitter mw. E. Sluimer-Vervoorn, 

secretaris mw. M.A. de Groen-van den Berg, alg. adjunct mw. T. 

Keizer-Trapman en mw. L. Kazen-van Dijk; administrateur dhr. K. 

Bohré. 

 

De kerstboom wordt gesponsord door een groep leden en wordt 16 

december geplaatst. 

Namens allen bedankt René het bestuur voor het vele werk dat 

verricht wordt. 

Dank aan alle aanwezigen voor het meedenken en meepraten. 



 

  

Lies leest ter afsluiting een gebed uit het Liedboek: 

 

God, geef me 

kalmte om te aanvaarden 

wat ik niet kan veranderen; 

moed om te veranderen 

wat ik kan veranderen; 

wijsheid om tussen deze twee 

onderscheid te maken. 

 

 

 

 

 

Voor ons richting toekomst 2.0 

 

 

De werkgroep, opgericht voor intensievere samenwerking met de 

Vrijzinnigen in Sliedrecht, gaat even op een laag pitje. We blijven 

mogelijkheden zoeken om tot verdere samenwerking te komen. 

Mogelijk dat er nog een iets andere invulling voor de werkgroep 

komt. 

 

Door het overlijden van een van de werkgroep leden, de heer Teun 

Tromp, waren wij allen geschokt. Teun was zeer betrokken en stond 

open voor nadere samenwerking. We zullen hem missen. 

 

 

 



 

  

 Agenda 
 

14 dec. 10.00 Themacafé  

24 dec. 21.30 Kerstnachtdienst 

4 jan. 09.30 Film, 09.30u 

11 jan. 10.00 Themacafé 

11 jan. 20.00 Neva Ensembe in Sliedrecht 

21 jan. 18.00 Oecumenische dienst 

1 feb. 10.00 Leeskring 

8 feb. 10.00 Themacafé 

8 feb. 20.00 Cabaret in Sliedrecht 

1 mrt. 10.00 Leeskring 

8 mrt. 10.00 Themacafé 

23 apr. 20.00 Lezing van Frits de Lange over zijn recente boek 

  Heilige Onrust. 

 

Leeskring 
  

Voor de eerste bijeenkomst in het nieuwe 

jaar, donderdag 4 januari, geen 

boekbespreking maar een film: The Bridges 

of Madison County met Clint Eastwood en Meryl Streep. We 

beginnen iets eerder, om 09.30 uur. 

Op 1 februari bespreken we Het huis van de moskee van Abdelkader 

Benali. We proberen ook enkele exemplaren te lenen van het boekje 

Een jihad van liefde door Mohammed El Bachiri, de man die zijn 

vrouw verloor in een terroristische aanslag. 

Voor 1 maart lezen we De goede herder van Gunnar Gunnarson of 

Spaar de spotvogel door Harper Lee, afhankelijk van de 

beschikbaarheid. 

Op weg geholpen door de vragen van Zandrie Albada hebben we 

iedere keer weer een waardevolle en interessante ochtend. 



 

  

Het thema-café: 
gezelligheid, koffie en een goed gesprek  
 

Op 12 oktober was het onderwerp: Jood, wijze, rebel en heilige: hoe 

kan je tegen Jezus aankijken? 

De geschiedenis van de vrijzinnigheid kwam op 9 november voorbij. 

Dat raakt ook onze eigen geschiedenis en maakte de tongen los. 

Openbaring – angst voor het einde of uitzien naar een nieuw begin – 

is een onderwerp van alle tijden en nu ook weer actueel. We praten 

erover op 14 december. 

Voor 11 januari staat op het programma: De cánon van de bijbel: 

welke boeken staan er allemaal níet in? 

Op 8 februari hebben we het over het boek van Frits de Lange, 

Heilige Onrust: over pelgrimeren en ons verlangen naar geluk, 

geloof of God. We hebben enkele boeken geleend. Wie het wil lezen 

geeft een seintje aan Tilly. Als Frits de Lange op 23 april komt 

spreken, zijn we een beetje voorbereid. 

Dan volgt op 8 maart: Extase. Wat raakt ons en wat doen we ermee? 

Wat een afwisselend programma en leuke invalshoeken! 

 

We komen steeds bijeen 

op de tweede donderdag 

van de maand. De data 

vindt u ook op onze 

website, inclusief het 

thema dat dan centraal 

zal staan.  

 

Wees welkom!!! We beginnen om 10.00 uur, maar de koffie staat al 

klaar vanaf 09.30 uur.  

Aries van Meeteren 



 

  

Denken over God  
25 eeuwen theologie 

 

Een boek over ‘25 eeuwen 

theologie’, dat is vast zware 

kost... Geen gekke gedachte als 

je het boek van Laurens ten 

Kate en Marcel Poorthuis ziet. 

De pil telt ruim 700 pagina’s en 

weegt ook nog eens 1300 gram. 

Het is duidelijk geen boek voor 

in de hangmat.  

 

En toch kan ik het boek iedereen 

aanraden die is geïnteresseerd in 

theologie. Want de mensen die 

aan het boek hebben 

meegeschreven, hebben er een 

behoorlijk behapbaar geheel van gemaakt.  

 

Ze volgen namelijk een uniek concept. In het boek staan niet alleen 

korte besprekingen van ruim 100 bekende en minder bekende 

theologen, maar ook – en dat is het bijzondere – een flink citaat uit 

het werk van de betreffende man of vrouw. 

 

Aardige kennismaking 

We horen dus als het ware de theologen zelf spreken. Veel teksten 

zijn opnieuw vertaald of zijn zelfs voor het eerst in het Nederlands te 

lezen. De vertalingen zijn fris en doorgaans prima leesbaar. En dat 

maakt het boek 25 eeuwen theologie tot een aardige kennismaking 

met de belangrijkste theologen uit de geschiedenis. 



 

  

 

Is dat interessant? Ik denk het wel. Ik heb in het boek voor het eerst 

iets gelezen van enkele theologen die ik alleen van naam kende. 

Denk aan Cusanus, Fénelon en Schechter. Maar 25 eeuwen 

theologie is om nóg een reden boeiend.  

 

Tijdvakken 

Ten Kate en Poorthuis hebben de theologen die worden besproken 

verdeeld over 9 perioden, van de klassieke oudheid tot en met de 

20ste eeuw. Alle tijdvakken leiden ze in met een schets van de tijd, 

de problemen die toen speelden en hoe de theologen daar mee 

omgingen.  

 

En dat is mooi, want daardoor snap je beter hoe de verschillende 

theologen aan hun ideeën zijn gekomen. Een voorbeeld:  

 

In de 19e eeuw vierde het moderne denken hoogtij. Wetenschappers 

hadden afgerekend met het beeld dat God de wereld had geschapen 

en dat Hij alles bestuurt. In feite werd God helemaal uit de 

wetenschap gebannen.  

 

Kierkegaard 

Dit had grote gevolgen voor de theologie. Die moest zichzelf als het 

ware opnieuw uitvinden. De Deense denker en theoloog Søren 

Kierkegaard (1813-1855) deed een duit in het zakje door van het 

geloof iets radicaal persoonlijks te maken. Theologie had weliswaar 

niets meer te zeggen over de wetenschap, maar des te meer over het 

persoonlijk leven, vond Kierkegaard. Hij pleitte voor een 

onvoorwaardelijke overgave aan het goddelijke. 

 

In zijn boek Of/of (Enten-Eller) schrijft de Deen dat als iemand van 

wie we houden iets over ons zegt wat niet klopt, we dan meestal niet 

meteen boos worden, maar hem of haar eerst het voordeel van de 

twijfel geven. We gaan zelfs na of die ander, van wie we immers 



 

  

houden, misschien toch gelijk heeft. We doen aan zelfonderzoek en 

dat bouwt ons op. We worden er wijzer van. 

 

Maar wat als die ander God is? Net zoals het oplucht als je in een 

meningsverschil met iemand die je liefhebt merkt dat je ongelijk 

hebt, zo werkt het ook met God. Sterker nog, het omgekeerde zou 

angstaanjagend zijn, meent Kierkegaard: 

 

“Werd je niet aangegrepen door een ontzettende angst wanneer ook 

maar voor een ogenblik in je ziel de gedachte kon opkomen dat jij 

gelijk zou kunnen hebben en niet Gods leiding wijsheid was, maar 

jouw plannen; dat niet Gods gedachten gerechtigheid waren, maar 

jouw verrichtingen; dat niet Gods hart liefde was, maar jouw 

gevoelens?” 

 

Kauwen 

Verrassende vragen waar je even op moet kauwen. En zo zet het 

boek 25 eeuwen theologie vaker tot nadenken aan over dingen waar 

je voorheen misschien nooit zo bij stil hebt gestaan. Dat maakt het 

boek verrassend.  

 

Ik vind het ook mooi om te zien hoe theologie de eeuwen door in 

gesprek is geweest met de cultuur en de tijdgeest. Van een ivoren 

toren waar theologen in zouden zitten, heb ik al lezend weinig 

kunnen merken.  

 

Kanttekeningen 

Goed, er zijn ook kanttekeningen te maken bij het boek. Wie uit de 

enorme stoet theologen van de afgelopen eeuwen er maar zo’n 100 

mag selecteren, moet er ook veel onbesproken laten. Ik mis zeker 

een aantal namen, waaronder die van enkele vrijzinnige denkers als 

Albert Schweitzer en Anne Zernike. En de theologen die momenteel 

in zwang zijn, ontbreken allemaal, omdat de grens is gelegd bij de 

20ste eeuw.  



 

  

 

Meer moeite heb ik met de keuze om ook islamitische denkers op te 

nemen in het boek. Niet dat de stukken over hen niet interessant zijn 

– ze bieden zonder meer een unieke kennismaking met godgeleerden 

die meestal in onze theologische canon ontbreken – maar ze lijken er 

een beetje met de haren bij gesleept. Te meer, omdat het boek zich 

verder beperkt tot de westerse theologie. De inleidingen op de 

tijdvakken beschrijven ook vooral feiten uit de westerse 

geschiedenis. De bijdragen over de islamitische denkers blijven 

daardoor wat in de ruimte hangen.  

 

En tot slot: niet elke theoloog is even toegankelijk voor een breed 

publiek. Het boek is vooral bedoeld voor de geïnteresseerde leek. En 

ook die zal niet alle teksten in een keer begrijpen. Daar zijn 

sommige theologen te ondoorgrondelijk voor (en sommige 

beschrijvingen ook). Maar de stukken zijn kort en er staat zoveel in, 

dat je gewoon kunt doorbladeren naar een theoloog of thema waar je 

je wel door voelt aangesproken.  

 

Aries van Meeteren 

 

Contacten 
 

Ongetwijfeld heeft u in het driemaandelijkse blad Ruimte van de 

landelijke vereniging de column van Wouter Blokhuis weleens 

gelezen. Toen hij nog huisarts in Hardinxveld was, heeft hij enkele 

malen in de jaren ’80 in onze Kerstnachtdienst gespeeld. Hij op de 

piano en zijn dochter op dwarsfluit. Ik kon me dat nog herinneren 

toen hij dat in een e-mailtje ophaalde. Het blad Ruimte is nu 

veranderd en de column is vervallen, maar nu schrijft Wouter 

Blokhuis een blog op onze landelijke site www.vrijzinnigen.nl. 

Misschien leuk om eens te bekijken. 

 

http://www.vrijzinnigen.nl/


 

  

Vrijzinnigen Nederland 
Afd. Hardinxveld-Giessendam 
 

Kerkgebouw:  Peulenstraat 167, geen postadres, geen telefoon 

Postadres: Peulenstraat 215, 3371 AM  Hardinxveld-Giessendam 

 
E-mail: 

Website: 

Voorganger: 

info@kerkmetdebeelden.nl 
www.kerkmetdebeelden.nl 

Dr. A.P.B. Van Meeteren, Rivierdijk 523, 3361 AM 

Sliedrecht. tel. 06 2625 8184 alleen overdag, behoudens 

noodgevallen 

e-mail avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl 
  

De Band: 

 

Kopij data: 

E-mail 

Tilly de Groen, Groot Veldsweer 55, 3371 CB,  

tel. 06-37374559, tilly@degroen.eu 

1 december, 1 maart, 1 juni, 1 september 
redactie@kerkmetdebeelden.nl 

 

Aandachtscommissie: 

 

 

Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Peulenstraat 215, 3371 

AM, Tel. mobiel 06-8333 4406 

 
BESTUUR: 

Voorzitter: Mw. E. Sluimer-Vervoorn, Bonkelaarplein 97, 3363 EL 

Sliedrecht, tel. 0184-612475 
Secretaris: Mw. M.A.de Groen-van den Berg, Groot Veldsweer 55, 3371 

CB,  06 3737 4559, tilly@degroen.eu 
Administrateur/ 

penningmeester: 

Dhr. K. Bohré, Pauwtjesmolen 4, 3371 RM, tel. 0184-614359 

Rekeningnummer NL70 INGB 0000 5957 95 of  

NL11 RABO 0325 0333 74  
beide ten name van de penningmeester NPB. 

Leden: Mw. T. Keizer-Trapman, Rivierdijk 646, 3371 EE, tel. 0184-

612002 

Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Peulenstraat 215, 3371 AM, tel. 

06 8333 4406 

 
  

mailto:info@kerkmetdebeelden.nl
http://www.kerkmetdebeelden.nl/
mailto:tilly@degroen.eu
mailto:redactie@kerkmetdebeelden.nl


 

  

René verzorgt al jaren de wisseling van de exposities in de kerk. 

 

 
 

Collecten 
 

2017    2017  

3-9 111,70   22-10 57,50 

17-9 182,15   5-11 124,50 

6-10 72,10   12-11 69,10 

15-10 56,90     

 



 

  

Blijde boodschap 
 

Toen je me zei hoe kostbaar ik was 

knapte de verstarring 

die zich als een pantser om mij heen had geformeerd 

laag na laag. 

 

Smeltwater, ijskoud nog 

valt kletterend naar beneden 

een beek waarin zon en water dartelend dansen. 

 

Ik wist niet dat er nog zoveel lichtheid in mij was 

zoveel buitelend kind 

en stille verwondering. 

 

Vergeten, gewoon vergeten, terwijl ik het wist, 

maar nu pas, toen je het zei was er herinnering. 

 

Ik vroeg mezelf: waar was je al die tijd? 

Je was er steeds en toch ben je nieuw 

en niet eerder gezien, ongehoord. 

 

Ik geef me over aan jou die ik ben. 

Toen jij het zei kon het gebeuren. 

 

(Els de Clerq)  

 


