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Braderie, 17 juni 
Met de Braderie was onze kerk 
open en mochten we weer 
mensen ontvangen voor de rust, 
voor de expositie van Corrie van 
Willigen, om eens binnen te 
kijken en voor het toilet. 
De spulletjes voor de verkoop 
was dit jaar wat minder, maar dat 

was de kooplust ook. De 
opbrengst was ca. € 320,--. 
De rommelmarkt is dit jaar 
voor de laatste keer 
georganiseerd. Wel gezellig 
altijd, maar heel veel werk 
voor weinig opbrengst. Kijk 
eens door een roze bril! 
 

 



 

  

Diensten, aanvang 10.00 uur 
  
Als wij geen dienst hebben, bent u altijd welkom bij Onze 

Roeping Getrouw, Kerkbuurt 157, Sliedrecht  

 

17 sept. HaGi dr. A.P.B. van Meeteren 
  EINDE WISSELDIENSTEN 
24 sept. Streekzondag in Kedichem, zie aankondiging 
1 okt.  dr. A.P.B. van Meeteren 
8 okt.  geen dienst, in Sliedrecht ds. H. Hartogsveld 
15 okt.  ds. Th. Huisman-Verspui, Nijkerk 
22 okt.  ds. J.H.B. de Waard, Papendrecht 
29 okt.  geen dienst, in Sliedrecht ds. A.F.R. v.d. Meiden 
5 nov.  Herdenking overledenen, dr. A.P.B. van Meeteren 
12 nov. drs. Z. Albada, Gorinchem 
19 nov. mw. A. van Wijngaarden, Rotterdam 
26 nov. geen dienst, in Sliedrecht ds. H. Hartogsveld 
3 dec.  1e advent, drs. Z. Albada, Gorinchem 
10 dec.  2e advent, dhr. W.J. Scholl, Vlaardingen 
17 dec.  3e advent, mw. A. van Wijngaarden, Rotterdam 
24 dec. 21.30 4e advent en Kerstnacht dr. A.P.B. van Meeteren 
25 dec.  Geen dienst. In Sliedrecht ook niet. 
 
 

Extra collecte 
 
Op 5 november is de extra collecte aan de uitgang bestemd voor 
Stichting voor Polen. Van harte aanbevolen. 
 
 
 
 
 



 

  

 

 Bloemendienst   Tel. 
 
 

17 sept.  Mw. M. van 't Verlaat-de Bruin  612441 
1 okt.  Mw. A. v. Noordenne-van Zuilen  614543 
15 okt.  Mw. E. Sluimer-Vervoorn   612475 
22 okt.  Mw. C. Versluis-den Hertog   613203 
5 nov.  Mw. M.A. de Groen-van den Berg 06-37374559 
12 nov. Mw. N. van der Vlies-Tukker   612184 
19 nov. Mw. T. Keizer-Trapman   612002 
3 dec.  Mw. A.E. Kazen-van Dijk  06-83334406 
10 dec.  Mw. G. v. d. Graaf-Tromp   613256 
17 dec.  Mw. A. Huisman-Dubbelman   630083 
24 dec.  Mw. M. v. ‘t Verlaat-de Bruin  612441 
 
 

Autodienst     
17 sept.  dhr. P. van 't Verlaat 612441 
24 sept. Streekzondag, onderling regelen 
1 okt.  mw. A. van Noordenne-van Zuilen   06-51296539 
8 okt.  mw. T. Keizer-Trapman   612002 
15 okt.  mw. E. Sluimer-Vervoorn   612475 
22 okt.  dhr. K. Bohré     614359 
29 okt.  dhr. R.P. de Groen      06-12830068 
5 nov.  dhr. P. van 't Verlaat    612441 
12 nov. mw. A. van Noordenne-van Zuilen   06-51296539 
19 nov. mw. E. Sluimer-Vervoorn   612475 
26 nov. dhr. R.P. de Groen      06-12830068 
3 dec.  mw. A. van Noordenne-van Zuilen   06-51296539 
10 dec.  mw. E. Sluimer-Vervoorn   612475 
17 dec.  mw. T. Keizer-Trapman   612002 
24 dec.  dhr. K. Bohré     614359 



 

  

Met de aarde 
meedenken 

 
Het zindert in de theologie, de humanistiek en de filosofie. Een 
groeiende groep denkers en theologen legt niet langer de focus op de 
mens alleen, maar denkt na over de hele aarde en al wat daar op 
leeft. Die ruimere blik is volgens mij broodnodig met het oog op de 
toekomst. Laat me proberen om dat uit te leggen. Wel een 
waarschuwing vooraf: de stof is niet eenvoudig. 
Even uw geheugen opfrissen. Zoals u misschien op school hebt 
geleerd, is de geschiedenis van onze aardbol op te delen in allerlei 
grote tijdvakken. In het Paleozoïcum ontstond het plantenleven en 
ontwikkelden de eerste diersoorten zich. Daarna kwam het tijdperk 
van de dinosauriërs en vervolgens dat van de zoogdieren. Sinds de 
laatste ijstijd leven we in het Holoceen. Volgens de meeste geologen 
duurt dat tijdvak nog altijd voort.  
 



 

  

Antropoceen 

Maar de Nederlandse meteoroloog en Nobelprijswinnaar Paul 
Crutzen schrijft in een artikel in Nature (2002) dat rond het midden 
van de 20ste eeuw een nieuwe ontwikkeling zichtbaar wordt die hij 
aanduidt als het ‘tijdvak van de mens’ ofwel het Antropoceen. 
Crutzen wil met zijn term zeggen dat de invloed van de mens op de 
aarde groter is geworden dan welke natuurlijke ontwikkeling ook. In 
gewoon Nederlands: we schoppen met onze manier van leven het 
hele ecosysteem in de war.  
 
Het tijdperk van de mens is niet pas rond 1950 begonnen. Crutzen 
stelt voor om het begin tweehonderd jaar eerder te leggen bij de 
Industriële Revolutie. Sindsdien is het energieverbruik wereldwijd 
verveertigvoudigd. De wereldeconomie groeide in die tijd met een 
factor vijftig en de bevolking nam toe van minder dan één miljard 
omstreeks 1800 tot ruim zeven miljard vandaag de dag. Crutzen en 
enkele andere geleerden hebben die ontwikkelingen onder elkaar 
gezet en ze zien een duidelijke versnelling na de Tweede 
Wereldoorlog. Het einde van wat de aarde aan kan nadert, 
waarschuwen ze.  
 
Moderniteit 

Het is niet toevallig dat het begin van het Antropoceen samenvalt 
met het aanbreken van de Westerse moderniteit, de tijd van de 
Verlichting, de bloei van wetenschap, democratie, kapitalisme en het 
intreden van individualisme en secularisatie. Het is de tijd van het 
‘ik’ dat zich ontworstelt aan beperkingen die worden opgelegd door 
kerk en staat. Tegelijk bevrijdde de mens zich van beperkingen die 
de natuur hem oplegde. Denk aan de komst van antibiotica, 
kunstmest, ingeblikt voedsel, de ijskast, de auto, het vliegtuig en 
noem maar op.  



 

  

 De moderniteit heeft ons 
veel goeds gebracht, dat 
mag duidelijk zijn. Maar 
de keerzijden dringen 
zich op. Om de natuur te 
beteugelen hebben we 
een radicale tegenstelling 
aangebracht tussen mens 
en al het andere leven op 
aarde. De autonome mens 

is de maat der dingen, de natuur is weinig meer dan een mondiale 
voorraadschuur grondstoffen waar we mee kunnen doen wat we 
willen. Dat komt deels door de kerk die leerde dat de mens de kroon 
op de schepping is die de aarde mag beheersen, deels door de 
evolutietheorie die de mens ziet als top van de piramide. Het gevolg 
is dat we bezig zijn de aarde op te eten. Als alle aardbewoners 
dezelfde levensstijl zouden hebben als wij in het westen zouden 
meerdere aardbollen nodig zijn. 
 
Omslag 

We kunnen natuurlijk inzetten op de ontwikkeling van nog meer 
techniek, nog meer wetenschap en nog meer beheersing van de 
natuur om te kunnen blijven leven zoals we nu doen. Maar er is een 
omslag in het denken gaande die niet langer tegen de natuur in wil 
gaan, maar die zoekt naar verbinding. Ik zie nieuwe inzichten rijpen, 
zowel in de filosofie, theologie, literatuur als in meer ‘harde’ geo- en 
biowetenschappen. De rode draad is dat we niet langer alleen horen 
te kijken naar wat goed is voor ons – lees: de mens – maar wat goed 
is voor de hele aarde.  
 
Ik merk dat mensen vaker pas op de plaats willen maken. Ze 
proberen met de aarde mee te denken, zoals gebeurt in de ‘economie 
van het genoeg’, die pleit voor kleinschaligheid en het streven naar 
andersoortige rijkdom dan materiële. Denk ook aan projecten om 



 

  

onze afvalberg terug te dringen, zoveel mogelijk energie te besparen, 
grondstoffen te hergebruiken en fors te minderen met het eten van 
vlees. Meer ideeën vindt u bijvoorbeeld op de website van Urgenda, 
een organisatie die Nederland sneller duurzaam wil maken. 
 
Eén lichaam 
Iemand die dit alles religieus heeft doordacht is de Amerikaanse 
theoloog Catherine Keller. Zij heeft op 10 maart jl. in Utrecht de 
eerste ‘Vrijzinnige Lezing’ uitgesproken. Keller grijpt in haar werk 
terug op mystieke denkers, kerkvaders en de Bijbel. Ze haalt onder 
meer de apostel Paulus aan met zijn beeldspraak over het lichaam 
van Christus:  
 

‘Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel 
delen. En al die delen zijn verschillend. Als één deel van het 
lichaam pijn heeft, voelen alle andere delen die pijn ook. Zo is het 
ook met jullie. Jullie vormen samen één kerk, ieder van jullie 
hoort erbij.’ (1 Korintiërs 12: 12, 19, 26-27). 

 
Keller verruimt Paulus’ beeld van het lichaam tot de hele wereld. 
Alles wat leeft, vormt een deel van het lichaam van God, schrijft 
Keller. Daardoor is alles in God met elkaar verbonden. Dat betekent 
ook dat als het niet goed gaat met bepaalde dieren of planten, het 
evenmin goed kan gaan met de mens.  

 
Nieuwe mogelijkheden 

Keller wordt wel eens een eco-
theoloog genoemd. Maar we vinden 
bij haar geen doemverhalen over de 
teloorgang van de aarde. Er kan 
steeds iets nieuws gebeuren, schrijft 
ze. Dat komt omdat ze de schepping 
ziet als een voortdurend proces, geen 
eenmalige gebeurtenis ‘in den 



 

  

beginne’. Steeds kunnen er nieuwe mogelijkheden en richtingen 
ontstaan uit de wirwar van relaties tussen alles wat bestaat. Dat 
gebeurt als mensen ervoor kiezen om te leven in liefdevolle 
betrokkenheid op hun medemensen, de natuur en de geschiedenis, 
als delen van een lichaam. Steeds kan chaos dan iets nieuws 
voortbrengen en kan een einde een nieuw begin blijken te zijn. 
 
Bovenstaande is niet meer dan een uiterst grove versimpeling van de 
theologie van Keller. Ik heb er die elementen uitgeplukt die iets laten 
zien van wat haar denken kan betekenen voor een nieuwe kijk op ons 
leven in relatie tot de aarde. Keller heeft nog veel meer uiterst 
boeiende ideeën. Een samenvatting daarvan kunt u vinden in het 
boek van Rick Benjamins, ‘Catherine Keller’s constructieve 
theologie’ (Skandalon 2017). De (Engelstalige) lezing van Keller in 
Utrecht kunt u nalezen op: 
https://devrijzinnigelezing.files.wordpress.com/2016/07/lezing-
catherine-keller-dvl.pdf. 
Aries van Meeteren 
 
 

Aandachtscommissie 
 
Wij stellen het op prijs dat u opnamen in het ziekenhuis en 
thuiskomst uit het ziekenhuis meldt aan Liesbeth Kazen (06-8333 
4406) of aan Tonny Keizer (0184-612002), zodat wij hieraan 
aandacht kunnen besteden. 
 
 

De dwaas doet wat hij niet laten kan, 
de wijze laat wat hij niet doen kan. 
Chinese wijsheid 



 

  

Verjaardagskalender 
 
Wij feliciteren de jarigen van de komende 
maanden en wensen hen een fijne dag toe: 
 
27 september mw. M.H. v.d. Graaf-Tromp 
27 september dhr. J.W. Busé 
5 oktober dhr. J. den Breejen 
17 oktober dhr. mw. J. Langeveld-van Heumen 
3 november mw. T. Keizer-Trapman 
7 november dhr. G. Langeveld 
7 november dhr. W. Cornelis 
13 november dhr. W. Bohré 
18 november dhr. J. Huisman 
23 november mw. J. Verdoorn-Sluimer 
27 november dhr. C.G. Verdoorn 
1 december dhr. J. Verdoorn 
5 december mw. A. Goedegebuur 
 

Contact met de voorganger  
 
Bellen, mailen, appen, sms-en, facebooken, ik ben van alle markten 
thuis. Maar het liefst kom ik gewoon bij u langs. Dat praat wel zo 
makkelijk. Maak gerust een afspraak! Ik ben er niet alleen voor bij 
ziekte, nood en andere calamiteiten. Ook als u wel eens een goed 
gesprek kunt gebruiken of eens van gedachten wilt wisselen over 
iets dat u bezig houdt, kom ik graag op de koffie.  
Ik ben bereikbaar op avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl. Wie wil 
bellen, kan me overdag bereiken op 06-26258184. Gezien mijn 
overige werkzaamheden kan ik niet beloven dat ik u onmiddellijk 
uitgebreid te woord kan staan. Maar ik maak graag een afspraak 
voor een vervolggesprek. 
Aries van Meeteren 



 

  

Herdenking van de overledenen 
 
Op 5 november herdenken we de mensen die we moeten missen, hen 
die in het afgelopen jaar of eerder zijn overleden. De dienst wordt 
geleid door dr. Aries van Meeteren. 
Voor onze Geloofsgemeenschap denken we speciaal aan ons lid  
Elle Cornelis-Spijkerboer, die op 12 maart 2017 overleed. 
Indien u ook een dierbare in deze dienst wilt herdenken, is hiervoor 
gelegenheid. U kunt dit aan het bestuur doorgeven. 
 
Lied 730, vers 1. 
Heer, herinner u de namen van hen die gestorven zijn, 
en vergeet niet, dat zij kwamen langs de straten van de pijn, 
langs de wegen van het lijden, door het woud van eenzaamheid, 
naar het dag en nacht verbeide vaderhuis, hun toebereid. 
 

Streekdag Vrijzinnigen in Kedichem 

Zondag 24 september 
De Vrijzinnigen in Kedichem 
nodigen ons uit voor de 
Streekdag op 24 september. De 
kerkdienst in de Hervormde 
Kerk begint om 10.00 uur en 
wordt geleid door mevr. Drs. 
Lizanne Bak-Lanser uit 
Hoornaar. 
Na de dienst is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten bij de koffie of thee. Om 12 uur zal de 
kerkhistoricus drs. Bert de Velde Harsenhorst het een en ander 
vertellen over de Kerkhervorming, nu 500 jaar geleden. Daarna 
wordt de lunch geserveerd.  De afsluiting is rond 14.00 uur. 
In Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht is er dan geen dienst. We 
hopen met een flinke groep naar Kedichem te gaan. 



 

  

Agenda ledenvergadering – 16 nov. 
 
Aan de leden, begunstigers en andere belangstellenden, 
Het bestuur van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB te 
Hardinxveld-Giessendam nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering op donderdagavond 16 november 
2017, aanvang 19.30 uur. Mocht i.v.m. punt 8 het vereiste aantal 
stemmers niet aanwezig zijn, dan nodigen wij u uit voor een Extra 
vergadering op donderdagochtend 23 november 2017, om 09.30 uur. 
Beide vergaderingen zijn in de zaal achter de kerk, Peulenstraat 167. 
 
Agenda: 
1 Opening 
2 Notulen van de algemene ledenvergadering van 17 november 2016 
3 Ingekomen stukken 
4 Jaarverslag 2016-2017 
5 Financieel verslag 2016-2017 
6 Verslag kascontrole commissie, décharge penningmeester 
7 Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 
Pauze, waarin een deel van de obligaties wordt uitgeloot  
8 Voorstel voor vergaande samenwerking met Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Onze Roeping Getrouw in Sliedrecht en de 
eventuele verkoop van het gebouw 
9 Mededelingen van onze voorganger Aries van Meeteren 
10 Begroting 2017-2018 
11 Activiteiten in het komende seizoen 
12 Bestuursverkiezing: Graag zouden wij een nieuw bestuurslid in 
ons midden ontvangen. 
13 Rondvraag 
14 Sluiting 
 
Lies Sluimer-Vervoorn, voorzitter 



 

  

 Voor ons richting toekomst 2.0 

 
 
Voorstel punt 8 van de Algemene vergadering op 16 november 2017, 
19.30 uur 
 
Het voortbestaan van onze afdeling loopt gevaar door: 
-Het kleiner wordend aantal leden; 
-De gemiddelde leeftijd van de leden; 
-Het steeds ouder wordend bestuur, dat niet wordt afgelost; 
-Afnemend kapitaal. 
 
Hierover heeft het bestuur al enkele malen met u gesproken en er 
zijn ook enige voorstellen uitgewerkt en toegepast, zoals promotie, 
bezuinigingen, vermindering van het aantal kerkdiensten, innen van 
achterstallige contributie. Zo zijn er ook nieuwe mensen die aan 
onze activiteiten deelnemen, daar zijn we blij mee. Toch zien we de 
toekomst met zorg tegemoet. 
 
1 Er is de mogelijkheid dat we gewoon doorgaan als heden met drie 
diensten per maand en de overige zondagen in Sliedrecht naar de 
kerk gaan. Dit kan tot het geld en/of het menselijk kapitaal op is. 
Voorwaarde is ook dat het bestuur dit kan volhouden. De vereniging 
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Hardinxveld-Giessendam 
blijft bestaan zo lang er middelen zijn, met huurders, allerlei betaal-,  
schoonmaak- en onderhoudsverplichtingen voor het gebouw. 
 
2 Dan is er de mogelijkheid voorlopig door te gaan met om de week 
een dienst, maar voor een vastgestelde tijd van bijvoorbeeld 2 jaar.  



 

  

Het gebouw wordt dan te koop gezet met het oog op beëindiging van 
de vereniging per 1-1-2019 of 2020.  
De opbrengst van het gebouw wordt dan door de landelijke 
vereniging beheerd voor eventuele nieuwe activiteiten hier ter 
plaatste of in de regio. Bij beëindiging van de vereniging kunnen 
onze leden elders lid worden of naar de kerk gaan. 
 
3 Zoals u weet heeft onze afvaardiging in VORT 2.0 inmiddels twee 
maal overlegd met de afvaardiging van Sliedrecht om te kijken wat 
mogelijk en wenselijk is. Dit zijn Jaap Huisman, Tilly de Groen en 
Aries van Meeteren. Zij hebben een derde mogelijkheid in kaart 
gebracht, nl. om - in nauwe samenwerking met Onze Roeping 
Getrouw in Sliedrecht -  te blijven bestaan, maar zonder eigen 
gebouw. Datum van ingang zal dan 1-1-2019 zijn. 
Beide verenigingen blijven bestaan met hun eigen voorganger en 
hun eigen activiteiten. 
Een federatie van beide verenigingen geeft meer mogelijkheden 
voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten en het voeren van 
een gemeenschappelijke PR. 
Onze vereniging betaalt een vergoeding voor het gebruik van de 
kerk in Sliedrecht. 
Onze vereniging kan incidenteel een activiteit in Hardinxveld-
Giessendam laten plaatsvinden en daarvoor een ruimte huren. 
De verdeelsleutel van het aantal kerkdiensten dat Sliedrecht en wij 
invullen is het aantal leden. Als de leden van beide verenigingen de 
kerkdiensten bezoeken, is er een redelijke opkomst. 
De besturen worden samengevoegd. 
Het gebouw wordt verkocht en van de opbrengst kunnen we nog een 
redelijke tijd bestaan. De hoeveelheid werk neemt door het afstoten 
van het gebouw af. 
De werkgroep VORT 2.0 denkt met dit voorstel nog een goede 
periode voor onze vereniging mogelijk te maken. 
 



 

  

Het bestuur wil het voorstel van de werkgroep VORT 2.0 op de 
ledenvergadering bij punt 8 in bespreking geven en in stemming 
brengen. Voor een dergelijke constructie is het nodig dat onze leden 
niet opzeggen, maar zich in dit voorstel kunnen vinden. In ieder 
geval wil het bestuur met de leden van gedachten wisselen over de 
toekomst van onze vereniging. Daarom liggen ook de andere twee 
opties op tafel.  
Het bestuur 
 
 

Expositie – foto’s Boeren in Frankrijk 
Van Tilly de Groen 
 
Het werk van de boeren in Frankrijk heeft veel overeenkomsten met 
dat in Nederland, maar de omstandigheden zijn verschillend.  
Het landschap is ruiger, droger en de grond bevat veel stenen.  
De mensen zijn ook wat ruiger, maar wel vriendelijk. Het ziet er 
romantisch uit, maar het is ook heel hard werken. 
Het melkvee is voornamelijk van het ras Simmental Française en de 
akkerbouw staat in dienst van de veeteelt: graan voor koeienkoeken 
en mais om te hakselen. De kaas wordt gemaakt in de fabriek in 
Laguiole en draagt de naam van dit stadje en heeft ook een Europees 
keurmerk. Gevolg was dat hier en daar aanwezige Friese koeien 
werden ingeruild voor Simmental. Ieder keurmerk stelt zijn eisen. 
Op het hoogland lopen in de zomer koeien van het Race d’Aubrac, 
beroemd om hun verleidelijke ogen. Ze hebben maquillage – 
opmaak-  witte oogschaduw en zwarte gekrulde wimpers. 
De boerensamenleving is nog vrij traditioneel. Milieuwaarden 
worden wel gerespecteerd. Na een tijd van teruggang volgt nu 
opleving en meer activiteit. Steeds meer jonge mensen zien een 
toekomst in de opvolging.  
De Franse overheid ziet het belang van het behoud van 
boerenbedrijven in het landelijke gebied. 
Tilly de Groen 



 

  

  

Agenda 
 
14 september Themacafé over 

‘Vrijzinnig bidden’ 
24 september Streekdag in Kedichem 
5 oktober Leeskring 
12 oktober  Themacafé 
2 november Leeskring 
5 november Herdenking overledenen 
9 november Themacafé 
16 november Ochtend : Workshop Intuïtief Schrijven 
16 november Avond: Ledenvergadering 
23 november Ochtend: 2e Ledenvergadering 
7 december Leeskring 
14 december  Themacafé 
24 december Kerstnachtdienst 
23 april Lezing van Frits de Lange over zijn recente boek 
  Heilige Onrust. Zie bespreking in dit blad. 
 
 

Leeskring 
  
Voor de eerste boekbespreking op 
donderdag 7 september lazen we Vazlav 
van Arthur Japin. De meeste lezers waren er 
zeer positief over, maar er waren ook 
enkele onvoldoendes. 
Op 5 oktober staat Zoektocht naar het 
paradijs van Arita Baaijens op het programma.  
Voor 2 november staat gepland: De kleur van geluk van Thomas 
Verbogt en voor 7 december Twee wegen van Per Patterson.  
Afhankelijk van beschikbaarheid wordt dit mogelijk omgewisseld. 



 

  

Heilige Onrust 
 

‘Beste reiziger’. Zo 
worden we vanaf 10 
december toegesproken 
op de perrons van de 
Nederlandse 
Spoorwegen. Het 
besluit van de NS om 
straks niet langer de 
aanhef ‘dames en 

heren’ te gebruiken, heeft afgelopen zomer nogal wat losgemaakt. 
Voor- en tegenstanders buitelden over elkaar heen. Ik heb geen 
behoefte om hier de discussie over te doen. Maar ik ben wel blij met 
het beeld dat de NS me zomaar cadeau heeft gedaan.  
 
Want ‘beste reiziger’ is eigenlijk een prachtige aanspreektitel, die 
niet alleen op treinpassagiers van toepassing is. Het zou ook in onze 
vieringen een mooie aanhef zijn. Reizigers zijn we allemaal, 
onderweg van A naar Beter. 
 
De weg is een religieus symbool in tal van godsdiensten. In 
sommige religies is de weg een beeld voor contact met het 
goddelijke. Maar meestal zien we dat de weg staat voor onze 
levensweg, onze reis door de tijd. Het is de soms ingewikkelde, 
slingerende route die we afleggen tussen geboorte en dood. Elke 
weg leidt ergens heen. En in vrijwel alle godsdiensten is het gáán 
van de weg belangrijker dan het einddoel. Zoals het in de muziek 
niet gaat om het slotakkoord, maar om de passievolle uitvoering van 
het hele stuk. 
 



 

  

 

 
De weg is ook bij uitstek een Bijbels motief. Bekend is het verhaal 
van Abraham die zijn land, stam en familie verlaat en op weg gaat 
naar een voor hem onbekende bestemming. Het is het oerbeeld van 
de nomade, altijd onderweg, altijd op zoek naar een plek die meer 

heeft te bieden. Pelgrims staan in dezelfde 
traditie. Gedreven door een rusteloosheid 
volgen ze een verlangen naar iets hogers, iets 
beters, ‘een land dat God hen wijzen zal’.  
 
Precies dit beeld gebruikt Frits de Lange in 
zijn boek ‘Heilige Onrust’. We zijn als 
pelgrims op zoek naar zingeving, spiritualiteit, 
of, zoals De Lange het liever noemt: geloof. 
Geloof staat volgens hem voor dat wat ons 
drijft, trekt, in leven houdt en aanvuurt. Meer 
nog dan het einddoel, gaat het om de weg er 



 

  

naar toe. ‘De reis is de bestemming’, zoals het tweede hoofdstuk van 
het boek heet.  
 
Een nadere bespreking van ‘Heilige Onrust’ houdt u van me tegoed. 
Ik wil er graag nu alvast op wijzen dat Frits de Lange op 
maandagavond 23 april a.s. naar de Kerk met de Beelden komt. Hij 
zal ons dan alles vertellen over zijn boek. Tegen die tijd zal ik ook 
een themacafé aan het onderwerp wijden, zodat we kunnen 
doorpraten over pelgrimeren, reiservaringen en ons verlangen naar 
geluk, geloof of God.  
 
Ook wij als kerkgemeenschap zijn onderweg. We trekken samen op. 
Komende maanden willen we een besluit nemen over de toekomst 
en de richting die we kunnen gaan. Net als bij een echte pelgrim 
weten we niet precies wat de reis ons brengt en wat ons te wachten 
staat. Wat hopen we? Wat zoeken we? Zien we kansen? En 
natuurlijk kunnen we blijven staan op het kruispunt. Dat is ook een 
legitieme keus.  
 
Rest nog mijn oproep: “Beste reizigers”, kom op 16 november naar 
de ledenvergadering en laat van u horen!  
 
Goede reis! Aries van Meeteren 
 
 
Dagsluiting 
 
Eigenlijk geloof ik niets 
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. 
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, 
dan denk ik dat Gij liefde zijt en eenzaam 
en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt 
zoals ik U. 
Gerard Reve 



 

  

Het thema-café: 
gezelligheid, koffie en een goed gesprek  
 
Van een brainstorm over vrijzinnigheid tot ontdekkingen in de 
brieven Paulus en een gedachtewisseling over de islam: in het 
thema-café is vorig seizoen van alles langs gekomen. En dit seizoen 
gaan we daar vrolijk mee door!  
 
We volgen hetzelfde recept als de voorgaande reeks thema-cafés. 
Alles kan en alles mag. Waarover zou u het willen hebben? Wat 
houdt u bezig?  
 
Op 14 september a.s. inventariseren we wat we de rest van het 
seizoen gaan doen. Ik heb voor die dag ook een thema voorbereid 
over vrijzinnig bidden. U heeft daar in het vorige nummer van de 
Band al wat over kunnen lezen. Het artikel staat ook op onze 
website: www.kerkmetdebeelden.nl 

 
We komen steeds 
bijeen op de 
tweede donderdag 
van de maand. De 
data vindt u ook 
op onze website, 
inclusief het thema 
dat dan centraal 
zal staan.  
 

Wees welkom!!! We beginnen om 10.00 uur, maar de koffie staat al 
klaar vanaf 09.30 uur.  
Aries van Meeteren 



 

  

Zodat het je goed gaat 
 
Vroeger werden ze in calvinistische kringen elke zondag van de 
kansel gelezen: de Tien Geboden. Vaak gingen ze vergezeld van een 
schuldbelijdenis en een genadeverkondiging. Mede hierdoor hangt 
om de Tien Geboden een geur van wet, zonden en schuld. Geheel 
ten onrechte, zeggen Karel Eykman en Margreet de Heer in een 
nieuw boekje dat de titel draagt ‘Zodat het je goed gaat. Tien 
geboden voor nu’ (Meinema 2017). 
 
Eykman en De Heer zien de geboden als aansporingen. “De tien 
geboden leggen niets op, maar roepen ons op [...] om trouw te zijn, 
te delen en eerlijk te zijn, zodat het je goed gaat.” De Tien Geboden 
als een soort levenskunst dus.  
 
Opa Karel 

Het boek is geschreven voor kinderen. De auteurs werken voor elk 
gebod een spiegelvertelling uit en een kort stripverhaal. Kinderen 
spelen de hoofdrol, maar volwassenen kunnen zich er prima in 
herkennen. Zo gaat het verhaal bij het vijfde gebod (‘Heb respect 
voor je vader en je moeder’) over opa Karel. Kleinzoon Jasper moet 
hem van school interviewen over de Tweede Wereldoorlog. Opa 
vertelt dat het platgebombardeerde Rotterdam destijds een walhalla 
was voor spelende kinderen. Maar Jasper en zijn moeder laten hem 
daar niet mee weg komen. “Je hebt toch wel iets naars of moeilijks 
beleefd?”  
 
Dan vertelt opa dat zijn ouders hem in de hongerwinter naar Den 
Briel hadden gestuurd om daar aan te sterken in een ander gezin. 
Opa begreep dat niet goed en voelde zich afgewezen. Hij speelde er 
met een meisje dat ook uit Rotterdam kwam en in Den Briel was 
geplaatst. Ze kregen zelfs ‘verkering’, maar het gezin waar het 
meisje logeerde maakte daar een einde aan, tot groot verdriet van 



 

  

opa Karel. Jaspers moeder reageert een beetje boos. Waarom heeft 
opa dit verhaal nooit eerder aan haar vertelt? Ook zíj voelt zich 
afgewezen: “Altijd heb je alles voor je gehouden!”  
 
De moraal van het verhaal ligt er wat dik op, zoals in meer verhalen 
in ‘Zodat het je goed gaat’, maar daar is het dan ook een kinderboek 
voor. Ook de strips maken steeds een niet te missen punt. Soms 
werkt dat een beetje op mijn zenuwen, maar de verhalen weten me 
geregeld te ontroeren. Neem het stripje bij het derde gebod: ‘Spreek 
mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken’. Daarin komt een 
nieuw cherubijntje in de hemel en ze krijgt een rondleiding van God.  
 
 



 

  

Verderop in het stripje verzucht God: ‘Soms heb Ik het zo gehad met 
de mensheid. Maar dan is er opeens weer iemand die me in mijn hart 
weet te raken.’ Een mooi beeld. 
 
Het boek is gecompleteerd met een rubriek ‘Napraten’, waarin Karel 
Eykman nog eens langs alle geboden gaat met een korte uitleg. Bij 
het verhaal over het vierde gebod (‘Vier de sabbat, want dat is een 
bijzondere dag’) schrijft hij: ‘We zijn met zijn allen zo hard bezig 
om ieder uur van ons leven nuttig en zinvol te besteden, dat we 
vergeten om tijd vrij te maken om vrij te zijn. Het is heel goed om 
er, al is het maar eens in de week, even tussenuit te knijpen en 
dingen te doen die geen direct nut hebben. Er gaat niks boven 
niksen.’ 
 
Al met al een aardig boekje, zeker voor kinderen, met wenken waar 
we best wat langer bij stil zouden kunnen staan. De Tien Geboden 
als levenskunst, waarom niet?  
 
Aries van Meeteren 
 

Oproep:  
interviews geschiedenis vrijzinnig jeugdwerk 
 
De vroegere tijd bij de VCJC of VCSB brengt bij veel vrijzinnigen 
nog altijd heel wat herinneringen naar boven. Inmiddels bestaat er 
helaas geen landelijke vrijzinnige jeugdorganisatie meer. 
 
Historisch promotieonderzoek 
Om dit bijzondere hoofdstuk uit ons vrijzinnige verleden te bewaren 
–en er hopelijk lessen uit te trekken voor de toekomst– is Klaas 
Douwes begonnen aan een promotieonderzoek. 
Hierin staat de geschiedenis van het vrijzinnige jeugdwerk vanaf 
1958 centraal, met als leidende vraag: hoe ging de vrijzinnigheid om 



 

  

met de opkomst van de moderne jeugdcultuur? Dit doet Douwes 
onder andere aan de hand van gesprekken. 
 
Gesprekken en materiaal 
Hij zoekt daarom mensen die hij kan interviewen over hun 
ervaringen bij de vrijzinnige jeugdbeweging. Mocht u hieraan mee 
willen werken, geeft u hem dan alstublieft een seintje. Ook wanneer 
u thuis wellicht bruikbaar materiaal heeft liggen (denk aan 
brochures, foto’s, dagboeken, brieven enz.) en deze ter beschikking 
wilt stellen voor het onderzoek, hoort hij dat graag. 
Klaas Douwes is voorganger in Apeldoorn. 
 
DE VREDE  
 
Kijk, daar gaat de vrede.  
Iedereen springt op.  
Waar? Daar! In die blauwe jas!  
Ze drukken hun neus tegen het raam, 
leunen op elkaars schouders.  
Hij is heel klein.  
Ze hebben hem nog nooit gezien.  
Ze roepen: vrede! vrede!  
Hij hoort hen niet,  
verdwijnt uit hun gezicht.  
 
Ze voelen hun hart bonzen  
en gaan weer naar binnen, grijpen elkaar beet en aarzelen.  
Moeten ze elkaar doodslaan of moeten ze elkaar kussen?  
Wat moeten ze doen?  
Jij mag het zeggen, fluisteren ze.  
Nee, jij.  
Nee, jij!  
Jij! 
(Toon Tellegen) 



 

  

  

Workshop Intuïtief schrijven 
 
Graag willen wij een workshop ‘Intuïtief schrijven’ aanbieden op 
donderdagmorgen 16 november, 10-12 uur.  
Onze oud-plaatsgenote Yvonne Mallander uit Oud-Beijerland zal dit 
presenteren. Het is voor minimaal 4 personen, maximaal 8-10. 
De kosten zijn € 12,00. In overleg met de deelnemers bekijken we of 
er meer workshops worden georganiseerd. 
Het is een open workshop, dus niet alleen voor leden. 
 
 

 
 
Opgeven zo spoedig mogelijk bij Tilly de Groen. 
 
 
Begin met het nodige 
doe daarna het mogelijke 
en dan ineens doe je zomaar het onmogelijke 
(Franciscus) 



 

  

We zijn meer verbonden dan 
we denken  
 

Nederland doet het goed in de internationale gelukslijstjes. Maar uit 
allerlei onderzoek blijkt ook keer op keer dat Nederlanders 
ontevreden zijn. Ze zijn bang en boos en naar binnen gekeerd. Ik heb 
daar met een collega van RTV Rijnmond een radioprogramma over 
gemaakt en daarin spraken we onder anderen met de Rotterdamse 
filosoof Henk Oosterling. Hij heeft een origineel recept voor geluk.  
 

Oosterling is de schrijver van het boek 
Waar geen wil is, is een weg (2016). 
Een cryptische titel. Het is toch juist 
dat waar wél een wil is, een weg is? 
Niet in de visie van Oosterling. In het 
radioprogramma legt hij dat als volgt 
uit: 
 
 “We willen zo ontzettend veel en we 
vinden ook dat we overal maar recht op 
hebben. Wat we vergeten is dat die 
rechten over een heel lange periode 
zijn opgebouwd. Mijn vader heeft jaren 
gewerkt in de haven aan de opbouw 
van Rotterdam en daar kan ík nu van 
profiteren. Misschien moeten we eens 

een keer niet zoveel willen en kijken wat er dan nog meer mogelijk 
is.” 
 
Maar er zit nog een andere kant aan de titel van het boek: “Ik vind 
dat we allemaal zo’n opgeblazen ego hebben gekregen dat niemand 
dat ego meer opzij kan zetten. Het is: ikke, ikke en de rest kan 



 

  

stikken.” Ons ego zit ons kortom in de weg. We zien niet meer hoe 
zeer we verbonden zijn met andere mensen. En dat zorgt er volgens 
Oosterling voor dat de samenleving vastloopt. Het samen-leven 
loopt vast. 
 
Oosterling: “Wij kunnen alleen maar zo boos en egoïstisch zijn 
omdat een heleboel andere mensen dingen voor ons doen, ons eten 
oogsten, onze kleren produceren, dat wat we kopen naar de winkels 
of ons huis vervoeren etc. En dat snappen we niet. We zijn helemaal 
geen individuen, maar inter-viduen. ‘In’ als in individu betekent 
‘niet’, ‘dividere’ betekent ‘delen’, dus een individu is ondeelbaar.” 
 
“Maar een mens bestaat juist bij gratie van relaties: we worden nog 
niet gekloond met z’n allen, dus we bestaan alleen maar bij gratie 
van relaties, we komen er uit voort! Wat er tussen mensen speelt is 
veel belangrijker voor ons dan wat we zelf klaarmaken. Daarom zijn 
we inter-viduen. We delen ons met anderen, we delen ons aan hen 
mee en nemen deel. Om dat goed te kunnen doen, zijn heel andere 
skills nodig op school dan we ons de afgelopen 150 jaar hebben 
aangeleerd.” 
 
We leren nu op school vooral om ons eigen autonome ‘zelf’ te zijn. 
“Maar ik kan je aanraden om eens een keer echt jezelf te zijn. Ga 
maar eens een uur zitten en probeer dan maar eens jezelf te zijn. 
Kijk maar eens hoeveel er dan binnenkomt...” 
 
Niet dat Oosterling af wil van het autonome individu. Maar we 
moeten niet denken dat we in ons uppie kunnen bestaan. Jules 
Deelder zei al: ‘De omgeving van de mens is de medemens.’ We 
hebben anderen gewoon nodig, ook om via hen aan goede ideeën te 
komen. Oosterling geeft een kleine denkoefening: “Schrijf voor 
jezelf eens op met wie je allemaal op dagelijks niveau omgaat. En 
hoeveel verschil zit er tussen die mensen? In hoeverre zijn het 
ándere mensen dan jij?”  



 

  

 
Of: “Als je je verjaardag viert en je intieme vrienden uitnodigt, wie 
zitten er dan? Zijn dat allemaal dezelfde soort mensen als jij of zitten 
er ook nog andere mensen tussen? Dat is wel een goede maatstaf van 
hoe goed je geïntegreerd  bent in de samenleving. En dan praten we 
niet eens over integratie met andere culturen, maar met iedereen! 
Met hoeveel soorten mensen ga je eigenlijk om? Hoe goed kun je 
communiceren met werkelijk andere mensen? Of wil je alleen maar 
met je eigen mensen communiceren? Dat laatste kan natuurlijk ook, 
maar dan begeef je je maar in een heel klein kringetje.” 
 
Dus heel praktisch: “Kijk op het niveau van alledag wat je met 
andere mensen doet. Met wie ga je uit? Wat laat je je kinderen zien? 
Het kleinste netwerkje is je gezin. En dan heb je daar omheen nog je 
familie met je ouders en neven en nichten. Wat doe je met hen? Heb 
je iets met je buren? Doe je dingen met hen? Met collega’s? Dat zijn 
allemaal verschillende netwerken. In hoeveel netwerken functioneer 
je nu eigenlijk? En als je zo’n netwerkkaart voor jezelf maakt, dan 
zou je wel eens tot de ontdekking kunnen komen dat het eigenlijk 
maar een heel klein groepje is met wie je omgaat. En dat je eigenlijk 
helemaal niet zoveel nieuwe dingen krijgt (of leert), omdat je 
voortdurend herhaalt wat je altijd herhaald hebt.” 
 
“Ik denk zelf dat een ge-inter-esseerd leven meer kwaliteit heeft, 
omdat je nieuwe dingen ontdekt. En ik denk dat het effect daarvan is 
dat je veel beter in je vel komt te zitten. En dat noemen we dan maar 
geluk.”  
 
Henk Oosterling, Waar geen wil is, is een weg. Doendenken tussen 
Europa en Japan (uitgeverij Boom) 
 



 

  

Collecten 
De collecte voor het werk van Ineke de Groen voor ouderen in 
Roemenie op 25 juni werd aangevuld tot € 288,95. 
Voor de Hypofyse stichting via exposant Corrie van Willigen op 20 
augustus werd € 60,00 bijeengebracht. 
 

2015    2017  
15-11 152,57 8-5 86,00 8-1 92,20 
29-11 97,50 22-5 89,30 22-1 79,00 
6-12 87,10 5-6 69,60 5-2 144,45 

13-12 81,00 19-6 204,60 12-2 80,10 
20-12 75,50 3-7 159,26 19-2 79,10 
24-12 161,60 24-7 64,00 5-3 71,20 
25-12 69,50 7-8 111,80 12-3 73,00 
2016  21-8 135,50 19-3 88,10 

3-1 125,31 4-9 114,37 2-4 104,00 
10-1 53,10 11-9 54,50 9-4 67,25 
17-1 239,95 18-9 88,90 16-4 134,10 
24-1 56,00 9-10 131,80 23-4 43,20 
14-2 101,65 16-10 98,65 7-5 102,95 
28-2 63,83 29-10 74,55 21-5 137,20 
6-3 88,50 6-11 217,95 11-6 92,50 

20-3 73,21 20-11 39,50 25-6 173,45 
24-3 40,00 27-11 128,60 9-7 103,15 
27-3 143,50 4-12 87,10 23-7 110,20 
3-4 73,60 11-12 174,74 6-8 101,05 

10-4 287,60 18-12 65,50 20-8 116,55 
24-4 93,10 24-12 125,60   

 



 

  

Vrijzinnigen Nederland 
Afd. Hardinxveld-Giessendam 
 
Kerkgebouw:  Peulenstraat 167, geen postadres, geen telefoon 
Postadres: Peulenstraat 215, 3371 AM  Hardinxveld-Giessendam 
 

E-mail: 
Website: 
Voorganger: 

info@kerkmetdebeelden.nl 
www.kerkmetdebeelden.nl 
Dr. A.P.B. Van Meeteren, Rivierdijk 523, 3361 AM 
Sliedrecht. tel. 06 2625 8184 alleen overdag, behoudens 
noodgevallen 
e-mail avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl 

  
De Band: 
 
Kopij data: 
E-mail 

Tilly de Groen, Groot Veldsweer 55, 3371 CB,  
tel. 06-37374559, tilly@degroen.eu 
1 december, 1 maart, 1 juni, 1 september 
redactie@kerkmetdebeelden.nl 

 
Aandachtscommissie: 
 

 
Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Peulenstraat 215, 3371 
AM, Tel. mobiel 06-8333 4406 
 

BESTUUR: 
Voorzitter: Mw. E. Sluimer-Vervoorn, Bonkelaarplein 97, 3363 EL 

Sliedrecht, tel. 0184-612475 
Secretaris: Mw. M.A.de Groen-van den Berg, Groot Veldsweer 55, 3371 

CB,  06 3737 4559, tilly@degroen.eu 
Administrateur/ 
penningmeester: 

Dhr. K. Bohré, Pauwtjesmolen 4, 3371 RM, tel. 0184-614359 
Rekeningnummer NL70 INGB 0000 5957 95 of  
NL11 RABO 0325 0333 74  
beide ten name van de penningmeester NPB. 

Leden: Mw. T. Keizer-Trapman, Rivierdijk 646, 3371 EE, tel. 0184-
612002 
Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Peulenstraat 215, 3371 AM, tel. 
06 8333 4406 
 

  



 

  

 Ontmoetingsdag VVP, 27-8 

 
 

Op zondag 27 augustus waren we met drie personen 
aanwezig op de Ontmoetingsdag van de VVP in 
Zevenhuizen. Hun mooie gebouw, een monument, 
bestond 150 jaar en dat werd gevierd. 
De feestelijke dienst in de overvolle kerk werd geleid 
door dr. E.H. Cossee.  
Na de koffie en de smakelijke lunch in de buitenlucht 
kregen we een 
rondleiding 
door het 
Natuurgebied 
Rotta. Hierover 
was in de kerk 
ook een 
presentatie. Met 
een hapje en 
een drankje 
werd deze mooie ontmoetingsdag afgesloten. 
 

   



 

  

 Expo Foto’s – boeren in Frankrijk 
 

 

9-9 Open 
Monumentendag  
 
In de morgenuren, met hier en daar 
een buitje, was het wel erg rustig. 

Gelukkig knapte het weer in de middag op en waren er bezoekers en 
leuke gesprekken. 


