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Een schilderij uit de zojuist afgesloten expositie van de heer
van Dam uit Hardinxveld-Giessendam.
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De eerste vergadering 8 september

Bovenaan het verlanglijstje:

Graag zouden wij een nieuw bestuurslid in ons midden ontvangen.

September uitje

Voor diegenen die minder rap van been zijn:

Zaterdagmiddag 24 september van 14 — 16 uur ter plekke: naar het
Biesbosch museum in Werkendam: Een rondje in het museum en
dan daar iets drinken.

De bedoeling is dat de
ouderen thuis afgehaald en
teruggebracht worden.

Een gezellige middag is
voor iedereen wel wat, dus
wie er zin in heeft kan
meegaan. U kunt een vrije bijdrage geven.

Opgeven op de lijst in de hal van de kerk of aan het bestuur.




Diensten, aanvang 10.00 uur

18 sept.

25 sept.
2 okt.

9 okt.

16 okt.
23 okt.

30 okt.
6 nov.

13 nov.
20 nov.
27 nov.
4 dec.

11 dec.
18 dec.
24 dec.
25 dec.

Kunst in de kerk: Outsider Art, Syndion Gorinchem
mw. ds. M. Nieuwenhuis-den Dulk, Schiedam
Geen dienst.

Geen dienst. Streekdag in Meerkerk, drs. Zandrie
Albada, gezellige nazit met alles erop en eraan
dr. A.P.B. van Meeteren, Sliedrecht,
kindernevendienst, koffiedrinken

Extra collecte voor Stichting Vluchteling

ds. .M. de Jong, Rotterdam

Geen dienst. In Sliedrecht ds. mw. Th. Huisman-
Verspui, Nijkerk

Mw. A. van Wijngaarden, Rotterdam

drs. Z.Albada, Gorinchem, herdenking van de
overledenen, koffiedrinken

Geen dienst. In Sliedrecht dr. A.B.P. van Meeteren
ds. J.H.B. de Waard, Papendrecht

le advent, mw. ds. T. Huisman-Verspui, Nijkerk
2e advent, Mw. ds. M. Nieuwenhuis-den Dulk,
Schiedam, kindernevendienst

Extra collecte voor Stichting voor Polen

3e advent, dr. A.B.P. van Meeteren, Sliedrecht
4e advent, ds. J.H.B. de Waard, Papendrecht
Kerstnachtdienst, drs. Z. Albada, Gorinchem
Geen dienst

Kindernevendiensten

Op 9 oktober en 4 december is er de mogelijkheid van
kindernevendienst.
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18 sept. mw. G. van de Graaf-Tromp

9 okt. mw. A. Huisman-Dubbelman

16 okt. mw. M. v. 't Verlaat-de Bruin

30 okt. mw. A. v. Noordenne-van Zuilen
6 nov. mw. E. Sluimer-Vervoorn

20 nov. mw. C. Versluis-den Hertog

27 nov. mw. M.A. de Groen-van den Berg
4 dec. mw. N. van der Vlies-Tukker

11 dec. mw. T. Keizer-Trapman

18 dec. mw. A.E. Kazen-van Dijk

24 dec. mw. G. v. d. Graaf-Tromp
Autodienst

18 sept. mw. T. Keizer-Trapman

9 okt. dhr. P. van 't Verlaat

16 okt. dhr. K. Bohré

30 okt. mw. A. van Noordenne-van Zuilen
6 nov. dhr. R.P. de Groen

20 nov. mw. T. Keizer-Trapman

27 nov dhr. P. van 't Verlaat

4 dec. dhr. K. Bohré

11 dec. mw. A. van Noordenne-van Zuilen
18 dec. dhr. R.P. de Groen

24 dec. mw. T. Keizer-Trapman

Tel.

613256
630083
612441
614543
612475
613203
06 3737 4559
612184
612002
06-83334406
613256

612002
612441
614359
06-51296539
06-12830068
612002
612441
614359
06-51296539
06-12830068
612002



Blijven zoeken naar de bron

Onze geloofsgemeenschap is al bijna 130 jaar een trots baken van
vrijzinnigheid in Hardinxveld en omgeving. Tijdens huisbezoeken
krijg ik vaak de vraag voorgelegd hoe lang dat nog zo zal blijven.
Een moeilijke vraag. En een makkelijk antwoord is er niet.

Laatst kwam ik op de Peulenstraat langs ons kerkgebouw. En ik
keek eens goed naar de beelden van Aart van Bennekum die sinds
1960 de straatkant van het pand opsieren. Wat verbindt deze
kleiplasticken? Wat hebben Elia, de verloren zoon en de
Samaritaanse vrouw met elkaar gemeen? En wat hebben ze ons
vandaag te zeggen, nu de tijden zo anders zijn dan een halve eeuw
geleden?

Een van de eerste dingen die me opvallen is dat in elk van de
verhalen sprake is van een bron. Elia is op de vlucht voor de wraak
van koning Achab en is neergestreken bij de beek Kerit. De verloren
zoon keert terug naar zijn ‘bron’, de familie waaruit hij voortkomt.
En het verhaal van de Samaritaanse vrouw gaat over de Jacobsbron

die voor Jezus aanleiding is om te vertellen over levend water.



Een tweede element in de drie verhalen is ‘gevoed worden’. Elia
krijgt bij de beek iedere morgen en avond bezoek van raven die hem
brood en vlees bezorgen. De jongste zoon uit de middelste plastiek
probeert zich in leven te houden met varkensvoer, keert terug naar
huis en wordt feestelijk onthaald door zijn vader. Die biedt hem niet
alleen een mestkalf aan, maar ook zijn open armen die hem voeden
met liefde. De Samaritaanse vrouw komt in het gesprek op het spoor
van de bron van levend water en zal nooit meer dorst hebben als zij
daarvan drinkt, zo belooft Jezus.

De beelden laten Bijbelfiguren zien die, al dan niet gedwongen, zelf
op weg gaan om te zoeken naar een bron waaruit zij kunnen leven.

Onze geloofsgemeenschap wil al bijna 130 jaar mensen
ondersteunen die ook op zoek zijn naar een begaanbare weg en een
voedende bron. Op de website van Vrijzinnigen Nederland
beschrijven we het zo: “We willen een plek zijn voor mensen die
zoeken naar bronnen van zingeving en inspiratie en die zorg willen
dragen voor elkaar. We geloven dat we elkaar in onze zoektocht
kunnen helpen en stimuleren door vanuit een open houding ideeén
uit te wisselen over de bron van het bestaan en onze verbinding
daarmee. Wij putten uit tal van tradities, waaronder de Bijbel, en
laten ons aanspreken door kunst, literatuur, muziek en de natuur.”

Je zou kunnen zeggen dat onze gemeenschap in zekere zin een
vierde beeld vormt, naast de drie van Van Bennekum: de
gemeenschap als pleisterplaats voor mensen die zoeken naar de bron
waaruit ze willen leven. De komende jaren staan we voor de opgave
om (opnieuw) na te denken over hoe we die pleisterplaats kunnen
blijven bieden.

Er borrelen direct allerlei vragen in mij op. Wat is er nodig voor
zo'n pleisterplaats, ook in praktisch opzicht? Zijn onze



mogelijkheden te vergroten door (nog meer) samen op te trekken
met bijvoorbeeld de vrijzinnige gemeenschap ‘Onze Roeping
Getrouw’ in Sliedrecht? Hoe zou die samenwerking eruit kunnen
zien? Hoe zien andere vrijzinnige geloofsgemeenschappen de
toekomst voor zich en welke stappen zetten zij?

Het zijn vragen waar ik nog geen antwoord op heb. Maar ik vind dat
we ze moeten stellen, gezien het moois waar we voor staan en de
trots die we daarbij voelen. Laten we blijven zoeken naar de bron,
ook naar de bron van ons kerkzijn.

Kleinst denkbare bron, onder stenen bedolven,
welt op, licht waterlint door de steppe,
waterschicht om rotsen heen de woestijn in

baant een stroomdal dwars door het onbewoonbare,
stevent af op ongenaakbare hoogten,

vaart door dode steden bruisend en muitend

drenkt de wortels van versteende platanen,

plengt oases, vloeit op velden, door tuinen,

waaiert regensluiers uit over rozen.
(Huub Oosterhuis)

Aries van Meeteren

Vertel het me en ik zal het vergeten.
Toon het me en ik zal het onthouden.
Laat het me doen en ik zal het begrijpen.

Chinees gezegde.



Contact met de voorganger

Bellen, mailen, appen, sms-en, facebooken, ik ben van alle markten
thuis. Maar het liefst kom ik gewoon bij u langs. Dat praat wel zo
makkelijk. Maak gerust een afspraak! Ik ben er niet alleen voor bij
ziekte, nood en andere calamiteiten. Ook als u wel eens een goed
gesprek kunt gebruiken of eens van gedachten wilt wisselen over
iets dat u bezig houdt, kom ik graag op de koffie.

Ik ben bereikbaar op avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl. Wie wil
bellen, kan me overdag bereiken op 06-26258184. Gezien mijn

overige werkzaamheden kan ik niet beloven dat ik u onmiddellijk
uitgebreid te woord kan staan. Maar ik maak graag een afspraak
voor een vervolggesprek.

Aries van Meeteren

Verhuizing

Anoeska en ik verlaten onze stek aan de Stationsweg. We hebben
daar vijftien jaar met heel veel plezier gewoond. Het is
tegenwoordig hip om te zeggen dat we ‘toe zijn aan een nieuwe
uitdaging’. Maar eigenlijk waren we vooral op zoek naar een
uitdaging minder. We hebben een mooi appartement gevonden aan
de Rivierdijk in Sliedrecht en daar wonen we vanaf 18 oktober. Ons
nieuwe adres is Rivierdijk 523, 3361 AM in Sliedrecht. Onze
telefoonnummers blijven ongewijzigd.

Tijdens mijn verhuizing in de herfstvakantie ben ik soms misschien
slecht bereikbaar.

Aries van Meeteren


mailto:avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl

Aandachtscommissie

Wijj stellen het op prijs dat u opnamen in het ziekenhuis en

thuiskomst uit het ziekenhuis meldt aan Liesbeth Kazen (06-8333

4406) of aan Tonny Keizer (0184-612002), zodat wij hieraan

aandacht kunnen besteden.

Verjaardagskalender

Wijj feliciteren de jarigen van de komende
maanden en wensen hen een fijne dag toe:

15 sept. dhr. L. Langeveld

27 sept. mw. M.H. v.d. Graaf-Tromp
27 sept. dhr. J.W. Busé

5 okt. dhr. J. den Breejen

17 okt. mw. J. Langeveld-van Heumen
3 nov. mw. T. Keizer-Trapman

7 nov. dhr. G. Langeveld

7 nov. dhr. W. Cornelis

13 nov. dhr. K. Bohré

18 nov. dhr. J. Huisman

23 nov. mw. J. Verdoorn-Sluimer
27 nov. dhr. C.G. Verdoorn

1 dec. dhr. J. Van Wingerden




Zijn muziek kleurde ons leven

In memoriam Gijsbert Versluis

Op 14 juni jl. overleed Gijsbert Versluis op 83-jarige leeftijd.
Tijdens de uitvaart op 18 juni hebben we hem herdacht met veel
muziek. Hoe had het ook anders gekund? Gijsberts leven is niet
denkbaar zonder muziek. Muziek kleurde zijn leven. En
terugkijkend mogen wij dankbaar vaststellen dat hij met zijn muziek
ook ons leven heeft gekleurd.

Gijsbert speelde met veel passie en deskundigheid de prachtigste
muziek, vooral op de piano. Dat deed hij thuis, op school, bij
zangvereniging Volharding en andere gezelschappen. Zijn orgelspel
luisterde de bijeenkomsten op van onze geloofsgemeenschap. Wij
kijken daar met zeer veel genoegen op terug.

Gijsberts leven was zelf ook als muziek, een concert. Nu weer een
vrolijk allegro, dan weer een droevig largo, soms een dissonant of
een paukenslag. Het was een concert waar niemand een programma
van had. Hij zelf ook niet.

Toen de diagnose Alzheimer werd gesteld, verloor Gijsbert de regie
die hij als dirigent van het koor en organist van de kerk altijd zo
strak in handen had. De muziek ontspoorde, de noten raakten op.
Hoezeer Gijsbert ook had geprobeerd om dit te voorkomen, het
overviel hem toch. Het bleek weer. Van het concert des levens krijgt
niemand een program.

Tijdens de uitvaart hebben we uitgesproken dat Gijsberts muziek,
die ons leven kleurde, verder draagt. Zij blijft, opgenomen als ze is
in het Concert des Levens, met een hoofdletter. Dankbaar zijn we



voor alles wat hij ons heeft gegeven als man, vader, opa, vriend,
kennis, als mens. Zijn muziek kleurt ons leven nog.

P
. L
Aries van Meeteren e NaVig %19

Herdenking van de overledenen

Op zondag 6 november zullen we de mensen herdenken die ons dit
jaar ontvallen zijn.

We denken aan de heer Van der Wiel, geen lid van onze kerk, maar
de laatste jaren was hij organist. Hij kwam ook wel vaak gewoon in
de kerk. Begin november 2015 is hij overleden.

Op 3 november 2015 overleed ons trouwe lid mevrouw A. van de
Herik-van Wijngaarden. Zowel in de kerk als op de
vrouwenvereniging heeft zij intens meegeleefd en meegewerkt.

Op 2 april 2016 overleed ons trouwe lid de heer Jasper Sluimer, die
zoveel voor onze vereniging betekend heeft en ook in de financi€le
administratie steeds zijn hulp heeft gegeven.

Op 14 juni overleed ons trouwe lid Gijsbert Versluis, die vanaf 1965
onze organist is geweest tot hij niet meer kon. Altijd stond hij klaar
om mee te doen en mee te denken met onze vereniging.

Wij weten dat sommigen een geliefd persoon hebben verloren,
misschien ook u. Als u het op prijs stelt dat deze persoon wordt
genoemd en zo herdacht, kunt u dit doorgeven.

Deze dienst wordt geleid door drs. Zandrie Albada. U bent allen
welkom op het koffiedrinken na de dienst.



Begrafenisblues

Zet de klokken stil. Telefoon eruit.
Verbied de honden hun banaal geluid.
Sluit de piano’s, roep met stille trom
de laatste tocht van deze dode om.

Laat een klein viiegtuig boven 't avondrood
de witte boodschap krassen: Hij is Dood.
Doe crépepapier om elke duivekraag

en hul de luchtmacht in het zwart, vandaag.

Hij was mijn Noord, mijn Zuid, mijn West en Oost,
Hij was al mijn verdriet en al mijn troost,

mijn nacht, mijn middag, mijn gesprek, mijn lied,
voor altijd, dacht ik. Maar zo was het niet.

Laat in de sterren kortsluiting ontstaan,

maak ook de zon onklaar. Begraaf de maan.

Giet leeg die oceaan en kap het woud:

niets deugt meer, nu hij niet meer van me houdt.

Wystan Hugh Auden (1907-1973)

(Vertaling Willem Wilmink)

Uit: Gedichten die vrouwen aan het huilen maken

61 vooraanstaande Nederlandse en Vlaamse vrouwen over de poézie
die hen ontroert.

Samengesteld door Isa Hoes



Voorlopige Agenda

28 aug.
1 sept.
10 sept.
18 sept.
20 sept.
24 sept.
2 okt.
6 okt.
3 nov.
10 nov.

17 nov.

1 dec.

11 dec.
5 jan.
jan.
jan./febr.

2 febr.
2 mrt.
mrt.
25 mrt.

6 apr.
begin mei
20 mei

juni

0 ’E q:# p
Ontmoetingszondag VVP T ‘%@f r &
Leeskring cﬂ;\\.‘gg&:’ wt
Open Monumentendag q;?.s' i\~
Kunst in de Kerk o 0’ Q°
Vrouwenvereniging

Biesbosch Museum

Vrijzinnige Streekdag in Meerkerk

Leeskring

Leeskring

Liberaal Christendom: Alke Liebich, een van de
auteurs, geeft een lezing over haar bijdrage onder de
titel: 'De bijbel kan me nog meer vertellen'
Algemene Ledenvergadering

Leeskring

Kunst in de Kerk

Leeskring

Neva Ensemble zingt in Sliedrecht

Lezing Marianne Evers over chakra's bij de expositie
van de tekenclub chakra's

Leeskring

Leeskring

Kunst in de Kerk

Lezing van Ton Vink over zijn boek: 'Schrijvers en
Filosofen over Wat is God'

In de bibliotheek in samenwerking met de bibliotheek
Leeskring

Dagje uit

Regiodag bij Vrijzinnigen Hoeksche Waard, 125-
jarig jubileum en lezing van Laurens ten Kate,
hoogleraar Universiteit Humanistiek in Utrecht
Kunst in de Kerk



De Bijbel kan me nog meer
vertellen!

Lezing Alke Liebich op 10 november a.s.

Wie wel eens in de Bijbel bladert, komt soms teksten tegen waar het
bloed vanaf spat. Lugubere verhalen, obscure passages en uitspraken
waar je maag van omdraait. Wat moeten we daarmee? Snel slaan we
de Bijbel weer dicht.

In de tweede eeuw na Christus was er een zoon van een bisschop die
vond dat het hele Oude Testament, vanwege de vele gewelddadige
passages, niet meer in de Bijbel thuishoorde. Deze Marcion stelde
daarom zelf een Bijbel samen, zonder het Oude Testament. Ook
sloopte hij alle verwijzingen naar dat Oude Testament uit de tekst
van het Nieuwe Testament. Uiteindelijk hield hij één evangelie en

tien brieven van Paulus over.

Tja, dat is misschien wat al te drastisch. Maar hoe kunnen we dan
omgaan met teksten die ons een vieze smaak in de mond geven?
Overslaan? Of hebben ook die hoekige en schurende teksten ons nog
iets vertellen?



Alke Liebich is predikant van de
vrijzinnige combinatie in de
Johanneskerk in Amersfoort. Zij is een
van de auteurs van het recent verschenen
overzichtswerk ‘Liberaal christendom.
Ervaren, doen, denken.’ Liebich ziet de
Bijbel als bron van geloof. De hele
Bijbel, dus ook de moeilijke delen waar
we vaak geen kant mee op kunnen.

Op 10 november laat Liebich zien hoe
we de Bijbel kunnen lezen als
gesprekspartner. Tijdens haar lezing zal
ze de teksten die we vaak liever negeren
niet overslaan, maar juist betrekken in het gesprek. Wie weet wat de
Bijbel ons dan nog meer kan vertellen!

Datum: 10 november a.s.

Plaats: Kerk met de Beelden

Entree: € 5,00

Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Open Monumentendag succes

Voor het eerst deden wij op 10 september mee met de Open
Monumentendag. Het thema was Iconen en Symbolen. Wij hadden
de foto-expositie 'Kruizen in Zuid-Frankrijk' nog eens opgehangen.
Er was een wandeling door het dorp uitgestippeld vanaf de Koperen
Knop, via Herberg De Witte Zwaan, de Ned. Hervormde Kerk, de
Kerk met de Beelden naar de Bibliotheek en daartussen alle
interessante bouwwerken. Overal waren interessante dingen te zien.
Wij mochten 37 bezoekers verwelkomen; het was positief.



Expositie Outsider Art
Kunst in de Kerk, 18 september 2016

Wat is Outsider Art?

De kunstenaars van het Atelier van Syndion maken 'Outsider Art'.
Outsider Art of Art Brut is kunst gemaakt buiten de gevestigde
kunstorde. Het gaat om pure expressie, niet belast of geremd door al
te veel kennis van kunstgeschiedenis en theorie. De makers hebben
geen kunstacademie gevolgd. Het gaat om levensechte uitingen, het
is wat het is, het staat niet ter discussie, het staat dicht bij de
persoon.

Outsider Art is een dagbestedingsproject van Syndion, en is
gevestigd in Leerdam, Gorinchem en Dordrecht. ledere kunstenaar
heeft zijn eigen stijl van werken en een duidelijke voorkeur voor
onderwerpen, thema's en materialen of technieken.

Uit het Atelier in Gorinchem wordt het werk van een aantal
kunstenaars in onze kerk getoond:

Stadsgezichten in vogelvlucht, Dirk Slob

Portretten van Kat von D., Ruwan Bevelander

Game-figuren: Centaur en Minotaurus, Adam

Cobra en Ontkiemen, Tom de Joode

Schuttersstuk, Dirk van Drenth

Vensters en Naakt, Nout Schepman

Veel plezier was er bij het uitzoeken; u veel plezier gewenst bij het
kijken!

We hebben wat kunstkaarten van Syndion meegenomen voor de
verkoop. Ook zijn er folders en visitekaartjes voor u aanwezig.



Het lied van de wind

In de eerste helft van de dertiende eeuw zingt en zwerft
een man door Italié: Franciscus van Assisi, die gaat leven
van broeder zon en zuster maan en van broeder wind.

Door de pijnbomen blies zacht de wind. Die neuriede een
mooi lied. En Franciscus luisterde naar de stem van de
wind,; de wind sprak met hem. De wind werd zijn grote
vriend. Is ook de wind niet een pelgrim en zwerver in
deze wereld, zonder dak, altijd ronddolend en
verawijnend? Arm onder de armen draagt hij wel in zijn
onthechting de rijke zaden van de schepping.

Hij bewaart niets voor zichzelf. Hij zaait en gaat voorbij,
zonder zich te verontrusten waar dat alles kan vallen,
zonder iets te weten van de vrucht van zijn werk. Hij is
tevreden met zaaien en doet het met overvioed. Aan
niets gehecht is hij vrij van alle ruimte. Hij waait waar hij
wil, zoals in de Schrift wordt gezegd.

En terwijl Franciscus het lied van de wind hoorde, voelde
hij in zich het verlangen groeien deel te hebben aan de
Geest, de adem des Heren en aan zijn heilige werking.

Jan van Kilsdonk
uit: Delf mijn gezicht op,
Kampen, Kok Agora, 1989, 134.



Ja, maar wat als alles lukt?

Ergens in het gebouw van
RTV Rijnmond hangt een

poster met een spreuk
J a' maa r erop. Het is een tekst van
wat a I S Omdenken, een project

van schrijver en

a I I e s I u kt 9 theaterregisseur Berthold
e Gunster. En het is voor
mij, pessimist als ik soms
ben, best een
ongemakkelijke tekst: ‘Ja, maar wat als alles lukt?’ 1k ben gewend
om altijd duizend-en-een dingen te bedenken waarom iets een slecht

idee 1s, of waarom iets wel zal moeten mislukken. Ik zie overal
leeuwen en beren.

Ik weet bij sollicitaties precies waarom bedrijven mij niet zouden
moeten nemen. Of waarom de baan toch niet bij me past, hoezeer
anderen daar misschien ook anders over denken. Ik kan bij
verhuisplannen ook altijd precies zien wat er mankeert aan het
nieuwe huis. En dat is gek, omdat we naar andere woningen zijn
gaan kijken, omdat we van alles aan te merken hadden op ons
huidige huis...

Eigenlijk laat ik de dingen graag zoals ze zijn. Lekker overzichtelijk.
Misschien niet altijd ideaal, maar goed: ik weet wat ik heb en dat
vind ik fijn.

Ik overdrijf nu wel een beetje. Natuurlijk onderneem ik ook geregeld
nieuwe dingen... Maar goed, iets van de neiging om alles te houden
zoals het is, 1s mij niet vreemd, laat ik het zo uitdrukken.



En dan die tekst op dat intrigerende tegeltje: ‘Ja, maar wat als alles
lukt?’

We maken plannen — voor een verhuizing, een andere baan, een
vakantie — en we denken soms: al lukt maar de helft, dan is het nog
mooi! Maar wat als alles lukt... Tja, wat dan?

Een nieuw project heeft naast allerlei beloftes ook iets
afschrikwekkends. Er verandert van alles. Soms zelfs gaat heel je
hebben en houden op de schop. Ik moet denken aan mijn ouders die
besloten om in de kracht van hun leven hun vrijstaande huis in een
dorpje in de Alblasserwaard te verkopen en in een appartement te
trekken aan de rand van het centrum van Papendrecht. Een hele
sprong! En die heeft, zeker achteraf, heel veel mooie dingen
opgeleverd. Zoals elke verandering z’n goede kanten kan hebben.
Maar je sluit ook wat af. Ben je daar wel aan toe? Het kan je bij tijd
en wijle aanvliegen.

Ik denk dat de verspieders die
-7 Mozes er in Numeri 13 op uit
| stuurt naar het beloofde land
ook door twijfel werden
overmand. We kennen het
verhaal. Acht van de tien
| verspieders kwamen terug met
horrorverhalen over de sterkte
van de Enakieten. ‘We kunnen
dat volk niet aanvallen, het is te
sterk voor ons! Vergeleken bij dat volk zijn wij maar nietige
sprinkhanen!’

Zeiden die verspieders dat omdat ze bang waren dat het
binnentrekken van het beloofde land op een mislukking zou



uitlopen? Ik moet denken aan het postertje bij Rijnmond en vermoed
dat er nog iets anders speelde.

Het volk Isra€l had tot dan toe steeds door de woestijn getrokken.
Het woord woestijn heeft voor ons iets onaantrekkelijks, iets
afschrikwekkends. Maar voor het volk was het inmiddels een
vertrouwde omgeving. Er was iedere dag voedsel waar ze niets voor
hoefden te doen: manna en kwartels. Er was een tabernakel waarin
God, zo wil het verhaal, met het volk meereisde. Dichterbij God
hadden de Israélieten nog nooit gewoond.

In feite leefden ze best heel overzichtelijk. En dat had wel iets
prettigs, iets veiligs. Zodra ze het beloofde land zouden
binnentrekken, zou er een einde komen aan dat vertrouwde bestaan.
Dan zouden de Israélieten ineens hun eigen voedsel moeten gaan
verbouwen. Ze zouden moeten gaan werken voor de kost. En
misschien zouden ze het zo druk gaan krijgen dat ze zouden
vergeten om naar de tabernakel te gaan, zoals ze nu gewend waren.

Ik denk dat dat afschrikte, niet zozeer die reuzen. Kort na de
doortocht door de Schelfzee had Mirjam, de zus van Mozes, nog
gezongen dat ‘alle volken — dus ook die reuzen uit Kanadn —
huiverden voor de machtige daden van God’. Waren ze dat alweer
vergeten? Nee. De Israélieten waren bang, bang om op te geven wat
ze hadden. Bang voor het onbekende.

Misschien is dat voor ons ook wel herkenbaar. Je weet wat je hebt.
En je weet, met je hoofd, misschien ook wel dat datgene waar je
tegenaan hikt, wel beter is voor je. Maar z¢t die stap maar eens. Je
weet dat het misschien best goed zou zijn om gelijkvloers te gaan
wonen, er weer wat vaker op uit te gaan of om voor jezelf te kiezen
en wat vaker nee te zeggen. Maar je doet het niet. En toch... Wat zou
er kunnen gebeuren? Wat als alles lukt?

Aries van Meeteren



Leeskring

Het eerste leeskringboek kreeg een dikke
acht van de deelnemers: Kom hier dat ik u
kus, van Griet op den Beeck.

Velen zagen Griet ook in Zomergasten.
Natuurlijk zijn er altijd diverse
invalshoeken en voorkeuren en in een
gesprek wordt het zicht op een boek wat breder.

De volgende bijeenkomst is op donderdag 6 oktober, dan bespreken
we De stamhouder van Alexander Miinninghoff.

Op drie november willen we Zweedse laarzen van Henning Mankell
bespreken en op 3 december Als de winter voorbij is, van Thomas

Verbogt.

We hopen dat het allemaal lukt met de reserveringen en genieten
bijzonder van de boeken en de vragen die Zandrie voor ons opstelt.

Films in de bieb

Elke maand een boekverfilming:

woensdag 14 sept.  Knielen
op een bed violen

woensdag 12 okt. Room
woensdag 16 nov.  To kill a mockingbird
woensdag 21 dec. Een man die Ove heet

Elke film begint om 20.00 uur. Tickets voor € 5,00 voor bibliotheek-
leden en € 7,50 voor niet-leden zijn te koop in de Bibliotheek en op
www.debibliotheekaanzet.nl.



Agenda ledenvergadering
17 november 2016

Aan de leden, begunstigers en andere belangstellenden,

Het bestuur van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB te
Hardinxveld-Giessendam nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering op donderdag 17 november 2014 in de
zaal achter de kerk, Peulenstraat 167, aanvang 19.30 uur.

Agenda:

1 Opening

2 Notulen van de algemene ledenvergadering van 20 november 2015
3 Ingekomen stukken

4 Jaarverslag 2015-2016

5 Financieel verslag 2015-2016

6 Verslag kascontrole commissie, décharge penningmeester

7 Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie

Pauze, waarin een deel van de obligaties wordt uitgeloot

8 Vooruitzichten voor onze afdeling

9 Mededelingen van onze voorganger Aries van Meeteren

10 Begroting 2016-2017

11 Activiteiten in het komende seizoen

12 Bestuursverkiezing: Graag zouden wij een nieuw bestuurslid in
ons midden ontvangen.

13 Rondvraag

14 Sluiting

Lies Sluimer-Vervoorn, voorzitter
Tilly de Groen-van den Berg, secretaris
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Van Zandrie Albada kregen we nog een

. .. . . A
samenvatting van zijn voordracht in februari:

£

'Spinoza: Een herwaardering'.

Over Spinoza heb ik gesproken op de vrouwenvereniging in
februari. Belangrijke reden voor die voordracht was het nieuw
verschenen boekje van Jan Knol: ‘Spinoza’s intuitie’, 2014, tweede
druk. Ik was ieder nog schuldig hier (een na zoveel tijd toch wat
beknopt...) verslag van te doen.
Nu is het in kort bestek onmogelijk ook maar enigszins recht te doen
aan het denken van deze grote Nederlander. Hij werd door de
Sefardische gemeente van Amsterdam op dramatische wijze uit de
gemeenschap gegooid. Dat wil je wel voorzichtig maken nog iets dat
weerstand kan oproepen te publiceren. Hij was, mede hierdoor, een
stille, teruggetrokken levende lenzenslijper. Maar de kwaliteit van
zijn lenzen was algemeen beroemd. Hij wees een eervol verzoek om
hoogleraar te worden in Heidelberg, Duitsland, af. Hij was bevriend
met een kleine kring van geleerden in Den Haag en Amsterdam,
onder andere met de broers Constantijn en Christiaan Huygens.
Veel van zijn geschriften verschenen pas na zijn dood op 21 februari
1677. Het theologisch-politiek traktaat dat in 1670 anoniem werd
gepubliceerd riep veel weerstand op. Daarin breekt hij een lans voor
de tolerantie. Die is volgens Spinoza onmisbaar als we een
behoorlijke staat willen hebben. Hierin was hij zijn tijd ver vooruit.
Pas ruim honderd jaar later kwam Montesquieu, een denker van de
Verlichting, met vergelijkbare ideeén. Dit geschrift van Spinoza
werd al gauw veroordeeld.
Hij onderscheidt drie bronnen van onze kennis: de verbeelding, de
rede en de intuitie.
De verbeelding neemt voor lief ‘wat voor ogen is’. Dat geeft

tamelijk onvolmaakte kennis.



De rede probeert door te redeneren verbanden te leggen en die in te
zien.

Maar de hoogste vorm van kennis is toch wel de intuitie. Dat is een
direct aanschouwen van het wezen van mens en wereld, van
God of de natuur. Bij Spinoza vormen deze laatste twee
begrippen samen, God of de natuur, een eenheid. Hij beschrijft
beide steeds nadrukkelijk als verbonden. God valt samen met de
natuur en staat daar niet buiten, als een vreemde ‘onaardse’
macht. God is immers het inbegrip van alles wat is. Buiten God
om kan niets bestaan wat bestaat.

Verder is het bij Spinoza verbluffend om te lezen dat er geen

straffende God kan zijn. Immers, hoe zou Hij, in wie alles is, ooit

iets missen of ergens tekort aan kunnen hebben?! Dat zou een
ontkenning betekenen van zijn grootheid...! Verhalen over een
straffende god verwees Spinoza dan ook naar het rijk der fabelen.

Bakerpraatjes en meer niet! God heeft niets en niemand nodig, Hij

heeft aan zichzelf genoeg. En bovendien: hoe kan God zondaren

straffen en de duivel vrijuit laten gaan? Dat klopt toch zeker niet?!

Hij kreeg ernstige kritiek te verwerken op zijn Godsvoorstelling,

zelfs vanuit Rome. Hij vreesde na 1672 dan ook een zelfde lot te

ondergaan als de gebroeders De Wit, die in het rampjaar zeer
gewelddadig om het leven werden gebracht door het gepeupel van

Den Haag. Daarom is zijn hoofdwerk, de Ethiek, ook pas na zijn

dood gepubliceerd.

Aan de hand van een aantal vragen hebben we hierover intensief van

gedachten gewisseld.

Z.A.

Op 20 september komen wij weer bijeen en dan zullen er belangrijke
besluiten worden genomen over het voortbestaan van de
vrouwenvereniging en zo ja, hoe dan.



Vrijzinnige week november 2016

In de week van 21 november tot 26 november 2016 organiseert
Vrijzinnigen Nederland samen met de Stichting Allegoeds de week
'Hoezo vrijzinnig!'. Voor leden en belangstellenden die als de dagen
korter worden, lekker warm bij het haardvuur willen luisteren en
spreken over vrijzinnigheid. Jeanne Traas-Hageman is vaste
gastvrouw deze week. De theologen Laurens ten Kate, Klaas
Douwes, Paul Rasor en Wies Houweling komen lezingen houden
over hun boeken. Er is gelegenheid tot nagesprek.

Ook staat er een lezing van drs. Katrijne Bezemer over 'De
spiritualiteit van Van Gogh' en een bezoek aan de tentoonstelling 'De
jonge Van Gogh' in het Kroller-Miiller op het programma.

Elke ochtend is er de mogelijkheid van een wandeling,
voorbereiding op de middaglezing of een Chalice Cirkel. Alle
activiteiten zijn natuurlijk facultatief bij te wonen. Als u een middag
liever gaat wandelen is dat ook goed.

De vrijzinnige week vindt plaats in Mennorode in Lunteren. Meer
informatie en het programma per dag vindt u hier:

Www.vrijzinnigen.nl/event/vrijzinnige-week-hoezo-vrijzinnig
en uitgeprint op het prikbord in de kerk.



http://www.vrijzinnigen.nl/event/vrijzinnige-week-hoezo-vrijzinnig

Vrijzinnigen Nederland
Afd. Hardinxveld-Giessendam

Kerkgebouw: Peulenstraat 167, geen postadres, geen telefoon
Postadres: Peulenstraat 215, 3371 AM Hardinxveld-Giessendam
E-mail: info@kerkmetdebeelden.nl

Website: www.kerkmetdebeelden.nl

Voorganger: Dr. A.P.B. Van Meeteren, Stationswegl74, 3362 HD

Sliedrecht, vanaf 18 okt.: Rivierdijk 523, 3361 AM
Sliedrecht. tel. 06 2625 8184 bij voorkeur overdag,

e-mail avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl

De Band: Tilly de Groen, Groot Veldsweer 55, 3371 CB,
tel. 06-37374559, tilly@degroen.eu

Kopij data: 1 december, 1 maart, 1 juni, 1 september

E-mail redactie@kerkmetdebeelden.nl

Aandachtscommissie: Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Peulenstraat 215, 3371
AM, Tel. mobiel 06-8333 4406

BESTUUR:
Voorzitter: Mw. E. Sluimer-Vervoorn, Damstraat 40, 3371 AD, tel.
0184-612475
Secretaris: Mw. M.A.de Groen-van den Berg, Groot Veldsweer 55, 3371

CB, 063737 4559, tilly@degroen.eu
Administrateur/ Dhr. K. Bohré, Pauwtjesmolen 4, 3371 RM, tel. 0184-614359
penningmeester:  Rekeningnummer NL70 INGB 0000 5957 95 of
NL11 RABO 0325 0333 74
beide ten name van de penningmeester NPB.
Leden: Mw. T. Keizer-Trapman, Rivierdijk 646, 3371 EE, tel. 0184-
612002
Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Peulenstraat 215, 3371 AM, tel.
06 8333 4406

BESTUUR VROUWENVERENIGING:

Voorzitter: Mw. J. de Kok-Coenraads, Wilhelminalaan 27, tel. 613053
Secr./penningm.: Mw. T. Keizer-Trapman, Rivierdijk 646, tel. 612002
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Streekdag Vrijzinnigen Meerkerk

We zijn van harte uitgenodigd op zondag 2 oktober in de Kapel,
Burggraaf 2 A ZJ Meerkerk. —

De bijeenkomst begint op
10.00 uur en drs. Zandrie
Albada is voorganger.
Daarna is er een genoeglijk
samenzijn, een goed gesprek
bij een kop koffie en een
drankje.

Wij danken de braderiecommissie voor hun tomeloze inzet, voor het
ontvangen van de mensen in de Open Kerk en het verzorgen van een
gezellige rommelmarkt met zijn leuke contacten en een opbrengst
van € 410,--!



Ontmoetingszondag 28 augustus

De Ontmoetingszondag van de VVP Zuid-Holland in Lekkerkerk
was de moeite waard. Leuk om elkaar zo te ontmoeten, in gesprek
en activiteiten. Een geslaagde onderneming.

De monumentale
kerk van
Lekkerkerk.

Expo Outsider Art

Vogelvluchtschilderij van Dirk
Slob

en portretten van Kat von D. van Ruwan
Bevelander.




