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Bevestiging 10 april

Een warme en goed bezochte dienst was
het, waarin Aries van Meeteren werd
bevestigd door Henk Hartogsveld als
voorganger van de Vrijzinnigen in
Hardinxveld-Giessendam. De overdenking
van Aries had als titel: 'De belofte van de
Meegagod'.

De ook aanwezige 
burgemeester Augusteijn had 
een leuke toespraak en er was 
een gezellige receptie.

Concert  Flutamuze 12 maart 
Wat een fantastisch concert op zaterdagmiddag, van vier tot vijf!

 



Diensten, aanvang 10.00 uur

Wisseldiensten met Sliedrecht

12 juni S'drecht: ds. H. Hartogsveld, 's-Gravendeel
19 juni HaGi: dr. A.P.B. van Meeteren, Kunst in de Kerk
26 juni S'drecht: mw. ds. T. Huisman-Verspui, Nijkerk
3 juli HaGi: mw. M. Walburg, Alphen a/d Rijn

extra collecte Amnesty International
10 juli S'drecht: ds. J.H.B. De Waard, Papendrecht
17 juli S'drecht: ds. H. Hartogsveld, 's-Gravendeel
24 juli HaGi: J.H.B. De Waard, Papendrecht
31 juli S'drecht: dr. A.P.B. van Meeteren, Sliedrecht
7 aug. HaGi: mw.ds. J.F. Postma, Den Haag
14 aug. S'drecht: ds. H. Hartogsveld, 's-Gravendeel
21 aug. HaGi: dr. A.P.B. van Meeteren, Sliedrecht

Einde wisseldiensten

28 aug. VVP-dag: Lekkerkerk, zie aankondiging
4 sept. dr. E.H. Cossee, Rotterdam
11 sept. drs. Z. Albada, Gorinchem
18 sept. mw. ds. M. Nieuwenhuis-den Dulk, Schiedam

Wisseldiensten met Sliedrecht

Tot en met 21 augustus zijn er wisseldiensten. Fijn voor ons en voor 
de geloofsgemeenschap in Sliedrecht om weer met wat meer mensen
te zijn. De autodienst wordt ingezet zoals gewoonlijk.
 Al deze zondagen is het koffiedrinken. VAN HARTE WELKOM. 

 



Bloemendienst Tel.

19 juni mw. M. van ‘t Verlaat-de Bruin 612441
3 juli mw. A. v. Noordenne-van Zuilen 614543
24 juli mw. C. Versluis-den Hertog 613203
7 aug. mw. N. van der Vlies-Tukker 612184
21 aug. mw. M.A. de Groen-van den Berg 06-37374559
4 sept. mw. T. Keizer-Trapman 612002
11 sept. mw. A.E. Kazen-van Dijk 06-83334406
18 sept. mw. G. van de Graaf-Tromp 613256

Autodienst

19 juni mw. A. van Noordenne-van Zuilen    06-51296539
26 juni dhr. R.P. de Groen    06-12830068
3 juli mw. T. Keizer-Trapman 612002
10 juli dhr. P. van 't Verlaat 612441
17 juli dhr. K. Bohré 614359
24 juli mw. A. van Noordenne-van Zuilen    06-51296539
31 juli dhr. R.P. de Groen    06-12830068
7 aug. mw. T. Keizer-Trapman 612002
14 aug. dhr. P. van 't Verlaat 612441
21 aug. dhr. K. Bohré 614359
4 sept. mw. A. van Noordenne-van Zuilen    06-51296539
11 sept. dhr. R.P. de Groen    06-12830068
18 sept. mw. T. Keizer-Trapman 612002

 



Tempus fugit
Soms vliegt het me aan. Er liggen nog zoveel boeken op me te 
wachten, er zijn nog zoveel DVD’s om te bekijken! Er zijn nog 
zoveel fantastische vakantiebestemmingen waar we nog naar toe 
zouden kunnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Als ik ergens 
mee bezig ben, denk ik al aan het volgende op mijn lijstje. De 
popgroep Toontje Lager zong al in 1983:

‘Zoveel te doen...
Ik heb nog zoveel te doen!
Ik moet de zon in Japan onder zien gaan.
Zoveel te doen...
Ik heb nog zoveel te doen!
Ik moet het oerwoud eens in bloei zien staan.’

 
Leven in het nu
Zucht. In boeken en 
tijdschriften lees ik dat het 
beter is om niet te veel vooruit
te kijken en meer te leven ‘in 
het nu’ en daarvan te genieten.
En ook veel religies drukken 
ons een soortgelijke wijsheid 
op het hart. Ik kom de 

boodschap tegen in het Hindoeïsme, het Boeddhisme en de Islam. 
En ook in de Bijbel staat het: Al ons zwoegen is maar lucht en leegte
en najagen van wind, zegt Prediker, “dus wees vrolijk en geniet van 
al het goede.” 

Gij zult genieten
Maar al die wijsheid heeft op mij vaak een tegengesteld effect. 
Genieten wordt dan een moeten, een soort elfde gebod: “Gij zult 

 



(ook nog) genieten”. Vroeger was er overigens een speciaal-bier op 
de markt dat ‘Het Elfde Gebod’ heette (en er zijn plannen om het 
weer tijdelijk op de markt te brengen).

Geen zorgen voor de dag van morgen?
Denk ook aan de Bergrede waarin Jezus ons uitnodigt om ons geen 
zorgen te maken over de dag van morgen. Ook weer iets voor op 
mijn lijstje van dingen die moeten. 

Maar hoe kunnen we ons géén zorgen maken over de dag van 
morgen? Er is soms zoveel dat ons kan aanvliegen! Onze 
gezondheid of die van hen die ons lief zijn, onze financiële situatie, 
de toekomst van onze geloofsgemeenschap, de politiek, het klimaat 
en ga zo maar door.

Najagen van wind
Ik denk ook niet dat Jezus bedoelt dat we ons geen zorgen moeten 
maken om dingen die er écht toe doen. Volgens mij gaat het er in de 
Bergrede meer om dat we ons niet langer richten op dat wat 
onbelangrijk is: het najagen van wind, of het proberen om één el aan
onze lichaamslengte toe te voegen. Dat lukt ons toch niet. 

Ruimte
Mij helpt het als ik zo nu en dan mijn to-do-lijstje eens kritisch tegen
het licht hou. Waarom is dat zo lang? Waarom moet ik dit allemaal 
en, ook een goede vraag: van wie eigenlijk? Wat is nu echt 
belangrijk? En wat kan ook best wachten? Wat heb ik werkelijk 
nodig en wat kan ik missen? Wat geeft ruimte en wat blokkeert? 
Wat is alleen voor mezelf en wat komt ook anderen ten goede? 

Als ik mijn lijstje opschoon, maak ik de dag lichter en mijn blik 
ruimer. Ik open mezelf ook meer voor wat zich aandient. Wat 
heerlijk kan dat zijn! Wie kan genieten, piekert minder, zegt 
Prediker en hij noemt dat een geschenk van God.

 



Op Facebook komen regelmatig wijze uitspraken voorbij, in de 
vorm van ‘tegeltjes’ of inspirerende afbeeldingen. Een van mijn 
favorieten is een plaatje van Winnie de Pooh (van A.A. Milne). 
Daarop staat de tekst: “Welke dag is het?”, vraagt Pooh. “Het is 
vandaag”, piept Knorretje. “Mijn favoriete dag”, zegt Pooh. Zo kan 
genieten eruit zien! 

 



Vakantie 
Het is denk ik een mooi plaatje om de 
vakantieperiode mee in te gaan en ons voor 
te nemen om wat minder te moeten en wat 
vaker te genieten (zonder daar weer een 
nieuw moeten van te maken). Misschien 
lukt dat wel beter als de zon schijnt, als we 
vrij zijn of misschien wel op vakantie gaan.

Maar ook als het zomerweer onverhoopt mocht tegenvallen of als 
we dit jaar thuis blijven, dan nog kunnen we proberen ons open te 
stellen voor alles wat ons gegeven wordt, het alledaagse wat tegelijk 
zo bijzonder is.
Aries van Meeteren 

Contact met de voorganger 

Ik ben te mailen, te appen, te sms-en en natuurlijk te bellen. Ik ben 
bereikbaar op avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl. Wie telefonisch 
contact wil kan overdag bellen naar 06-26258184. Gezien mijn 
overige werkzaamheden kan ik niet beloven dat ik u onmiddellijk 
uitgebreid te woord kan staan. Maar ik kan altijd wel een afspraak 
maken voor een bezoek of een telefoontje.
Aries van Meeteren

Aandachtscommissie

Wij stellen het op prijs dat u opnamen in het ziekenhuis en 
thuiskomst uit het ziekenhuis meldt aan Liesbeth Kazen (06-8333 
4406) of aan Tonny Keizer (0184-612002), zodat wij hieraan 
aandacht kunnen besteden.

 

mailto:avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl


Verjaardagskalender
Wij feliciteren de jarigen van de komende maanden en wensen hen 
een fijne dag toe:

30 juni dhr. R.P. de Groen 
3 juli mw. A. Kraayeveld-Langedijk
25 juli dhr. P. van 't Verlaat
8 aug. mw. D.A.C. Hupkens-Faasse
17 aug. mw. A. Huisman-Dubbelman
23 aug. mw. A. van Noordenne-van

Zuilen
26 aug. mw. E. Sluimer-Vervoorn
15 sept. dhr. L. Langeveld

Mededelingen

We denken aan de zieken en ouderen en wensen hen sterkte toe.
Ziekenhuisopnames  zullen wij voortaan in de kerk afkondigen.

Zoals u weet zijn Jaap en Arna Huisman verhuisd, hun nieuwe adres
is Poolster 21, 3371 TS Hardinxveld-Giessendam.
Ook Wim en Elle Cornelis zijn verhuisd. Hun nieuwe adres is 
Kerkbuurt 202 C,3361 BM Sliedrecht.
Wij wensen beide echtparen een goede tijd toe in de nieuwe woning.

 



De liefde vergaat nooit

In memoriam Jasper Adrianus Sluimer

Op 2 april jl. overleed Jasper Sluimer, ‘in zijn tachtigste levensjaar’, 
zoals op de rouwkaart staat vermeld. Jasper was graag tachtig 
geworden, maar die leeftijd der sterken was hem niet vergund. Daar 
heeft hij het best moeilijk mee gehad. Hij had nog zoveel plannen en
‘opgeven’ kwam niet in zijn woordenboek voor. Dat woord had hij 
al heel vroeg in zijn leven geschrapt toen hij moest leren omgaan 
met een lichamelijke beperking. Het maakte hem strijdbaar. Hij 
leerde in de avonduren voor accountant en begon een eigen kantoor, 
dat hij samen met zijn vrouw Lies vanuit hun slaapkamer uitbouwde
tot een bedrijf met vijftien werknemers. 
Jasper was recht door zee en recht voor zijn raap. De hoge eisen die 
hij aan zijn eigen werk stelde, legde hij ook anderen op. 
Personeelsleden zeggen dat ze bij Sluimer werken hebben geleerd. 
Maar Jasper was ook rechtvaardig. Niemand deed ooit vergeefs een 
beroep op hem. Ook de kerk niet.
Jasper was bovenal een echte familieman, die bijzonder gesteld was 
op zijn vrouw en maatje Lies, dochter Jolanda, schoonzoon Cor en 
de kleinkinderen Jasper en Bas. In het ziekenhuis stond op het 
prikbord achter zijn bed dat hij de coolste opa was. 
Op 7 april hebben we in een bomvolle kerk gezocht naar woorden 
om recht te doen aan wie Jasper voor ons is geweest. We hebben dat 
gedaan in toespraken en gedichten, maar ook door veel te zingen, 
omdat Jasper zo graag zong. We lazen in 1 Korinthe 13 over de 
liefde die nooit vergaat. Het is de liefde die maakt dat mensen niet 
sterven, ‘zij gaan wel, maar blijven toch voor altijd.’ 

Aries van Meeteren

 



AFDELING IN DE SCHIJNWERPER

De website van Vrijzinnigen Nederland kent een nieuwe rubriek, 
getiteld ‘Afdeling in de schijnwerper’. Hierin stellen de 
verschillende afdelingen zich voor. Ook de Kerk met de Beelden is 
er te vinden. Voor wie nog niet had gekeken, of wie geen internet 
heeft, volgt hieronder de tekst waarmee wij onszelf hebben 
geïntroduceerd.

Hardinxveld-Giessendam
Onze afdeling staat bekend als de Kerk met de Beelden, een 
verwijzing naar de drie prominente plastieken aan onze gevel, die 
eind jaren ‘50 zijn gemaakt door kunstenaar A. van Bennekum. Het 
zijn beelden van Elia die door de raven wordt gevoed, de verloren 
zoon die terugkeert bij zijn vader en de Samaritaanse vrouw bij de 
put. Gemeenschappelijke elementen in de verhalen achter de beelden
zijn de bron, zorg en gevoed worden. Al deze aspecten staan centraal
in onze gemeenschap.

Zoektocht
We willen een plek zijn voor mensen die zoeken naar bronnen van 
zingeving en inspiratie en die zorg willen dragen voor elkaar. We 
geloven dat we elkaar in onze zoektocht kunnen helpen en 
stimuleren door vanuit een open houding ideeën uit te wisselen over 
de bron van het bestaan en onze verbinding daarmee. Wij putten uit 
tal van tradities, waaronder de Bijbel, en laten ons aanspreken door 
kunst, literatuur, muziek en de natuur.

Ontmoeting
Onze vieringen op zondagmorgen zijn een ontmoetingspunt. Elke 
maand is er een gezellige nazit met koffie of thee, waarin we 
bijpraten of nader kennis maken. Verder zijn er geregeld 
doordeweekse bijeenkomsten met interessante onderwerpen. Op de 

 



literaire leeskring bespreken we boeken die ons raken. Ook is er 
regelmatig contact met andere vrijzinnige gemeenschappen in de 
regio.

Informatie: Kerk met de Beelden
Adres: Peulenstraat 167
Contactpersoon: Tilly de Groen
E-mail: info@kerkmetdebeelden.nl
Voorganger: Aries van Meeteren (Voorganger in de Schijnwerper)
E-mail: avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl
Website: www.kerkmetdebeelden.nl

www.facebook.com/kerkmetdebeelden

Naar Psalm 1

Was het mij beter gegaan
als ik niet had gedacht,
niet had verwacht dat u was? –
niet bij dag en bij nacht?
Had ik u niet moeten missen?
Beter de boom geweest die staat,
niet denkt,
wortels drenkt in water,
niet in hoop als ik?
Wie kan het zeggen,
wie kent hier de grond?
Niet ik bedenk de boom
die om mij is: uw loof, uw luister.
Uw naam: wind tussen de bladeren
die om mij begonnen.

Lloyd Haft  – 'De psalmen'

 



Eigenwijs christendom

Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob (redactie), Liberaal 
christendom. Ervaren, doen, denken (Skandalon 2016)

 “Vrijzinnig? Wat is dat dan?” 
Als ik mensen probeer uit te 
leggen van welke ‘richting’ ik 
ben – en dat is altijd het eerste 
wat mensen willen weten als 
ze horen dat ik voorganger ben
– dan ontmoet ik meer dan 
eens gefronste wenkbrauwen. 
Katholiek, dat kennen veel 
mensen wel en ook de term 
‘Hervormd’ doet vaak nog wel
een belletje rinkelen. 
‘Gereformeerd’ is al lastiger, 
omdat er onder die noemer 
allerlei verschillende 
gemeenschappen bestaan, 
variërend van de Synodaal 
Gereformeerde Kerk 
(opgegaan in PKN) tot de 
Gereformeerde Gemeenten in 

Nederland. Maar ‘vrijzinnig’? 

De schrijvers van het boek ‘Liberaal christendom’ zullen dezelfde 
ervaringen hebben gehad. Zij hebben hun boek over vrijzinnig 
‘ervaren, doen en denken’ met opzet niet ‘vrijzinnig christendom’ 
gedoopt. Ze kozen voor de term ‘liberaal’, een woord dat verwijst 
naar het Latijnse woord liber (vrij). Iemand die liberaal is, is 
letterlijk ‘van de vrijheid’. Liberaal christendom wil daarom zoveel 
zeggen als vrij, ongebonden of ruimdenkend christendom. 

 



Een boek over ‘liberaal christendom’ was hard nodig, want hoezeer 
vrijzinnigen ook aan de weg timmeren binnen hun eigen 
geloofsgemeenschappen (denk bijvoorbeeld aan de bladen Ruimte, 
AdRem, Vrijzinnig etc.), daarbuiten wordt hun open, moderne en 
nadenkende geluid nauwelijks gehoord. Als er in de media met of 
over christenen wordt gesproken, gaat het doorgaans over orthodoxe
gelovigen. Meer gematigde (geloofs)opvattingen halen Pauw, 
DWDD of Jinek gewoon niet.

Boost
Bijzonder hoogleraar ‘vrijzinnige theologie’ Rick Benjamins en 
predikant Sytze Ypma besloten daarom het vrijzinnige geluid een 
boost te geven. ‘Wij willen laten zien wat geloof is en doet’, 
schrijven ze in hun inleiding. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling 
van de auteurs om allerlei geloofsvoorstellingen aan de dijk te 
zetten. In plaats daarvan willen ze de traditie, zoals ze zelf zeggen, 
terugveroveren op de orthodoxie. Hoe? Door met de traditie in 
gesprek te gaan en te zoeken naar nieuwe betekenissen voor het 
dagelijks leven. Op die manier willen de auteurs de 
geloofsvoorstellingen ‘beschermen tegen de misverstanden die 
opkomen zodra ze worden behandeld als ware beschrijvingen van de
werkelijkheid.’

 



Gesprekken
Het boek is een uitvloeisel van allerlei gesprekken die Benjamins en 
Ypma in 2013 hebben gevoerd met een handvol andere vrijzinnige 
theologen. Ze spraken met elkaar over God, Jezus, geweld, gebed, 
kerk, waarheid, vrijheid en nog veel meer. Al die onderwerpen zijn 
in afzonderlijke hoofdstukken uitgewerkt. Zo schrijft Klaas Douwes 
over het gebed in de vorm van een gebed, gericht ‘aan Wie het 
betreft’. Hij vertelt ‘Diegene’ hoe moeilijk bidden is als je niet weet 
tot wie of wat je je richt. Maar ‘waar de wil om te bidden opleeft, is 
het gebed al begonnen’. Dat geeft de toon van het boek aardig weer.

Wilhelm Lagrauw behandelt het actuele thema ‘religie en geweld’. 
Het lijkt soms wel of het altijd gelovigen zijn die naar geweld 
grijpen, kijk maar naar IS of militante antiabortusactivisten, schrijft 
Lagrauw. Maar, zo laat hij zien: geweld zit in de mens, niet in de 
godsdienst. Volgens hem komt veel geweld voort uit gebrek aan 
erkenning. Mensen willen gezien zijn en wie niet wordt erkend, kan 
van zich af gaan slaan. Gevaarlijk wordt als mensen denken dat ook 
God erkenning eist en boos wordt op wie Hem die erkenning 
onthouden. Maar, zo benadrukt Lagrauw, religie kan ook mensen 
aanzetten tot onderlinge erkenning. 

In totaal bevat het boek 21 hoofdstukken, geschreven door 10 
auteurs, die uitstekend los van elkaar zijn te lezen. De artikelen zijn 
bondig en bevatten handige leestips voor wie meer wil weten. 
Sommige hoofdstukken zijn wat academisch, met name het eerste en
laatste hoofdstuk, andere zijn een stuk lichter en persoonlijker van 
toon. Alle artikelen zijn ook prima geschikt voor gebruik in groepen 
(op internet zijn gespreksvragen te vinden). 

Liberaal?
Samen vormen de artikelen een aardige staalkaart van vrijzinnig 
christendom. Of, zoals het de auteurs het noemen: ‘liberaal 
christendom’. Ik kan alleen nog niet erg aan de term wennen. Ik 

 



snap dat ‘liberaal’ gewoon een goed Nederlands woord is dat zoals 
gezegd ook nog ‘ruimdenkend’ betekent. Maar de term heeft voor 
mij teveel politieke connotaties (denk aan liberalisme en neo-
liberalisme). Het woord ‘vrijzinnig’ is misschien weer te 
weinigzeggend voor veel mensen. Misschien moeten we het 
eigenwijs christendom noemen, dat creatief wil omgaan met de 
traditie en zelf blijft nadenken?

Aries van Meeteren

Expositie van dhr. C.D. van Dam

Vanaf 19 juni exposeert de heer Van Dam uit de Peulenstraat zijn 
schilderijen van landschappen en enkele portretten. Hij heeft les 
gehad van Kees van Beusekom in Gorinchem. Hij houdt van de 
natuur en probeert het schone en de kleine dingen vast te leggen.. 
Vaak maakt hij gebruik van kaarten en posters, waar hij soms een 
eigen draai aan geeft.

Braderie 18 juni 2016

De braderiecommissie zet de schouders eronder: Van 09.00-16.00 
uur is de kerk open met informatie en stiltecentrum. Liesbeth is er 
eigenlijk het hele jaar mee bezig. De boeken in de vensterbanken en 
het opsparen van spulletjes het hele jaar door achter de orgelpijpen. 
Het komt nu allemaal weer naar beneden voor de verkoop.

We hopen natuurlijk op mooi weer en veel aanloop. In de eerste 
plaats om de kerk in de kijkert te zetten en ten tweede om een rustig 
punt in de Peulenstraat te creëren.

 



Bestaan

Nochtans belijd ik
dat ik, tegen de klippen op,
uiteindelijk in Hem geloof.

Zijn grootste en finale wapenfeit:
Hij is er niet.
Hij is alomtegenwoordige
afwezigheid.

Erg is dat niet.
Ik ben er evenmin.

Dat schept een band.
In Zijn voldongen vacuüm
houdt Hij zich uit de aard der zaak
en uit principe blind en doof.
Dat is verdrietig:
men verlangt naar Hem.

Toch is Hij hier.
Dagelijks staat Hij in mij op.
Men ziet dat niet.

Ik kan daar niets aan doen.
Het is Gods rotstreek in een notendop.

Joost Zwagerman 'Wakend over God'

 



Erasmus en de Drie-eenheid

Erasmus geldt als een van de grootste Nederlandse denkers. Dit jaar 
staat hij extra in het zonnetje. Waarom? Omdat 1516 het jaar is 
waarin de humanist en filosoof zijn versie van het Griekse Nieuwe 
Testament uitgaf. De uitgave is van grensverleggende betekenis 
geweest. We hebben er onder meer al onze moderne 
Bijbelvertalingen aan te danken. 

In dit stukje wil ik iets vertellen over de opmerkelijke rol die 
Erasmus heeft gespeeld bij de verankering van het leerstuk van de 
Drie-Eenheid in de Bijbel. Of liever, hoe de van oorsprong 
Rotterdamse denker onbedoeld een dubieuze Bijbeltekst heeft 
‘witgewassen’. 

Drie-eenheid
De Drie-eenheid is de opvatting dat God één is en tegelijkertijd 
bestaat uit Vader, Zoon en Heilige Geest. Nergens in de Bijbel 
wordt God als zodanig voorgesteld, behalve in 1 Johannes 5, 7-8. 
Daar staat volgens de Statenvertaling: 

 



“Want Drie zijn er, Die getuigen in de hemel, de Vader, het 
Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één. En drie 
zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het
bloed; en die drie zijn tot één.”

In de Nieuwe Bijbelvertaling lezen we iets heel anders: 

“Er zijn dus drie getuigen:  de Geest, het water en het bloed, 
en het getuigenis van deze drie is eensluidend.” 

Weg zijn de Vader, het Woord en de Heilige Geest, waarbij het 
Woord een verwijzing is naar Jezus (zoals ook gebeurt in het 
evangelie naar Johannes, waarin Jezus wordt aangeduid als het 
Woord dat in het begin bij God was (Johannes 1, 1-2)).

Erasmus
Wat is hier gebeurd? Waar zijn 
‘Vader, Woord en Heilige 
Geest’ gebleven? Om die vraag 
te beantwoorden moeten we 
terug naar Erasmus. Erasmus 
heeft de eer de eerste uitgave 
van de Griekse grondtekst van 
het Nieuwe Testament te hebben
verzorgd. Tot zijn tijd werd in de
kerk alleen de Latijnse Vulgaat 
gebruikt. Die Latijnse Bijbel was
in feite een vijfde-eeuwse 
vertaling van in het Grieks 
geschreven handschriften. 

Erasmus vond het een manco dat theologen in zijn tijd het Grieks 
nauwelijks meer machtig waren en alleen maar de Vulgaat lazen. 
Grieks is immers de taal waarin het Nieuwe Testament 

 



oorspronkelijk is geschreven. Voor Erasmus was het een 
uitgemaakte zaak dat Griekse handschriften veel dichter bij de 
oorspronkelijke Bijbeltekst stonden dan het Latijn. Bovendien waren
er in de Latijnse vertaling allerlei fouten geslopen, zo ontdekte hij. 

Erasmus kwam op het idee om de Griekse tekst van het Nieuwe 
Testament beter toegankelijk te maken voor collega-wetenschappers.
Hij verzorgde een Bijbeluitgave met zowel de Latijnse als de 
Griekse tekst en hij corrigeerde het Latijn als de Griekse 
manuscripten daar aanleiding toe gaven. Erasmus hoopte dat op 
basis van zijn Bijbel de tekst beter zou kunnen worden bestudeerd.

Kritiek
Zelf deed hij bij het opstellen van zijn Bijbeluitgave diverse 
ontdekkingen. Een ervan was dat er in de Griekse grondtekst van 1 
Johannes 5, 7-8 helemaal niets stond over Vader, Woord en Heilige 
Geest. Hij liet de bekende verankering van de Drie-Eenheid daarom 
weg. Die keuze kwam hem op veel kritiek te staan, niet alleen van 
de kerk, maar ook van mede-humanisten. 

De Drie-Eenheid was al sinds de concilies van Nicea en 
Constantinopel een officieel leerstuk van de kerk. Dat dit dogma 
geen Bijbelse grondslag had, was zelfs voor veel humanisten 
ondenkbaar. Erasmus werd ervan beschuldigd een anti-trinitariër te 
zijn, d.w.z. iemand die niet in de Drie-eenheid geloofde. Anderen 
noemden hem een Arianist, waarmee ze verwezen naar de priester 
Arius (256-336) die stelde dat Jezus niet één was met de Vader.

Spontane vondst
Erasmus zou tegen zijn critici hebben gezegd: als iemand mij één 
Grieks handschrift van 1 Johannes 5, 7-8 kan laten zien waarin de 
zinsnede ‘Vader, Woord en Heilige Geest’ voorkomt, dan neem ik 
de formule op in de tweede druk. Prompt kreeg hij niet lang daarna 
een Griekse tekst onder ogen, gevonden in Engeland, waarin de 

 



woorden daadwerkelijk stonden. En dus kon Erasmus weinig anders 
dan de gewraakte passage alsnog weergeven, overigens wel voorzien
van de kanttekening dat hij de tekst niet erg vertrouwde. 

De Australische wetenschapper Grantley McDonald heeft onlangs 
de geschiedenis onderzocht van het Griekse handschrift dat Erasmus
zo plotseling onder ogen had gekregen. Hij heeft ontdekt dat het 
document pas in 1516 is geschreven en dus helemaal geen oeroude 
Griekse tekst was. Een Franciscaanse monnik in Oxford had de 
woorden speciaal voor de gelegenheid uit het Latijn vertaald in 
(enigszins rammelend) Grieks en voegde die toe aan de Griekse 
tekst van 1 Johannes 5, 7-8. 

Doorwerking
Na Erasmus hebben anderen voortdurend verder geschaafd aan zijn 
Griekse uitgave van het Nieuwe Testament. Steeds namen ze de 
woorden ‘Vader, Woord en Heilige Geest’ over. En zo kon de 
formule terechtkomen in de Duitse vertaling van Maarten Luther, de 
Statenvertaling, de King Jamesvertaling en tal van andere. Moderne 
vertalingen laten de passage weer weg, omdat deze overduidelijk 
 



later is toegevoegd en de tekst in geen enkel (écht) oud-Grieks 
manuscript is te vinden. Alleen de Herziene Statenvertaling vormt 
een uitzondering. Deze Bijbelvertaling uit 2010 houdt nog onverkort
vast aan de tekst van de tweede druk van Erasmus’ uitgave van het 
Nieuwe Testament. De Bijbel doet daarmee wel recht aan de 
Statenvertaling, maar niet aan de Griekse grondtekst.
Aries van Meeteren

De zomers

Klaprozen, korenbloemen, barstensvolle
goudgele aren streelden mijn gezicht.
Groengouden vliegen zoemden een gedicht.
Rood liet het ooft de appelwangen bollen.

Zomernachtdonker is gesmolten licht.
Niet bang zijn voor kabouters en voor trollen.
Ze komen 's nachts het grasveld voor je rollen.
Alleen een dom kind houdt zijn ogen dicht.

Zullen wij dit soort zomers nooit meer zien?
Ging dan het paradijs voorgoed verloren
omdat wij aan de wereld toebehoren?

Huil niet, huil niet, de hemel zal misschien
een zolder in een huis zijn zonder zorgen.
Daar hebben ze die zomers opgeborgen.

Kees Stip, uit Au! De rozen bloeien
Sonneten van bedreigd geluk

 



Leeskring
 
De voorbereidingen voor een nieuw
leesseizoen zijn gestart. Zandrie Albada,
Tilly de Groen en Riet Vis hebben een
boekenlijst samengesteld, waarvan de
eerste twee boeken al zijn gereserveerd.
Voor de overige boeken moet er nog
overleg met de bibliotheek plaatsvinden. De boeken worden 
besproken steeds op de eerste donderdagmorgen van de maand van 
10.00 tot 11.30 uur, beginnend in september. Het boek ontvangt men
4 weken van te voren.

Donderdag 1 september
Kom hier dat ik u kus, Griet op den Beeck
De boeken zijn vanaf 3 augustus beschikbaar.

Donderdag 6 oktober
De stamhouder, Alexander Münninghoff
De boeken zijn vanaf 31 augustus beschikbaar.

Voorstel verdere data: 3 november, 1 december, 5 januari, 2 februari
2 maart en 6 april.
De volgende boeken willen we reserveren:
Zweedse laarzen, Henning Mankell
Als de winter voorbij is, Thomas Verbogt
De tuin van de avondnevel, Tan Twan Eng
De kozakkentuin, Jan Brokken
Judas, Amos Oz
Eva slaapt, Francesca Melandri

Wij hopen weer op leuke gesprekken. Het is zo interessant een 
gelezen boek met elkaar te bespreken, want iedereen legt zijn eigen 
accenten.
 



Ontmoetingszondag 28 augustus

De Ontmoetingszondag van de VVP Zuid-Holland is op zondag 28 
augustus in Lekkerkerk, Kerkplein 4, van 10 – 16 uur.

Programma:
Ontvangst vanaf 9.00 uur met koffie. Kerkdienst om 10.00 uur. 
Na de dienst volgt een lezing over de geschiedenis van de kerk.

Vervolgens is er een lunchbuffet in een restaurant.

Om 13.45 in de kerk de voorstelling "Vrijzinnig de musical" 
van Kees Posthumus en Juul Beerda.

Vanaf 15.00 uur de afsluiting met een hapje en een drankje.

Open Monumentendag, 10 sept.

Op de vraag of wij hieraan mee wilden doen, hebben wij voluit ja 
gezegd. De dag heeft een thema: Iconen en symbolen. 

Er is een leuke route uitgezet langs de deelnemers: de bibliotheek, 
Herberg De Zwaan, De Koperen Knop, De Hervormde Kerk in de 
Peulenstraat en onze kerk, wellicht komt er nog meer.

Onze bijdrage valt onder de noemer van symbolen: de foto's van de 
kruizen worden nog voor een weekend opgehangen. De kerk is open
van 10.30 tot 16.00 uur. 

Zijn er vrijwilligers die een uurtje aanwezig willen zijn?

 



Kerk met de Beelden online

Onze nieuwe website www.kerkmetdebeelden.nl krijgt steeds meer 
vorm. Naast een agenda met alle vieringen en overige activiteiten, 
vindt u er bijvoorbeeld ook foto’s en video en u kunt er enkele 
complete kerkdiensten terugluisteren. U treft er een digitale versie 
van De Band aan en ook het blad Ruimte van Vrijzinnigen 
Nederland kunt u teruglezen. Daarnaast is onze afdeling ook actief 
op Facebook. Word vriend en blijf op de hoogte van al onze 
activiteiten! U vindt ons op www.facebook.com/kerkmetdebeelden

 

http://www.facebook.com/kerkmetdebeelden
http://www.kerkmetdebeelden.nl/


Vrouwenvereniging

Op dinsdag 22 maart hielden wij onze
paasbijeenkomst. Na het welkom door de
voorzitster, las zij het gedicht voor "Telkens weer". Tonny las de 
paasliturgie en twee paasverhalen:"De betekenis van Pasen""en 
"Zijn bloed over ons" en nog een gedicht van Co "Dient elkander". 
Uiteraard werden we goed verzorgd met koffie en lekkers, en tot slot
een gevuld eitje. 
Dinsdag 26 april was onze spreekster mw. Huisman-Lamoré. Na het 
welkom door de voorzitster een verhaaltje “Anecdote" en een 
gedicht van Gerard Reve "Dagsluiting". 
Hierna was het woord aan mw. Huisman-Lamoré over "God is niet 
te vangen", onorthodoxe gesprekken over veranderd geloof. Zij 
vertelde over een gesprek met Grada van Harten (1944). Het gezin 
waarin zij werd geboren was eenvoudig en kinderrijk. In haar jeugd 
moest zij vanaf haar derde jaar 2 keer per zondag mee naar de kerk. 
Dat duurde lang maar er bleef toch altijd wel iets hangen. 
Toen zij 5 jaar was had zij een droom over twee engelen die haar 
naar een gordijn droegen; zij gingen niet verder maar gaven haar het 
gevoel dat het wel goed zou komen. 
Als 16-jarige ging zij na de huishoudschool werken in de zorg voor 
gehandicapten en kreeg na verloop van tijd steeds hogere fucties. De
Chr. Ger. kerk had beperkte opvattingen over de rol van de vrouw. 
Toen zij 25 was stapte zij over naar de Ger. kerk en werd daar  
betrokken bij de catechetenopleiding, wat voor haar een verruiming 
was. Zij kwam ook in aanraking met de Joodse manier van denken. 
Zij heeft vele cursussen gevolgd en na haar pensioen is zij theologie 
gaan studeren aan het HBO. Voor een stage plek kwam zij terecht in
de Crypte, een Amsterdamse kerk voor verslaafden en daklozen. Na 
haar stage heeft zij een pastoraat opgezet voor bovengenoemden. Zij
herinnerde zich dat zij aan een verslaafde vroeg of hij geloofde. Hij 
antwoordde: geloven is metgezel van God zijn. 

 



Jezus is voor haar geloofwaardiger als mens, dan als een hele of 
halve God. Zij denkt niet dat Jezus van te voren wist wat hem te 
wachten stond. Tot het einde toe was hij trouw aan de vader, hij 
moest al doende leren. 
Dogma's zijn vastgestelde geloofswaarheden, zij leggen ons vast en 
zijn normerend. In verhalen zit beweging. Voorbeelden zijn: in 
Genesis pleit Abraham voor Sodom en warempel God laat zich 
daarin meenemen. Of neem Mozes, die het volk Israël uit Egypte 
moest leiden: God wilde zich er niet mee bemoeien, maar Mozes 
zei: Het is ùw volk. Zij gaf ook voorbeelden uit het nieuwe 
testament over de boer die zaaide en ging slapen. 
Zij vroeg zich ook af hoe Jezus op het moderne zou reageren. In de 
Bergrede komen ook harde en radicale teksten voor b.v. als hij het 
over echtbreuk en liefhebben van de vijand heeft. Het machtigst is 
hij die de vijand als mens blijft zien. Zij kreeg wederom een droom, 
dat Jezus was teruggekeerd, zaaiend en zingend trok een lange stoet 
langs de wegen aangevoerd door een paar vrouwen. Zij merkte dat 
iemand achterop kwam en vroeg de leidster langzamer te gaan zodat 
ieder mee kon komen,  maar daar konden de leidsters geen rekening 
mee houden. Ze wilde het toen aan Jezus vragen maar hij was er niet
meer. Ineens wist ze waar hij was en wilde naar hem toe, maar dat 
was niet de bedoeling van de leidsters. Zij werd zomaar aan hun 
aandacht onttrokken en was vrijwel gelijktijdig bij Jezus. Hij zat als 
een arme sloeber op zijn platte achterste op straat tegen een 
afgebladderde muur druk in gesprek met de andere arme sloebers. 
Zij bewaarde de droom in haar hart en bij de eerste stap in de Crypte
wist zij dat het dit het doel van de droom was. 
Er blijven nog genoeg vragen over, er volgde nog een levendigde 
discussie. De voorzitster bedankte haar heel hartelijk en 
overhandigde haar een envelop. Zij wenste ons allen een goede 
zomer toe.

Op 27 of 20 september komen wij weer bijeen en dan zullen er 
belangrijke besluiten worden genomen.

 



Conferentie ICUU Winds of Change
Van 17 tot 26 juli vindt vindt deze conferentie plaats in Mennorode. 
Het thema is Global Connection en Climate Change. Op dinsdag 19 
juli kunt u aanwezig zijn bij deze internationale vrijzinnige 
conferentie. Er is een afwisselend programma samengesteld met 
sprekers en workshops. U bent van harte welkom.

Op de website www.icuu.net kunt u zich registreren voor deze 
conferentie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 
landelijk bureau in Amersfoort 033 468 90 00 of 
bureau@vrijzinnigen.nl.

Sociale media
Ook onze landelijke organisatie kunt u volgen op de sociale media. 
U kunt ze vinden op Facebook (Vrijzinnigen Nederland) en Twitter 
(@Vrijzinnigen_nl).Vrijwel elke dag worden er berichten geplaatst.

Digitale nieuwsbrief
Elke maand verstuurt het landelijk bureau hun digitale nieuwsbrief 
met het laatste nieuws aan de abonnees. Men heeft gemerkt dat maar
een klein deel van de leden deze nieuwsbrief ontvangt en daar wil 
men natuurlijk verandering in brengen! Ga naar de website 
www.vrijzinnigen.nl en abonneer u. Eens per maand ontvangt u hem
dan per mail.

 

http://www.vrijzinnigen.nl/
mailto:bureau@vrijzinnigen.nl


Puzzelnieuws uit Sliedrecht
Sinds begin december vorig jaar puzzelen mensen in het 
kerkgebouw van ‘Onze Roeping Getrouw’ in Sliedrecht aan de 
Puzzle of Life, een indrukwekkende puzzel van maar liefst 24.000 
stukjes. Het is de op-een-na-grootste legpuzzel die momenteel te 
koop is. 
Misschien heeft u er tijdens de wisseldiensten wel eens een blik op 
geworpen. Dan heeft u kunnen zien dat er al heel veel puzzelstukjes 
zijn gelegd. De puzzel bestaat uit vier delen van 6000 stukjes en de 
puzzelaars zijn al een eind op scheut met deel twee.

Maar natuurlijk kunnen de puzzelliefhebbers in Sliedrecht nog best 
wat hulp gebruiken. Dus als u van puzzelen houdt, dan kunt u in 
Sliedrecht uw hart ophalen. Schroom niet en leg een stukje aan!
Er wordt elke donderdagavond gepuzzeld tussen 19.15 en 21.00 uur.
Er is in juli een kleine zomerstop gepland, maar wanneer het 
puzzelen precies wordt onderbroken is nog niet duidelijk. Let op de 
website www.onzeroepinggetrouw.nl of kijk op Facebook. En ook 
tijdens de wisseldiensten zal de puzzelpauze worden aangekondigd.

 

http://www.onzeroepinggetrouw.nl/


Vrijzinnigen Nederland 
Afd. Hardinxveld-Giessendam

Kerkgebouw:
Postadres:

Peulenstraat 167, geen postadres, geen telefoon
Peulenstraat 215, 3371 AM  Hardinxveld-Giessendam

E-mail:
Website:
Voorganger:

info@kerkmetdebeelden.nl
www.kerkmetdebeelden.nl
Dr. A.P.B. Van Meeteren, Stationsweg174, 3362 HD 
Sliedrecht, tel. 06 2625 8184 bij voorkeur overdag,
e-mail avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl

De Band:

Kopij data:
E-mail

Tilly de Groen, Groot Veldsweer 55, 3371 CB, 
tel. 06-37374559, tilly@degroen.eu
1 december, 1 maart, 1 juni, 1 september
redactie@kerkmetdebeelden.nl

Aandachtscommissie: Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Peulenstraat 215, 3371 
AM, Tel. mobiel 06-8333 4406

BESTUUR:
Voorzitter: Mw. E. Sluimer-Vervoorn, Damstraat 40, 3371 AD, tel. 

0184-612475
Secretaris: Mw. M.A.de Groen-van den Berg, Groot Veldsweer 55, 3371

CB,  06 3737 4559, tilly@degroen.eu
Administrateur/ 
penningmeester:

Dhr. K. Bohré, Pauwtjesmolen 4, 3371 RM, tel. 0184-614359
Rekeningnummer NL70 INGB 0000 5957 95 of 
NL11 RABO 0325 0333 74 
beide ten name van de penningmeester NPB.

Leden: Mw. T. Keizer-Trapman, Rivierdijk 646, 3371 EE, tel. 0184-
612002
Mw. A.E. Kazen-van Dijk, Peulenstraat 215, 3371 AM, tel. 
06 8333 4406

BESTUUR VROUWENVERENIGING:

Voorzitter: Mw. J. de Kok-Coenraads, Wilhelminalaan 27, tel. 613053
Secr./penningm.: Mw. T. Keizer-Trapman, Rivierdijk 646, tel. 612002
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mailto:tilly@degroen.eu
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Regiodag 17 april, Brielle

De kerkdienst met Maja van
Nieuwenhuizen en Ivo de Jong,
en de twee Syrische schriftlezers
zullen wij niet snel vergeten.
Van het verdere programma met
zang, theater, en het verhaal 

over de gevelstenen 
hebben we genoten. 
Ze zijn heel flexibel in 
Den Briel, in een 
oogwenk wordt de zaal 
omgezet voor ieder 
onderdeel. 
Bedankt Den Briel!

Het voorwerp, zondag 5 juni
Een morgen met herinneringen
bij een voorwerp: verhalen die 
je levenslang bij blijven omdat 
ze een betekenis hebben voor 
het leven. 
Zes mensen 
deden hun 
verhaal, zoals 
Cor Verdoorn

over de naam van het schip van zijn vader: de
NIVOMA – „Niets is volmaakt“, en Riet Vis over
het beursje van haar oma met de tekst „Uit liefde“.
Fijn dat zij deze verhalen met ons deelden.

 



Het mei uitje – 14 mei - Gorinchem

Het weer viel 100 % mee. Van de voorspelde regen vielen er twee 
druppels. De vestingwandeling was leuk, de lunch in Rosella om te 
smullen en de rondleiding door het Hamelhuis door de oud-
burgemeester zeer interessant.

Wat een heerlijke dag!

 


